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Bbaşyazı 


Ramazan ve Gönül Estetiği 


| ünümüz insanı dış dünyayı keşfederken iç dünyasında yeteri kadar yol 
alamamış, gönül dünyasında açıları 
boşluklar onu bir anlam arayışına yöneltmiştir. İşte içinde bulunduğumuz aylar, iç dünyamızdaki boşlukları doldurmak, kalıcı mutluluğu yakalamak için bir fırsattır. Çünkü bu 
aylar, dini duyguların yoğunluk kazandığı, 
gönüllerin ilâhi rahmet ve mağfiret arzusu 
ile yıkandığı, merhamet, şefkat, yardımlaşma ve dayanışma duygularının doruk noktaya ulaştığı, tövbe ile Hakk'a yönelme şuuru- 
nun geliştiği af ve bağışlanma aylarıdır. 

Bu aylar, insanların bütün güzellikleri 
hem kendi dünyalarında, yuvalarında ve 
yaşadığı, aynı güzellikleri yoksul, kimsesiz ve 
yüreği yaralı insanlarla paylaşma hassasiyeti 
gösterdiği bir maneviyat mevsimidir. Hiç 
şüphesiz bu ayların içerisinde en önemlisi 
yüce dinimiz İslâm'ın sahur ve seher sevincini, iftar zevkini, teravih coşkusunu ve içinden geçtiği topluma külli bir barış havası solutan “Ben oruçluyum” söylemini gönüller- 
de hissettiren, yenilenme bilincimizin tazelendiği Ramazan ayıdır. 

Ramazan, kaybolan değerleri yeniden kazanma, her yıl aşınan değerleri onarma, ve 
gönül estetiği yakalama fırsatı verir. 

Ramazan ayında oruç, iradeleri sabırla 
eğitir, farkındalık bilinci kazandırır. 

İftar cömertliği, ikramı ve paylaşmayı öğretir. 

Teravih, ibadetin neşe ve coşkusunu bütün topluma yayar. 

Sahur, hayır ve bereketin ne olduğunu 
hissettirir. 

Kadir Gecesinde, Kur'an, âdeta gönüllere 








PROF. DR. ALİ BARDAKOĞLU 
DİYANET İŞLERİ BAŞKANI 


yeniden nazil olur. Kur'an'la akıllar ve gönüller sonsuzluk yolculuğuna hazırlanır. 

Zekât ve fitrelerle, toplumun sosyal yaraları sarılır. 


Bayramla toplum rahmete, birliğe ve 
coşkuya yürür. 

Ramazan, yalnızca maddi varlıklara, fiziksel görünümlere hasredilerek esas anlamından alabildiğince uzaklaşan iyilik ve güzellik 
kavramlarını da içinde barındıran estetiği 
bulma ve gönüller yapma iklimidir. 

Ramazanı gönlü ve aklı, iyiliğe, güzelliğe, 
paylaşmaya bağlama disiplinidir. Bu disiplinlerle ilişkileri tazelemek, gözden geçirmek, yeniden donanmak, manevi güzelliği 
ve iç dinginliği yeniden yakalamak bize anlamlı mesafeler katettirecektir. 

sosyal yardımlaşma ve dayanışmanın pekiştiği, sevgi, saygı ve kardeşlik duygularının 
daha da güçlendiği, gelişiyle gönüllerimizi 
aydınlatan rahmet ve bereket mevsimi Ramazan ayının nefsimiz, ailemiz, milletimiz, 
ülkemiz ve bütün insanlık için hayırlar getirmesini, insanlığın dirlik ve düzenliğine, barış 
ve esenliğine vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. 
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Estetik, geçmişten bu yana farklı ilim dallarına konu 
olan ve insanoğlunun gündemindeki yerini daima koruyan bir olgudur. İnsanın güzele karşı meyli fıtridir. Çünkü 
mükemmel bir ahenk ve intizam içerisindeki dünyada, 
âlemlerin kendisinde mecz edildiği küçük âlem olan insan, başlı başina muhteşem bir sanat eseridir. Bu özellikleri onu diğer varlıklardan farklı bir noktaya taşımış, onu 
varlıkların en mükemmeli hâline getirmiştir. 

Müslümanlarda estetik, varoluşun ortak hedefi olan 
Yaratana kulluk noktasında buluşarak sanat, mimari, bilim, ahlâk kısaca insanın müdahil olduğu her alanda Yüce 
yaratıcının sıfatlarının tecellilerine birer ayna olmak ve onları keşfetme düzleminde bir keşif ve yansıma hareketi 
olarak devam etmiştir. Estetik, Yüce Allah'ın rızasında insanlığın ve mahlukatın hayrında aranmış ve bu gayret bir 
fazilet yarışına dönüşmüştür. Her alanda olduğu gibi estetik sahasında da ilâhi murad ve bu çerçevede şekillenen 
değerler yanında kültürel miras, estetik konusunda Müslümanlara ilham kaynağı olmuştur. Bu yüzden güzelliği 
insanın salt hoşlandığı şey olarak değil, insanın dış dünyasi ve yaratanı ile olan ilişkilerindeki en anlamlı nokta olarak görmek gerekir. 

Modern dünyanın estetik anlayışındaki yüzeyselleşme, 
yabancılaşma ve yozlaşma karşısında, yeniden kendi dini 
ve kültürel değerlerinden beslenen estetik anlayışını her 
alanda insanlığa sunmak önemli bir görev olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu nedenle dergimizin Eylül sayısını ağırlıklı olarak bir dizi röportaj ışığında “Estetik” konusuna 
ayırdık. 

Prof. Dr. Mehmet Görmez, estetiğin bireysel hayatımızda en fazla etkili olması gereken bir yönüne vurgu yaparak, Kur'an ışığında söz ve davranış estetiğine dikkat 
çekmektedir. 

Prof. Dr. Kenan Gürsoy'la yapılan söyleşide; estetiğin 
tevhit, iman, salih amel ve ahlâk ilişkisi üzerinde durularak, hayatın her alanına yansıması gereken bir değer, kısaca kulluk olduğu vurgulanmaktadır. 

Prof. Dr. Saim Yeprem'le yapılan söyleşide ise, Müslüman estetiğinin anlamı ve estetik yozlaşmanın nedenleri 
üzerinde durulmaktadır. 

Uğur Derman ile çizgi estetiği hat sanatımız, hattatlığın özel şartları ve çalışma üslübu, hat ve tezyinat bütünlüğü üzerine yapılan söyleşiyi de beğeniyle okuyacaksınız. 

Bu sayımızın estetik hakkında yeni ufuklar açacağını 
umuyor, rahmet ve bereket iklimi olan Ramazan ayının 
bizlere düşünce, söz, davranış ve gönül estetiği kazandırmasını, bireysel ve toplumsal hayatımızda manevi arın- 


maya vesile olmasını diliyoruz. 


Günem Şİ 


Prof, Dr. Mehmet Görmez 
Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı 


Kur'an-ı Kerim'in Işığında 


ÖZ ve 


avranış Estetiği 


Sözün anlamlı ve 
faydalı olması 
yetmez; hakka, 
hakikate yaraşır 
güzellikte olması 
da gerekir. Sözü 
laf ve lakırdıdan 


ayıran şey 
sadece anlamlı 


ve mantıklı 
olması değil, aynı 
zamanda güzel 
olmasıdır. 





edip açıklamak canlılar arasında insana özgü bir haslettir. 

Yüce Rabbimiz hem sözü yarattı, hem de insana söz söylemeyi öğretti. (Rahman, 4) Manayı ve hakikati ifade etsin diye 
“Adem'e esmayı öğreten odur.” (Bakara, 31) Bir manayı, bir hakikati, bir hikmeti sesle, nefesle, avaz ile âleme bırakmaktır söz. Sesi 
de, nefesi de, avazı da bizlere bahşeden odur. 


Sözde aranması gereken ilk husus, onun doğru, anlamlı ve 
faydalı olmasıdır. İnsan natik (konuşan) bir varlıktır. Natıkın nutku mantıklı almayı ilzam eder. Söz, ifade için vardır. Ifade, faydayı istifadeye dönüştürmektir. 

Kelâm-ı Kadimde, hakikat dünyasında hiçbir karşılığı olmayan 
sözün adı “lağv'dır. Lağv; boş, beyhude ve anlamsız söz demektir. Müminleri tarif etmek için Müminun Suresinin üçüncü ayeti 
şöyledir: “Onlar anlamsız, boş ve beyhude sözlerden yüz çevirir.” 
Furkan Suresinde Rahmanın gerçek kulları anlatılırken şöyle denilmiştir: “Onlar yalan söze şahadet etmez, boş ve anlamsız sözle 
karşılaştıklarında vakarla geçip gider.” (Furkan, 72) Nebe Suresinde 
cennetin en güzel vasfı şöyle yer alır: “Cennette ne bir yalan ne 
de boş bir söz işitemezsiniz.” (Nebe, 35) 

sözün anlamlı ve faydalı olması yetmez; hakka, hakikate yaraşir güzellikte olması da gerekir. Sözü lâf ve lâkırdıdan ayıran şey 
sadece anlamlı ve mantıklı olması değil, aynı zamanda güzel olmasıdır. İslâm'a göre bir sözde aranması gereken estetik kuralları, yahut sözün estetiğini ihlâl eden bütün unsurları tespit etmek 
için Kur'an-ı Kerim'in söz için kullandığı müspet ve menfi sıfatlara bakmak yeterli olacaktır. 

Sözün Kur'an-ı Kerim'de geçen olumlu sıfatlarını şu şekilde siralamak mümkündür: Kavl-i hasen (güzel söz), kavl-i maruf (uygun ve olumlu söz), kavi-i adi (dengeli söz), kavl-i sedid (sağlam 


Sa söylemek, konuşmak, anlamlı bir şekilde kendisini ifade 
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Ml cüce 


Şüphesiz sözün adaleti, 
dengeli oluşudur. Her 
turlu kabalıktanı, 
çirkinlikten, aşırılıktan 


uzak oluşudur. 


ve doğru söz), kavl-i tayyib 
(hoş söz), kavl-i leyyin (yumuşak ve faydalı söz), kavl-i kerim 
(saygılı söz), kavl-i beliğ (açık 
söz) ve kavl-i meysur (kolaylaştirnici SÖZ), 

Kur'an-ı Kerim'e göre Beni 
İsrailden alınan misakın önemli bir maddesi şöyledir: “İnsanlarla güzel konuşunuz.” (Bakara, 
83) Burada güzel söz; anneye, 
babaya, yetime, miskine iyilikle, hatta namaz ve zekâtla birlikte yer almaktadır. Aynı sure- 
de Allah'ın fakir kullarına söylenecek hoş bir sözün (kavl-i 
maruf) eziyet ederek verilecek 
sadakalardan me kadar hayırlı 
olacağı ifade edilmektedir. (Bakara, 263) 


Kur'an-i Kerim'de dört yerde (Bakara, 235; Nisa, 5, B; Ahzab, 
37) tekrarlanan kavl-i marul; 
bilgiye dayalı, uygun, olumlu 
her türlü söz için kullanılmıştır. 
Ahzab Suresinde müminlerin 
annelerine hitaben “Kalpleri 
hastalıklı olanları heveslendirecek edalı söz söylemeyin, daima yerinde ve uygun söz söyleyin.” (Ahzab, 32) buyrulmuştur. Bakara Suresi 263. ayette 
yoksul ve yoksun kimselere 
söylenecek güzel bir söz (kavl- 
i maruf), eziyet ederek verilecek her türlü sadakadarn daha 
hayırlı görülmüştür. 

Enam Suresi 152. ayette 
şöyle bir ifade yer alır: “Söz 
söylediğiniz zaman âdil olunuz.” Şüphesiz sözün adaleti, 
dengeli oluşudur. Her türlü kabalıktan, çirkinlikten, aşırılıktan 
uzak oluşudur, 
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Misa ve Ahzab Surelerinde yer alan kavi-i sedid; özellikle yetimler 
hakkında hakkı ve doğruyu konuşmak; sağlam, dürüst ve insaflı söz 
söylemek anlamında kullanılır. Kavl-i sedid, başkaları hakkında bütün 
ima ve gizli anlamlardan, yersiz kuşkulardan arınmış şekilde konuşma- 
Yı, gerçeği abartmadan ve eksiltmeden olduğu gibi aktarmayı ifade 
eder. 


Hac Suresinde, bütün peygamberlerin insanları güzel söze (kavl-i 
tayyip) davet ettiği ifade edilir. (Hac, 24) “Güzel sözün misali kökü sapasağlam, dalları göğe doğru uzanan, meyveleri sürekli yenen diri bir 
ağaç gibidir. Çirkin sözün misali ise köksüz, bütünüyle kararsız, dayanaksız çürük bir ağaç gibidir. (ibrahim, 24-26) 

Taha Suresi 44, ayette yüce Rabbimiz Hz. Musa ve Hz, Harun'u Firavun'a gönderirken “Ona yumuşak söz (kavl-i leyyin) söyleyin, ta ki 
düşünsün ve Allah'a karşı saygılı davransın.” buyurur. 

İsra Suresi 23. ayette geçen kavl-i kerim, anne babaya söylenecek 
saygı dolu sözün adıdır. “Anne babayı azarlamayın ve onlara saygılı söz 
söyleyin.” 

Misa Suresi 63. ayette geçen kavl-i beliğ, ikiyüzlü münafıklara söylenecek etkili, açık söz için kullanılmıştır. Eğip bükmeden söylenen 
doğru sözdür. “Onlardan yüz çevir, onlara vaaz et ve onlara kendileri 
hakkında açık konuş.” 

İsra Suresi 28. ayetteki kavl-i meysur ise yardım eli uzatamadığımız 
fakir ve muhtaç kimselerden hiç olmazsa hoş, yumuşak, yatıştırıcı ve 
kolaylaştırıcı sözü esirgememek anlamında kullanılmıştır. 

Kur'an-ı Kerim'de söz için olumsuz anlamda ise beş sıfat kullanildiğı görülmektedir: Kavl-i su" (kötü söz), kavl-i münker (çirkin söz), kavl- 
i zür (yalan söz), kavl-i lahn (eğri söz) ve kavl-i zuhruf (süslü söz). 

Kötü söz anlamına gelen kavl-i su', Misa Suresi 148, ayette yer almıştır. Kötü sözü alenileştirmeyi sevmediğini beyan eden Rabbimiz, ayni ayette mazlumların ahı için istisna getirmiştir. 

Asılsız, düzmece, çirkin ve akla sığrnayan söz anlamına gelen kavl-i 
münker, Mücadele Suresinin 2. ayetinde cahiliye toplumunun kadınlar 
hakkında oluşturdukları sözlü bir geleneğe atıfla yer almıştır. 

Hac Suresi 30, ayette puta taparlığın her türlü bayağılığından kaçındığımız gibi asılsız her türlü sözden (kavl-i zür) kaçınmamız gerektiği 
ifade edilmiştir. 

Muhammed Suresi 30. ayette yer alan kavl-i lahn, münafıkların 
eğip büktükleri sözün adıdır. 

Enam Suresi 112. ayette aklı çeldiren, çekici ve süslü konuşmalar 
yapmak (kavl-i zuhruf), başka bir ifadeyle cilâlı yalanlar söylemek, Hz. 
Peygambere düşman olan şeytanlara izafe edilmiştir. 


Söz ile davranışı birbirinden ayırmak oldukça güçtür. 
sözün kendisi de en önemli bir davranıştır. Sözle 
estetiği yakalayamayan insanın davranışlarında ahlâk 
ve estetik aramak beyhudedir. Hareket ve davranışı 
güzel olanın sözü de güzel olur, 
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Bİ cinom > 


sayet sözün konusu söz nimetini insana bahşeden Cenab- Hak ise sözün konusu, en büyük söze muhatap 


olan Resuli Ekrem ise, sözün konusu en son ilâhi kelâm 


olan Kuram Kerim ise bütün edep tavırlarını takınmak, 
sözün bütün güzelliklerini yansıtmak gerekir. 





Pos 

Söz estetiğini ortadan kaldıran her türlü unsur kadim kaynaklarımızda dilin afetleri başlığı 
altında yer almıştır. Gazzali'nin 
İhya'sında dilin afetleri başlığı 
altında yer alan hususlar, bugün 
insanlığın kaybettiği söz estetiğinin bütün unsurlarını ihtiva 
etmektedir. Söz konusu eserde 
dilin yirmi afeti şöyle sıralanmıştir: Boş sözler, fuzuli konuşma, 
batıla dalma, içi boş tartışmalar, 
husumet eseri söylenen sözler, 
ağzı eğip bükerek konuşmak, 
secili ve edebi konuşmalara özenerek yapmacık sözler söylemek; küfür, sövgü ve fahiş (kötü) konuşmak, her türlü canlı ve 
cansız varlığa lânet etmek, kötü 
teganni ve anlamsız şiir, kötü 
mizah ve şaka, istihza, sırrı ifşa, 
yalan söylemek, yalandan söz 
vermek, yalan yere yemin etmek, giybet, çekiştirme, kovuculuk, söz gezdirmek, insanları 
mübalâğa ile övmek, yersiz ve 
anlamsız soru sormak ve sözün 
inceliklerinden ve hatalarından 
gaflet içinde olmak. (Ihyau Ulümiddin, 3/246) 


Bugün konuşan her insanın 
bu afetlere maruz kalması, kitle 
iletişim araçları marifetiyle her 
türlü estetikten yoksun sayısız 
sözün ortalıkta uçuşması, dahası bu sözlerin görüntüye ve yazıya dönüştürülmesi her türlü afe- 
te yol açan bir söz kirliliği oluşturmaktadır. 

Edebiyat kültürümüzde dilin 
açtığı yaraları kılıç yarasından 
daha ağır bulan benzetmelere 
ve deyimlere yer verilmiştir. Söz 
sadece insanın siradan davranısim değil, kişiliğini de belirlemiş, 





bu sebeple “üslüb-u beyan aynıyla insan” denilmiştir. Bugün 
dilin afeti insanlık afetine dönüşmüş, üslüp ve beyanlar gönül dünyalarını kirleten bir seviyeye düşmüştür. 

Yunus Emre, bu hakikati özlü bir şekilde şöyle ifade eder: 

Söz ola kese savaşı 

Söz ola kestire başı 

Söz ola ağulu aşı 

Bal ile yağ ede bir söz 

Söz ile davranışı birbirinden 
ayırmak oldukça güçtür. Sözün 
kendisi de en önemli bir davranıştır. Sözle estetiği yakalayamayan insanın davranışlarında 
ahlâk ve estetik aramak beyhudedir. Hareket ve davranışı güzel olanın sözü de güzel olur. 
Allah'ın öğrettiği okelimelerifisimleri yine onun öğrettiği 
beyan ile güzel söze dönüştürmek için “esma-i hüsna”"nın irsanda tecelli etmesini sağlamak 
gerekir, Yahut insanı esmanın 
tecelligâhı kılacak kıvama getirmek gerekir. Güzel söz, hep güzel davranışın eseri olarak görülür. Oysa yüce kitabımız Kur'ani Kerim'deki bir ayet, güzel davranışı güzel sözün eseri olarak 
görür. “Sağlam /doğru/güzel 
(kavl-i sedid) söz söyleyin. Ta ki 
Allah, amellerinizi güzelleştirsin 
ve günahlarınızı bağışlasın.” (Ahzab, 70) 

şayet sözün konusu söz nimetini insana bahşeden Cenab- 
i Hak ise sözün konusu, en büyük söze muhatap olan Resul-i 
Ekrem ise, sözün konusu en son 
ilâhi kelâm olan Kur'an-ı Kerim 
ise bütün edep tavırlarını takırımak, sözün bütün güzelliklerini 
yansıtmak gerekir. Zira Rabbimiz, yüce kitabımızda şöyle buyurmuştur: “Allah'a çağırandan 
daha güzel sözlü kim olabilir?” 
(Fussilet, 33) 


a, Ni = GÜNDEM Jİ 


Doç. Dr. Halil Altuntaş 
Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi 





Güzel olduğunu söylediğiniz belli bir nesneyi tanımayabilirsiniz. Bu konudaki başarınız algılama ve tanımlama yeteneğinizle eş değerde olacaktır. Fakat, “güzel nedir?” sorusuna verecek cevap bulmakta 
zorlanırsınız. Bu soruya net ve 
herkesin kabulleneceği bir tanım bulunamadı şimdiye kadar, Nesnenin kendisi midir 
güzel; yoksa güzeli “güzel” yapan şey insanda var olan özel 
Pir bir duygu mudur? Eğer böyle 
ise bu duygu nasıl bir 
“şey"dir? Bir maymun seyredeceği bir tablodan etkilenir 
“mi? İnsanı hayvandan ayıran © 
temel niteliklerden birisi de Z ŞASEESZ (1... 
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Ve © Nun Sanat 
gucunu Kabul ve 
tesim eder. Kuran 
da, insanların 
seyrettikleri 
tabloda ressamı 
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sanat severle 
olmalarını ister 





“güzel” kavramına sahip olmasıdır, diyebilir miyiz? 

Güzeli tam olarak tanımlayamasak da onun, hayatımızdaki etkinliğini her gün yaşayarak görüyoruz. 
Göz, Işığı inkâr edemediği gibi, güzeli de inkâr edemiyor ve bize tanımlayamadığımız o hazzı yaşatıyor, 
güzellik hazzını. 

Şeyh Galip'in (O. 1799) “Hüsn-ü Aşk” adlı ünlü 
tasavvufi mesnevisine kahraman olarak güzellik 
(hüsn) ile, “güzel”e yönelişin sonucu olan “aşkı seçmiş olmasi anlamlıdır. Şeyh “hikâye”sinde sembolik 
bir anlatımla güzelliğin insan hayatında tuttuğu 
önemli yeri gündeme getirmiş olmaktadır. 

Güzellik -zıddı olan çirkinlik ile birlikte- hayatımızın her alanında etkin olan bir kavram. Bir de bağlantilh bulunduğu “iyi” -ve zıddı olan “kötü” - dikkate aliminca güzelin sahip olduğu bu etki alanının ne kadar 
genişlediğini hemen fark ederiz. 


Felsefe tarihi, önemli konularından biri olarak 
“güzel"i antik çağdan beri tanır. Öyle ki bu tanışıklık 
estetik (bediiyat, ilm-i bedi, ilm-i hüsn, ilm-i zevk) 
adıyla özel bir bilim kolu hâlini almıştır. 

Kur'an'ın temel niteliği olan “hidayet kaynağı" 
oluş, son noktada, “mutlak güzele ve mutlak iyiye 
erdirme” anlamını taşır. Yaratılıştarı getirdiğimiz güzele yöneliş eğilimini Kur'an'ın; temel hidayeti gerçekleştirme bir araç olarak kullandığına şahit oluyoruz. Kur'an bunu hem anlatım biçimi (üslüp) ile, 
hem de doğrudan sunduğu estetik tablolar yolu ile 
yapmaktadır. 

Üslüp, zihni algılama güncüne dayalı bir güzellik 
taşır. Kur'an öyle güzel ve etkileyici bir üslüpla gelmiştir, inansın inanmasın her dinleyen ondan etkilenir. Düz olarak okunduğunda bile metin yapısının, 
söz diziminin taşıdığı ahenk hemen kendini hissettirir. Buna Kuran'ın dimağa hitap eden güzelliği diyebiliriz. Hirshfield, Kur'an'ın sahip olduğu bu güzelliği 
şöyle dile getiriyor: “Kur'an, sahip olduğu ikna gücü, 
belâgatı ve inşası itibari ile erişilmez bir kitaptır. İslâm 
dünyasında bütün ilim ve irfan dallarının hayret verici gelişmesi Kur'an sayesinde olmuştur.” (0, Rıza Doğ 
rul, Tann Buyuruğu, Mukaddime, LAL) 


Güneşin sağladığı aydınlık madde dünyasının sayısız güzelliğini gözlerimizin önüne serer. Onun faydaları anlatılmakla bitirilemez. Ama onu güzel diye 
nitelemek kimin aklına gelir. Üstelik, hiç düşünür 
müyüz ki, pek çok güzelliği gözlerimizden saklar güneş, bize perde olur. Fakat çekilip de bizi gece ile baş 
başa bırakınca başka bir dünyaya gideriz. Ayağımız 
yerden kesilir ve göklere yükseliriz; bedenimizle değil ama gözlerimizle, hayal gücümüzle. Göz, gökler- 


de yaşanan “cümbüş”ün ne kadarını gönlümüze taşıyabiliyor? 
Teleskop var olalı uzay “sonsuz” 
ölçüde “büyüdü” ve artık dünyamızın da “mütevazı cirmi” ile 
içinde yer aldığı kâinat tablosunur ahenginden haberdarız. 


Bir zaalımız vardır insan olarak; çok sik gördüğümüz şeye 
gözümüz “alışır” ve o şey siradan hale gelir artık. İşte ölçülerin kaçtığı, bir tür haksızlığın ortaya çıktığı yer burasıdır. Gökte- 
ki nizama ve muhteşem güzelliğe de yaptığımız budur. *“Yıldızlarla dolu bir boşluktur gökyüzü çoğumuz için. Bu sebeple 
Kur'an göklerin ihtişamını âdeta 
“reklâm ediyor”, güzelliklere 
dikkatleri çekiyor: “Andolsun, 
biz gökte burçlar yaptık ve bakanlar için onu süsledik.” (Hier, 
16) “Biz en yakın göğü zinetlerle, yıldızlarla donattık.” (satar, 6) 
“En yakın göğü kandillerle süsledik ve onu koruduk.” (Fussilet,12) “Üstlerindeki göğe bakmazlar mi? Onu nasıl bina ettik, 
nasıl donattık! Onda hiçbir düzensizlik ve eksiklik yoktur.” (gâi, 
6) 

Bir tabloyu seyreden kişi 
eğer resimden anlıyorsa, ressamın ustalığını hemen fark eder 
ve onun sanat gücünü kabul ve 
teslim eder, Kur'an da, insanların seyrettikleri tabloda ressamı 
görebilen “usta sanat severler” 
olmalarını ister. 


Kur'an estetik sunuşlarını sadece göklere, kâinata has olgularla sınırlamaz. Dikkatleri cernet nimetleri üzerinden gündelik hayata, insanın kendine, kişiyi güzelleştiren süs eşyalarına 
dikkat çeker. Altın bileziklerle ve 
inciler, ipek elbiseler (Hac, 23) 
bunlar arasındadır. Mescitlere 
girerken temiz ve bakımlı elbiseler giyilmesini “Her mescide 
girişinizde zinetlerinizi takımı- 


niz” (A'raf, 31) ifadesi ile istenmesi de Kur'an'daki estetik yönelişin güzel bir örneğidir. Mimari 
estetik de Kur'an'ın başvurduğu 
öyeler arasıdarı yer alır. Bu alanda da seçilen örnekler cennet 
hayatı ortamına aittir. “Gümüşten tavanlar ve Üzerlerine çıkacaklari merdivenler” (Zührul, 13), 
“İmar edilmiş ev (Beyt-i mamür), yükseltilmiş tavan” (Tür, 
5), üzerlerine oturulup güzelliklerin seyredildiği koltuklar (Mutaffifin, 23) bu alandaki bazı örneklerdir. 


Bu estetik sunuşlar, bunları 
var eden sonsuz kudreti öne çikarıyor: “Yaratanların en güzeli 
olanı Allah'ın şanı ne yücedir!” 
(Mü'minin, 14) 

Bu öne çıkarış bir yandan 
yukarıdaki ayetler ve benzerlerinde olduğu gibi zihin faaliyeti 
üzerinden yapılırken bir yandan 
Allah'ın “Bedi” sıfatına doğrudan vurgu yapılarak gerçekleştirilmektedir: Bedi'; “Bir şeyi örnek edinmeksizin yaratan” demektir. “O, gökleri ve yeri eşsizörneksiz yaratandır. Bir işe hükmetti mi ona sadece “ol!” der, 
o da hemen oluverir.” (Bakara, 
117) Aynı kelime, “örneksiz olarak yaratılan” anlamını da ifade 
eder. Bu anlamı ile Allah'ın yarattığı her şey “bedi”dir. Insanlar ölçeğinde ve sanat alanında 
kullanıldığında “bedi” kelimesi 
tamamen mecazi ve göreceli bir 
anlam ifade eder. 

Nesnenin kendisi midir güzel; yoksa güzeli “güzel” yapan 
şey insanda var olan özel bir 
duygu mudur? diye sormuştuk. 
İki temel yaklaşım var burada, 
ama bizce her iki yaklaşımı birlikte değerlendirmek en doğrusu, Çünkü, “güzel olan nesnedir” derseniz, sizin güzel dediğinize bir başkası çirkin demese 
bile “güzel değil” diyebiliyor. 


ii... Sünen 


Tam tersine, güzel bulmayacağınız bir şey başkası için güzel 
olabiliyor. Buna göre, güzellik 
izafi/göreceli bir şey mi acaba? 

“Leyla'yı Mecnun'un gözü 
ile görmek” bize şunu anlatıyor: 
Aslında güzelin görecelik kabul 
etmeyen bir yanı vardır. Ama 
bu durumu sisler altına alacak 
yan etkenler de hiç eksik olmuyor ve görecelik devreye giriyor. 
“Sevgi kör ve sağır eder.” (Ebü 
Dâvud, Edeb, 116) hadisinde bu 
göreceliği oluşturan etkenlerden birine işaret ediyor. 

Güzeli görebilmek, duyabilmek sıradan bir iş değildir. İman 
nimetinin güzelliğini kavramak 
bu sebeple son noktada bir nasip ve takdir işidir. Hz. Peygamber'in amcası Ebü Talib'in son 
nefes olayını hatırlayalım. Kāinatın Efendisi'nin ısrarlı iman 
telkinlerini, “çevremdekiler ne 
der” gerekçesi ile reddedişi başka ne ile ifade edilebilir. Bunun 
için kalbin, güzeli ve güzelliği 
fark edecek kıvama gelmesi/ge- 
tirilmesi önemlidir. Müminlerin 
yaşadığı nimet de budur: “Bilin 
ki aranızda Allah'ını elçisi bulunmaktadır. Eğer o, birçok işlerde 
size uysaydı sıkıntıya düşerdiniz. 
Fakat Allah, size imanı sevdirmiş 
ve onu gönüllerinize güzel qüstermiş; inkârı, fasıklığı ve (İslâm'ın emirlerine) karşi çıkmayı 
da çirkin göstermiştir.” (Hücurat, 
7) 

İlâhi kudretin “güzellik” vasıtası ile de idraklere sunulmasındaki mesaj şudur: Kudret sahibi “Allah güzeldir, güzelliği 
sever.” (Müslim, İman, 147) Güzel 
Allah'ın güzellik üreten güzel 
kulları olmaya gayret gösterelim. 
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İslâm Düşüncesinde 
Tevhit ve 
Estetik Ilişkisi 


Hiç şüphesiz estetik, insanın tarihi geçmişi kadar derinlere bir problemdir. İnsanoğlu olgular 
dünyasında eşya ile yüzleştiği andan itibaren estetik konüsuğile'çek yakından ilgilenmiştir. Estetik üze- 


estetik, duyum ve algılama anlamına gelir, XX. yüzyılın başları 
ğin uğraşı alanı, sanat ve güzellik felsefesi olarak belirlenmiştir. 


Antik çağ düşünürlerinden Aydınlanma sanat anlayışına kadar gelen çizgide güzelliğin kaynağı, tabiat olarak görülmüş ve güzellik alâmeti ve niteliği olarak da âlemdeki ahenk düşüncesi baş tacı edilmiştir. Antik çağ ve Batılı filozofların estetik problemi konusunda içerisine düştükleri en büyük yanılgı 
noktası, eşyada gördükleri ahengi algılamayı sadece müşahhas görme organı olan göze hamletmiş olmalarıdır. Bu durum onları, insan ve doğayı doğrudan taklit (mimesis) düşüncesine götürmekle kalmamış, insanı antropomorfik (insan biçimci) bir varlık konumuna düşürmüştür. Neticede güzeli insan vücuduyla sınırlandırarak bir nevi insan tanrılaştırılmıştır. 
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İslâm dünyasında estetik, “ilm-i cemâl” ve 
“ilm-i husn” (güzelin bilimi) olarak adlandırılir. İslâm estetiğinin odak noktasını ise “tevhid ve tenzih” düşüncesi oluşturur. Bu sebeple antikite sanat anlayışının aksine Müslüman 
sanatçılar, hiçbir zaman insan vücudunu sanatin merkezi hâline getirerek insani putlaştınci bir eğilime gitmemişlerdir. Grek ve Aydinlanma sanat anlayışından, Eş'ariliğin tesirinde 
Müslüman sanatkârların geliştirdiği sanat anlayışlarının ayrıldığı en önemli farklılık, Müslüman sanatkârın güzelliği yarattığına değil, 
keşfettiğine inanmasıdır. Esasen İslâm sanatkarlarının estetiğinde “yaratma” diye bir 
problem yoktur ve de hiç olmamıştır, bu durum tespitidir. Tabii ki bu düşünce ilelebet 
böyle gidecek değildir. Nihayet yaratma, dinin değil, insanın din anlayışının vardığı neti 
cedir. Halbuki Arapça'da halk sözcüğü sadece, bir şeyi, bir nesneyi yoktan var etme anlamına gelmiyor. Mu'tezile ve Maturidi'lerin de 
anladığı gibi, şekil ve suret vermek mânâsına 
alındığı zaman yapma eylemi açısından insana da yaratıcılık izafe edilebilmektedir. (bk. Kādi Abdulcabböâr, el-Muğni, Vİ, 163; Sabüni, el-Bidâye, s. 
68) Böylece onlar yaratmaya “vardan var etme” diyebileceğimiz şekilde özel bir mânâ 
vermişlerdir. Bizde Mehmet Akif Ersoy'un 
(6.1936) "Alemde ziya kalmasa halk etmelisin halk / Ey elleri böğründe yatan şaşkın 
adam kalk” mısralarında kulandığı halk sözcüğü de inşa etmek, ölçüp biçmek, plânlamak, yapmak gibi anlamlarda kullanılmıştır. 
Kimi Kur'an ayetlerinde bile insana nispet 
edilen yaratma (bk. Mâide, 110; Müminun, 14) €ylemini Eş'ari kelâmcılar, zihinsel olarak Allah'a 
yaratmada ortak koşma inancı doğar diye aşırı tenzihcilikten kaynaklanan bir anlayışla insan hakkında kullarımama noktasında titizlik 
göstermişlerdir. Sanatsal faaliyetlerde işte bu 
yüzden Allah'tan başka ilâh olmadığı inancından hareketle Müslüman sanatçı doğadaki 
hiçbir şeyin Allah'ını temsil edemeyeceğinden 
hareketle soyut resme yönelerek Aristo çizgisindeki mimesis (taklit/yansıtma) anlayışını 
değil, bir çeşit doğanın doğa olmayana (nonnature) çevrilmesi olan stilizasyonu tercih etmiştir. Biz bu durumu minyatür sanatında 
daha iyi görebiliriz. 

İslâm sanatının soyut, arabesk ve boşluğa 
yönelmesinin arka plânındaki itici güç, insanı 
Tann imgesiyle özdeşleştirebilecek her türlü 
benzetme ve benzeşme biçiminden uzak kalmak anlamına gelen tenzih inancından kaynaklanır. Zira, Allah'ı bilmek mutlak gayb âleedilebilmesi içini Dunu 
Yapmaya il iti ac Varil 
minin konusu olması hasebiyle, 
O'nun olgular âlemindeki bir 
misalle cisimleştirilerek ya da 
teşbihe kaçarak tanıtılması 
mümkün değildir. Böylesi bir 
inançtan kaynaklanan anlayışın 
gereği olarak Müslüman sanat 
adamları elinde tabiattaki nesneler, artık kendisi değil, dönüştürülerek gerçekleştirilmiştir. Bunun anlamı, antikite sanat anlayışında olduğu gibi “Tanri-insan” imajını öne çıkarmak yerine, insan ile yaratıcısı arasındaki 
mutlak cismani anlamda benzememeye dayalı mesafeyi vurgulamayı tercih etmektir. Ama bir 
yönüyle insan, her ne kadar ontolojik anlamda Allah'la bir ayrılik taşıyorsa da bir yönüyle de 
Allah'ın ruhundan bir nefes (bk. 
Hicr, 29) de taşiyor. Elbette buradaki 'ruh/nefes" ikilisi, ince ve 
hassas bir ayrıma tabi tutularak 
ifade edilmek istenirse, cisim ve 
cisim cinsinden olmayan tamamıyla ruhani bir özellik insanda 
vardır. Kıyas kabul etmese bile 
Allah kendisinde olan birtakım 
nitelikleri insana aktarmışlır. 
Meselâ, musavvir, bedi" gibi 
isimler insan hakkında da kullanılabilir. Bu açıdan insanda yapma ve takdir manasında yaratıcılık özelliğinin varolduğu söylenebilir. Bundan dolayı Mu'tezile, halk kavramını insana bir netilk yaparken, “şeriat nazarında 
güzel olan şey, akıl nazarında da 
güzeldir" diyerek, aklı, estetik 
değerin temel belirleyicisi oarak 
göstermiştir. Maturidi'ler de 
“güzel”i aklın temyiz edebileceği noktasında Mu'tezile'den 
farklı bir kanaat belirtmezler. lslam düşünce tarihinde hiçbir itikadi endişe duymadan daha özgür bir şekilde güzellik konusunda konuşan ve bunu bir yaşam 
biçimi haline dönüştüren akım, 
tasavvufcular olmuştur. Onlar 
güzelliği, -menşei yönünü de 
dikkate alarak- doğrudan ilâhi 
güzellikle irtibatlandırmışlardır. 
Tasavvufcuların güzellik anlayışlarının temelinde, kalple idrak 
edilen ve batıni sıfatlarla ulaşıları 
bir güzellik anlayışı öri plâna çıkmaktadır. 

Varlık dünyasında gerek sözlü ve gerekse sözsüz olarak insanı Allah'ı bilmeye çağıran pek 
çok davetçi vardır. İşte bunlardarı birisi de güzellik ftenornenidir. Güzellik kavramı, hürriyet, 
aşk ve sevgi gibi izafi bir kavram 
olduğu için tam bir tanımının 


yapıldığından söz etmek hayli 
güçtür. İslâmi düşünce tarihi 
içinde her biri bir dinamik kanah oluşturan Kelâm, Felsefe ve 
Tasavvuf disiplinleri güzellik meselesini sistematik bir problem 
olarak ele alıp tanımlama düzeyinde uğraş vermişlerdir. Hepsi 
de güzellik doktrinini “Allah güzeldir, güzel olanı sever” nebevi 
kavliyle temellendirmeye gitmişlerdir. Bu bakış açısına göre 
mutlak güzel olan Allah'tır. Eşyadaki güzellik ise, Allah'ın Cemal sıfatının ondaki yanısımasıdır. Böylesi bir düşünce, eşya ile 
yaratıcıyı aynileştirmek değil, 
onun ötesine sarkarak Allah'ın 
bilgisine ulaşmaktır. 

İlm-i Kelâmın sistematik 
problemleri arasında yer alan 
“husün ve kubh” meselesi, 
ahlâkiliğin yanında estetik yönü 
ağır basan iki terimdir. Çünkü 
güzellik ve çirkinlik estetik bir 
değer yargısıdır ve tamamıyla 
duygu ile alâkalıdır. Ama ne var 
ki bu ilim dalında güzellik problemine yaklaşım estetik düzene 
dayalı bir isbat-ı vacib geliştirme 
açısından değil, bugüne kadar 
hep “ahlâkilik” boyutundan olmuştur. Sanınm bunun başlıca 
sebebi, Allah inancına varmayı 
izafi bir temele dayalı estetik olgusunun kişilerin zihni yapilarina göre değişken, öznel bir karakter taşıması sebebiyle sağlam 
görmeme endişesinden kaynaklanmaktadır. Sürekli değişkenlik 
arz eden bir temel üzerine ikame edilecek bir Allah inancı, ne 
kadar tutarlı ve kuvvetli olabilir? 
Böylesi çekincelerden dolayı, kelâm bilginleri bir estetik delil inşasına gitmemişlerdir. Halbuki 
estetik düzen delili diyebileceğimiz delilin bir benzeri Plotinos 
ve hatta Eflatun'da vardır. Eğer 
estetik bilimi, güzellik gibi bir 
vaklayla uğraşıyorsa, özellikle İslâmi naslarda güzellik-uluhiyet 
ilişkisine sürekli bir vurgu yapılıyorsa, niçin “güzellik delili” diyebileceğimiz bir delil geliştirilme- 


sin? Kelâm tarihine baktığımız 
zaman bu soruları tartışarak bir 
cevap bulmak yerine, daha çok 
“husür ve kubh” problemi üzerinde Allah'ın filleri açısından 
tartışmalar yapmak düşüncesi 
ağırlık kazanmıştır. Problemin 
tartışılması “husn” kavramından 
daha çok “kubh” bir fiili Allah'ın 
yaralıp yaratamayacağı çevresinde kilitlenmiştir. Özellikle 
“husün ve kubh” çevresinde dönen tartışmaların diğer bir kanadim da, bir şeyin güzel ve çirkin 
olduğunu tespitte ölçü ne olmalidir? sorusu oluşturmuştur. Teşekkül dönemi itibariyle eşyada 
objektif bir güzellik ve çirkinlik 
bulunduğunu ileri süren Mu'tezile akımı, güzellik ve çirkinliği 
belirlemede mutlak ölçüt olrak 
aklı öne sürmüştür. Buna karşılık 
Eş'ari Kelâm Okulu ise, eşyada 
güzellik ve çirkinliğin subjektif 
olduğunu iddia ederek, hüsün 
ve kubhu akıl değil, bizatihi dinin belirleyeceğini savunmuştur. Her iki görüş arasında bir 
uzlaşmaya giden Maturidi Kelâm Okulu ise eşyadaki güzel ve 
çirkini belirlemede akla keşfetme görevini vererek Mu'tezile'ye, aklın din olmadan hiçbir 
şeyi vacip kılamayacağını iddia 
ederek de Eş'ari'liğe yaklaşmıştir. Buna göre husn ve kubhun 
belirlenmesi noktasında yapılan 
tartışmalarda Maturidiliğin görüşü, daha akılcı ve daha tutarlı 
görülmektedir, 

Kuşkusuz bir güzellik delili 
inşa etmek için doğrudan 
Kur'an-ı Kerim'e bakmak gerekmektedir. Çünkü bu sistemin 
sağlam temeller üzerine inşa 
edilebilmesi için bunu yapmaya 
ihtiyaç vardır. Bir defa Allah 
(c.c.), bakmasını bilenler için 
varlığın özüne güzellik niteliğini 
yerleştirmiştir. Bu manada olgular dünyasındaki güzellik olayı, 
insana sunuları bir beyandır. (bk. 
Mülk, 7) Çünkü ayette estetik düzenin varlığına açıkça dikkatlerimiz çekilmektedir. Her insan es- 


tetik düzende güzelliğin varlığıni idrak edebilecek bir kabiliyet- 
te yaratılmıştır. Kur'an'ın kendisi 
bizatihi bir güzellik mesajı olduğu gibi, ayrıca Kur'an hüsn, cemal, zinet, tayyib gibi fiziki, manevi ve ahlâki güzelliklere vurgu 
yapan terimlere yer vermekle 
birlikte, Allah'ın zat'ına mahsus 
eri güzel isim ve sıfatlara da değinir. Şüphesiz bu siatlarda açıkça ahlâki güzellik işlenir. Kur'an, 
Allah'ı bilme imkânı üzerinde 
dururken, O'nun sıfatlarının bir 
ayet olan tabiat üzerindeki farklı 
tecellilerini düşünmeye ve doğal 
gözlem yapmaya teşvik eder. Bu 
teşvikte nesnelerdeki güzellik 
vasfı, uluhiyetin bilgisine yönlendirmede insan üzerinde bir 
uyaran olarak işlev görmektedir. 
Kur'an'a göre olgular dünyasındaki güzellik ise, "Allah'ın boyasıdır.” (bk. Bakara, 138) Alemde bulunan bütün varlık dünyası, bir 
yönüyle birbirine benzer ve bir 
yönüyle birbirine benzemez karakterde Allah'ın bu boyasını 
Musavvir isminin bir tecellisiyle 
birlikte taşımaktadır. Boya yönünden Allah'tan daha güzel 
kimse de yoktur. Dikkat edilirse, 
burada güzellik-Allah ilişkisi üzerinde durulmaktadır. 

İslâm'ın bir kâinat görüşünden öte bir alem görüşü vardır. 
İslâm Kelâm'ında alem, alâmet 
ve belirti anlamlarına gelen 
alem kökünden türemiştir. Bu 
açıdan alem, yaratıcının varlığına başlıca delildir. Alem kavramı, Yüce Allah'tan başka tüm 
varlık alemini kapsar. Sonradan 
yaratılan alemle hem bu alemin 
bir parçası ve hem de muhtevasına yerleştirilen güzellik fenomeni arasında çok yakın bir münasebet vardır. Eşyada görülen 
güzellik karşısında insana düzen 
görev, bizatihi güzelliğe mahal 
olan nesnede yoğunlaşmak değil, onu aşarak Husn-i Mutlak'a 
yol bulmaktır. Çünkü eşyadaki 
güzellik aynı zamanda bir imtihan vesilesidir. 
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İslârni düşünce sisteminde 
herhangi bir nesneyi veya insanir davranışını “güzel” olarak 
nitelendirebilmek için güzel yapan alâmetleri tanımak gerektiği konusu üzerinde durulur. 
Kur'an'da güzellik nitelikleri olarak; âlemin yaratılışında kusursuzluk, gayelilik, ahenk ve nizam anlatılır. Bunların her biri 
güzelliği anlamamıza yarayan 
birer estetik kavramlarıdır. Bütün bu güzellikle ilgili kavramlar 
eşyada mütekâmil bir seviyede 
güzelliği tanıtmayı sağlamakla 
beraber, insana şu ana fikri vermekte olduğu söylenebilir. O 
da, güzelliğin suret ve mana 
olarak yaratılışla birlikte varlığın 
tabiatına sistemin ayrılmaz bir 
parçası olarak yerleştirilmiş olmasıdır. Nasıl ki her insan iman 
ve küfrü seçmede nötr olarak 
aynı anda yetenekli kılınmışsa, 
âlemde ve kendi yaratılışındaki 
güzellik olgusuna dayalı yol göstericiliği anlama ve idrak etme- 
de de aynı oranda yetenekli ve 
kabiliyetli yaratılmıştır. Bu yönüyle insan estetik tecrübe sayesinde ya seküler bir huld/ebedi- 
lik düşüncesine kapılarak inkâra, 
ya da uhrevi bir huld/ebedilik 
düşüncesine kanat açarak imana yol bulabilir. İnsan kendisine 
verileri ihtiyari iradesiyle bu fiillerden birini seçebilecek düzey- 
de yaratılmıştır. Kur'an'da anlatıldığına göre güzellik, mecazi 
manada imana özendirme yoluyla bir hidayet vesilesidir. 
Çünkü güzellik fikri insanda fıtridir. İnsan geçici bir süre bile olsa kendi özgür iradesine bağlı 
olarak bu fıtri duyguyu örterse, 
Allahı katında belirlenmiş sonuçlara katlanmak zorunda kalır, Bu 
sonuçların sevap ve ceza cinsinden ne olduğu ise, net bir biçimde Kur'an'da değişik ayetlerde insana bilgi olarak iletilmiştir. 
Kararsa, tamamen insanın seçimine bırakılmıştır. 
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Abdurrahman Akbaş 


Pin İşleri Yüksek Kurulu Umar 


Şehirler medeniyetin yayıldığı, geliştiği 
mekânlardır. Şehirler, görgülü insanların, zani mimari tarzlara sahip mekanların olduğu 
diyarlardır. 

Ancak günlerden bir gün, hızlı kentleşme 
ile şehirlerin bu yönleri yok olmaya başladı. 
Hızlı şehirleşme insanın başını döndürdü. $ehirler bize, biz şehirlere yabancılaştık. Anadolu'muzun köklü değerlerini bir bir yitirmeye, 
tüketmeye başladık. Şehir kültürünün belirli 
ögelerini alarak nev'i şahsına münhasır bir 
yapı ortaya koyduk. Bunun neticesi, bazılarımız suçluluk, yabancılaşma stres ve depresyon girdabına girdi. 











Güvenliğimiz, sağlığımız ve 
ulaşımımız problem oldu. Rahat 
nefes alacağımız, kır gezisine çıkacağımız yeşil alanlarımız ya 
tahrip edilmeye veya konut 
alanları için yok edilmeye başladı. Çünkü bizler şehre kültür, 
bilgi, ekonomik kaynak sunmak 
için değil, almak için geldik. 
Bakmadık arazisinin üstündeki 
doğal yapıya, yeşil örtüye... 

Başladık ev yapmaya, ama 
nasıl? Atadan kalma mimari mirasımıza istifade etmek için bakmadik. Kısa sürede, yanı başımızdaki sakinleri tanımadan, 
onlarla tanışmadan gecekondu 
kentler kurduk. Şehrin bir ruhu, 
bir kimliğini olduğunu umursamadık. Sonuçta, şehirler gırtlağina kadar doldu ve yeni konuklarını misafir edemeyecek kadar 
çaresizleşti ve eskisi kadar sakinlerine cömert davranamaz oldu. 
Ekonomi, sosyal ilişkiler, idare 
zorlaştı. İş ümidi ve daha rahat 
bir gelecek kurma amacıyla gelenler, umduklarını bulamadılar, 
Çaresizlik içerisinde geriye dönüş de mümkün olmadı. 

Şehirlerde nüfus arttıkça da 
alt alta, üst üste apartmanlar inşa ettik. Kısa sürede apartman 
yapıp, çok para kazanma hırsı 
ile birlikte estetiği olmayan, duvarlarla çevrili, ürkütücü ve insanın içini karartan yapılar ortaya 
çıktı. Ve apartman inşaatların- 
da, mimari ve insan unsurunu 
göz ardı ettik. Çok katlı apartmanlar, gökyüzümüze perde oldu. Birbiri içerisine giren betonarme yapılar, nefes almamızı 
zorlaştırdı. Birçoğu da doğal 
görüntüyü bozdu ve çevreye bir 
güzellik katmadı. Ağacı, yeşili 
ise, apartmanlarımızın önünde 
sadece göstermelik olarak koyduk. Velhasıl birileri: “Biz yapanz, insanlar oturur” dedi. 


Apartmanlarda burun buruna yaşamak zorunda kalışla, 


şehirlerde nüfus arttıkça alt alta, üst üste apartmanlar inşa ettik. Kisa sürede apartman yapıp, çok para kazanma hirstile birlikte estetiği olmayan, duvarlarla çevrili, ürkütücü ve 
ınsanın içini karartan yapılar ortaya çıktı. Ve apartman ingaatlarında, mimarı ve insan unsurunu göz ardı ettik. Çok katli apartmanlar, gökyüzümüze perde oldu. Birbiri içerisine giren betonarme yapılar, nefes almamızı zorlaştırdı. 


mahremiyet alanlarımız ve imkânlarımız da kalmadı, 

Günümüzün büyük çoğunluğunu geçirdiğimiz konutlarımız, sadece barınma yerleri oldu. 


Aslında evler, sınırlandırılmış 
bir mekândan öte birçok ihtiyaamz karşıladığımız mekânlardir. Yüce Allah'ın bizlere verdiği 
içgüdün bir ürünü olarak evlerimizi sağlıklı yaşayabilmek ve hayatımızı doğal tehlikelerden koruyabilmek, uyumak ve dinlenmek, yemek, psikolojik ve sosyal 
ihtiyaçlarımız için inşa ederiz. 
Mekânla ilk tanıştığımız yerlerdir evlerimiz. Sevdiklerimizle 
paylaştığımız en önemli buluşma noktamız. 

Evler; acılarımıza, üzüntülerimize, sevinçlerimize, korkularımıza ortak olurlar. Bunun için 
doğup büyüdüğümüz evlerimizin bizlerin dünyasında ayrı bir 
yeri vardır. Onlar ilk irfan ve kültür ocaklarımızdır. Bizlerin duygu ve düşünce dünyası orada 
şekillenir ve biçimlenir. İyi-kötü, 
doğru-yanlışı orada öğreniriz, 
sevgi ve saygıyla orada tanışırız. 
Manevi hayatımızı doya doya 
orada yaşarız. 


Ayrı zamanda evlerimiz, diş 
görünüşünün güzelliği ve estetiği ile kültür ve medeniyetimizin önemli bir unsuru olan mimarimizi oluşturur. 

Bizler apartmanlarda bunların bir çoğunu kaybettik. Meticede aile fertlerinin kendilerini 
yaşacakları uygun ortam ve 
odalar yapmadık ve odalarımızı 
darlaştırdık. Çünkü modem ai- 


le, çekirdek aile idi. Çekirdek aileye dönük odalar yaptık. Aile 
artık birkaç odaya sığınmak zorunda kaldı. Bu mekânlarda, çocuklarımıza kültür aktarıcı konumunda olan ve bizlerin her zaman rehberliklerimize ihtiyaç 
duyduğumuz, anne ve babalarımıza, dede ve ninelerimize yer 
kalmadı. Sonuçta konutlarımızı 
onlara da kapattık, 

Apartman, bizlerin duygularına, tavırlarına da sınır koydu. 
Sınırlı yaşamayı öğretti. Alt ve 
üstümüzde oturan komşularımiz rahatsız etmemek, sirlarimiza başkalarını ortak etmemek 
için, sevincimizi ve üzüntülerimizi içimizden geldiği gibi değil, sessizce paylaşmak zorunda 
kaldık. Çocuklarımızla rahat bir 
şekilde şakalaşamaz, oynayamaz olduk. İçimizden geldiği 
gibi Kur'an okuyamaz ve musiki 
söyleyemez olduk. 

Bunun yanında geleneklerimiz göreneklerimiz değişti. Yavaş yavaş ne olduysa oldu, birbirimize yabancı olduk ve hatır 
sormalar kayboldu. Komşularımuz birer yabancı olmaya başladı. Komşularımızla uyum sorunlarımız baş gösterdi. Bütün bunlar apartman yaşamının olumsuz yönleri. 

Ancak bütün bunlara rağmen o betonarme yapıları, içinde yaşayanlarla güzelleştirir ve 
vazgeçilmeyecek sıcacık yerler 
hâline getirebiliriz: Kaybetmeye 
başladığımız insani ve estetik 
değerlerimizi ilk önce yerli yerine koymak şartıyla... 
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Prof. Dr. Kenan Gürsoy 


İslâm medeniyetinde ve İslâmi hayatta estetiğin ne olduğu üzerinde konuşacağız. Estetik deyince ne anlamamız gerekiyor? 


Estetiğin hissiyatla, duygularla, özelde güzellik duygusuyla alâkalı bir mânâsı var, Felsefe alanında farklı disiplinlere gittiğimizde, estetik, üç dört ana disiplinden biri olarak karşımıza çıkıyor. 
Dolayısıyla estetiğin felsefi bir mânâsı var. Sondan başlayalım isterseniz. Estetik dediğimiz şey; düşüncenin genel yapısı içinde bilgi teorisinden, ahlâk teorisinden hemen sonra gelen bir alandır. 
Kavram itibariyle güzelliği değerlendirir, sanatı değerlendirir. Bir mânâda sanat felsefesi olarak estetiği anlamak mümkündür. Bunun, Uzakdoğu felsefesinde, daha sonra Mezopotamya, Mısır, Yunan felsefesinde, İslâm felsefesinde, Batı felsefesinde ya da felsefelerinde farklı ele alınışları var, 


Hele şimdi böyle bir soruyu sorduğunuz zaman, bir felsefeci allak bullak oluyor; çünkü, objektifleştirilerek, nesnelleştirilerek verilecek bir cevabın çok fevkinde, çok üstünde bir noktaya doğru 
yürümeniz gerekiyor. Felsefeci, kavramların ve sistemlerin içinde biraz sınırlarıyla düşünen bir insan tipidir. Halbuki, güzellik dediğimiz zaman, oradan alınan hazzı ve o güzellikle bütünleşildiği 
zaman ulaşılan mertebeyi akılla anlamak mümkün değil, bu daha da ötede bir şey. 


Ama, genel anlamda bir hikmet geleneğinin içine oturttuğumuzda -bilgelik ya da hikmet geleneğinin altını çizmek istiyorum- bizde, herhalde güzellik tek başına ele alınmıyor. Yani, bunun 
iki diğer ana kavramla da alâkası var: Doğruluk ve iyilik. Biraz kadim, yani en eski felsefelerde de 
bunun bu şekilde olduğunu görüyorsunuz. Bağımsız bir güzellik nosyonu, bağımsız bir güzellik 

j duygusu kendi başına ele alındığında, çok fazla bir şey değil; ama, bunun ahlâki ve ilmi anlamdaki doğrulukla bir alâkası olmalı, daha da ötede iyilik dediğimiz hayırla da bir ilgisi olmalı. Doğ- 
N: ru yaşanırken, aynı zamanda estetik davranışlar ortaya koyarak yaşamak, güzel yaşamak, güzeli 
ortaya koyarak doğruyu yaşamak ve bunun en sonunda hayırla bütünleşmesini sağlamak... 
a Güzellik duygusunun mutlaka içimizde, ibadet anlaminda, dini hayatı yaşama anlamın- 
te da olması icap ettiğine inananlardarım. 
E . Davranıştan, hayatın değerlendirilmesinden, hayatın bütününün algılanmasından, idrakinden bahsediyorsunuz. Bunlar tek başına olmuyor elbette. 
Mi sd Eğer İslâm medeniyeti içinde bir estetikten bahsedecekseniz, daha önceki kadim hikmetlerde olduğu gibi, İslâm medeniyetinin kendine has tefekküründe de estetik, güzellik, 
doğruluktan ve hayırdan ayrı olarak ele alınmıyor. Bu bütünü tespit edelim. Bir tevhit medeniyetiyiz. Bu tevhidin içinde, bu üç temel kavramı, bu üç temel yönü birbirinden ayırmadan görmek durumundayız. 

Tevhit dediğimiz zaman, iki şeyi, ama aslında tek bir şeyi anlıyoruz. Evvela iki şey 
üzerinden giderek bu teki fark etmeye çalışalım. 

Tevhit, gördüğünüz, yaşadığınız, bildiğiniz her şeyde bir bütünlüğü fark etmektir. 
Yani, ayrı ayrı, birbirinden kopmuş, parçalara ayrılmış ve parçaların kendi başına değer taşıdığı bir alanı düşünmüyor tevhit medeniyetinin insanları, bir bütünlüğü düşünüyor. Bu mânâda bir tevhit söz konusu. Bütünlükte olarak görmek... 

























































Bir diğer mânâda da, ikisinin de birleştirici mahiyetinin asıl temel durumdaki taşıyıcısı, her şeyi de Allah'a bağlayarak düşünüyor. Yani, eğer siz yeryüzünde bir güzellik, bir güç fark ediyorsanız, kendinizde bir güzellik, kendinizle 
hayat arasında bir güzellik, bir güç fark ediyorsanız, bu aslında Allah'ın kudretinin 
tecellisinden başka bir şey değildir. Yeryüzünde var olan hiçbir şey, O'nun kudre- 


Bu bütünlük, herhangi bir bütünlük de değildir; bu bütünlük, ahenkli bir bütünlüktür. İşte, oradaki ahengi yani kainat nizamındaki ahengi, kâinatla sizin aranizda- 
ki münasebetteki ahengi fark ediş, kendi ahenginizi fark ediş, en sonunda da, yaratılıştaki ahengin temel noktası olan o ana prensibe doğru yükselen ahengi, yani 
Allah'a doğru yükselen o ahengi fark ediş, bir estetik olarak ortaya çıkıyor. İşte evvela estetiğe buradan girmek gerekir. 


O ahenk, o ölçü insanı bütünüyle kavrarsa düşünceye, duyuşa, davranışa yani bütün hayata tesir eder, 


Çok doğru bir noktaya temas ediyorsunuz. Çünkü o duyuş, estetik anlamda ruhunuzun en derininde duyduğunuz bu his günlük hayatınıza, iş hayatınıza, edebi anlamda 
vereceğiniz eserlere, hepsine tesir edecek, ahlâkınıza tesir edecek ve o zaman ahenkli bir 
bütünlüğü, oradan aldığınız duyguyla birlikte yavaş yavaş hayatın bütür kademelerinde 
hissedeceksiniz ve ibadeti bu ahengin ta kendisi olarak yaşayacaksınız. 


Israrla bu ahenkten başlayarak estetiğe girdik, -belki bunu beklemiyordunuz- Israrla, 


Kur'an-ı Kerim'de; yerin ve göğün yaratılışı, gece ve gündüzün birbirini takip edişi, yıldızla- 


kuru düzen değildir, ölçü ve ahenktir. Estetiği bizim açımızdan, bütünlük kavramından hareketle konuşmaya başladığımızda bu, en önemli kısımdır. 


sanat tarihçisi olan üstatlar özellikle Osmanlı mimarisinde debdebeli, saşaalı, aşırı süslemeli bir görüntüden değil, ama sadelikteki ihtişamdan 
bahsediyorlar. Ama, o sadelikteki ihtişamı Osmanlı mimarisi içinden bakarak bir de görüntü itibariyle idrak etmeye çalışalım. 
Muhteşem bir kubbenin, yani bütünlüğü kavrayıcı, ihata edici, 
kucaklayıcı muhteşem bir kubbenin her şeyi içine aldığını fark 
ediyorsunuz. Bir başka şeyi daha onunla beraber fark ediyorsunuz, o da, son derece zarif bir minarenin nereyi gösterdiğini. 

Şimdi, -ilmi bir hakikati olmayabilir; bunu bir felsefecinin denemesi olarak lütfen kabul edin- bu gözle seyrettiğimizde orada 
farklı bir şey ortaya çıkıyor. Âdeta vahdaniyetle yani kâinattaki 
bütünlükle, ahadiyet prensibinin nasıl birbiriyle ahenk şeklinde 
olduğunu kavrayabilirsiniz. Bana kalırsa, estetik zevkin bu tarz 
bir algılayıştanı hareket etmesi ve bu tarz bir algılayışın kapısıni açması gerekir, Ne biri, ne diğeri; ama, ikisi birden. 

“Estetik ihtişamdan, incelik büyüklükten korkar.” 
Neden estetik ihtişamdan korkar? 


Dikkat ediniz, tefekkürde de öyledir. En sade 
olanı, -kelime yanlış anlaşılabileceği için telaffuz etmekten korkuyorum ama, yine de söyleyeceğim- en basit olanı idrak edebilmek en 
zorudur. Bir yere girdiğinizde bir çok şey 
görürsünüz ama bir şeye dikkat çekilir, işte 
buna bak denir size. Ona dikkatinizi yoğunlaştırmanız en zorudur. Tek olan o 
şeyi fark edebilmek fevkalade zordur. 


Allah bize kâinatı, orada yaşamayı 
o şekilde bahsetmiş ki, çoklukların ~S 





































içinde, onlardan kopmadan, arkasındaki ahadiyet prensibini fark edelim. Bütün bu yaratılışın, 
O'nun kudretinin tecellisi olduğunu, ahenk içinde fark edelim. 


Bunun sadece fikri idraki yoktur; yani, bu sadece bir tefekkür, sadece bir bilgi, sadece bir felsefe, bir bilim konusu değildir. Bir de, estetik idraki vardır. Estetik idrakiyle fark edemezsek, belki eksik idrak etmiş oluruz ya da idrak etmiş olmayız. 
Allah'ın bize bahşetmiş olduğu en güzel duygulardan biridir bu estetik duygu. Ne kadar üzerinde durursak o kadar yerinde bir iş yapmış oluruz. 
Kendi içimizde açmamız gereken en güzel kapılardan biridir estetik duygu. Arcak estetik idrakimizi etkileyen, kapıları her geçen gün biraz daha uzaklaştıran küreselleşen bir popüler kültür var. 
Popüler kültür, içimizde tam olarak yaşayamadığımız, ufuk ufuk açılması, ötelere doğru açılması gereken o temel hissiyatın, -açılamadığı için, kalmışları itibariyle- istismarı şeklinde düşünülebilir 
ve hissiyatı da, insanı da darmadağın eder. Popüler kültür, her seferinde, bütünlüğü oluşturulamamış, ahengi olmayan, kendisinden ötelere doğru açamayan bir kültür olarak maalesef ortaya çıkı- 
yer. İç bütünlüğünden ve ahenginden mahrum kılınmış bir tezahürler yığını ortaya çıkıyor. Mübarek ellerin, mübarek gönüllerin, mübarek kafaların bunu bir şekilde onları yabancılaştırmadan bütünlüğüne kavuşturması ama bunun manasının ne olması gerektiğini fark ettirmesi gerekiyor. İşte 
o zaman, kendi iç ahengini bulduğunuz andan itibaren madde ve hayat tezahürlerinin, yavaş yavaş estetiğe ve estetikten itibaren açıları bir öte duygusuna, yavaş yavaş bir kutsallığa doğru geçmiş oluyorsunuz. Bu son derece önemli. O zaman hayatın bütünü, yeniden bir mânâ kazanacaktır; 
çünkü, o kutsalın kendinden aksettiği bir ayna konumunda olacaktır. Bu, çok farklı bir duyguyla, 
ancak estetik duyguyla da fark edilebilir. Yani, sanatkârın bir eseri olarak kendinizi ve o sanatkârın 
eserinin içinde kendisi de bir sanatkâr olma kuvvetine, yine sahibi tarafından hak kazanmış bir varlik olarak kendinizi göreceksiniz ve orada, o sıfatın, ne kadar estetik anlamda önemli olduğunu fark 
edeceksiniz. 
Bu estetik duygu, ahlâki yaşayıştan bağımsız değildir. 
Ben, hiçbir güzelliğin -inanan bir insan için söylüyorum- iman duygusundan ayrı yaşanabileceği kanaatinde değilim. Ama, imanı duygusuyla kainata, insana, topluma ve kendimize baktığımız- 
da da, orada güzelliği bulmamanız mümkün değil gibi geliyor. Gerçek mânâda güzellik, sanıyorum, tevhidin temel akidesi itibariyle kainatı ve insanı seyretmekten geçiyor. Ama, bunun en güzel 
yeri de, herhalde insandır. 
Salih amel işleyenler, işte hayatın temelindeki o ana prensibi fark etmişlerdir ve her şeyin onun 
bir aynadan aksedişi olarak tezahür ettiğini fark etmişlerdir ve kendilerine de, bu bakımdan çeki düzen vermek durumundadırlar, Salih amel işlemek, robot gibi programlanmış bir makinenin hareketleri, davranışları değildir. Hayatla bütünleşmiş olan, ana prensiple bütünleşmiş olan bir insanın 
yaratıcı hareketleridir. Ama, o yaratıcı hareket öyle hareketlerdir ki, aslında Allah'a kul olmaktan 
başka bir şey değildir. O'nun iradesiyle bütünleşmiş oluyorsunuz, O'nun hayata verdiği, yüklediği mânâ ile bütünleşebildiğiniz ölçüde, O'nun iradesiyle iradeleniyorsunuz. Bunu tabii es- 
A === tetik anlamda söylüyorum ve ahlâki anlamda söylüyorum. Bir şeyi ontolojik anlamda, varlık 
anlamında meydana getirmek biçiminde haşa söylemek istemiyorum; ama estetik anlamda 
ve ahlâki anlamda farklı bir duyguyla O'nun iradesiyle bütünleşerek, yaratıcılık kazanarak 
yapıyorsunuz. Mimar Sinan böyle değil midir? Malzemeyi tanıyor, bu kültürün mânâsını, 
içinde yaşadığı medeniyetin mânâsını özümsemiş, bir büyük iman insanı. Niçin eser verilmesi gerektiğini, hangi prensip uğruna eser verilmesi gerektiğini sadece anlamamış, fakat 
bunu içten giyinmiş, özümsemiş ve şimdi besmele deyip inşa ediyor. Bu muhteşem bir şey. 
Eserleri vücuda getirirken sadece göze, kulağa hitap edecek bir güzellik ortaya 
koymak değildi maksatları, mânâya çekmekti. 


Evet, yani bu bütünlüğün, bu ahengin kendisinden aksedeceği eserler vücuda gefe tirmişler. Sanat tarihi üstatları derler ki, mimari en yüksek sanatlardan biridir. Neden; 
, Y çünkü, bir bina inşa edebilmek için, fizik bilmemiz, fizikle bütünleşmemiz gerekecek, 
| a m i x malzemeyle bütünleşmeniz gerekecek. Bütünleşmek aynı zamanda, o binayı niçin yap- 
mi =  tığının da farkına varmaktır. Gerçekleşecek olan fonksiyona da uygun bir şey yapmak 
ia mecburiyetindesiniz; yani, sadece malzemeyi değil, ama kafanızda onun neye faydalı 
olabileceğine ilişkin sosyal anlamda da, dini anlamda da, başka anlamlarda da bir gereklilik var. Buna uyacaksınız. 


Hii W | 
NA 











Üçüncüsü, güzeli temenni edeceksiniz, güzel olmasını isteyeceksiniz ve güzel 

bir şey yapacaksınız. O halde, sayalım, fizik imkânlar dolayısıyla kâinatı hesaba katmak durumundasınız, Fonksiyon İtibariyle toplum hayatını hesaba katmak mecbu- $ 

riyetindesiniz. Güzel olması dolayısıyla da, estetiği hesaba katacaksınız. Şimdi, ahlâk Ti ya 
sage n GA 


ş AD 


da bunun içine girecek, medeniyet fikri de girecek. İşte, büyük mimar, sadece güze- tt 
li yansıtan bir bina diken insan değildir; büyük mimar, aynı zamanda, sosyal yapıyı, m“ KN 
ahlâki gerekleri ve içinde bulunduğu fizik ortamı, kainat ortamını fark edip, ona göre E 
iş yapandır. Bu bir ibadettir. 


Rabbimiz güzellik üreten insan olmamızı ister. 
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Evet, O güzeldir ve güzeli sever. Bu, iki bakımdan son derece önemli: Birincisi; 
ahenk dolayısıyla bizi kâinatın içindeki güzelliği keşfetmeye sevk ediyor, İkincisi; ken- i 
dimizi güzel kılmamız için, güzel davranışlarda bulunmamız için bir ikaz olarak bizi i 
seviyor. O'nun sevgisine layik olabilmek için de, bu güzellik duygusunu, içimizde, kåinat adına ve kendi adımıza fark etmek ve onu gerçekleştirmek mecburiyetindeyiz. 

Güzelliğin beş para etmez, bu bendeki sevgi olmasa diye Aşık Veysel'in çok zikrettigimiz bir sözü var; her şey galiba insanın kendisinde cereyan ediyor. Kâinattaki o güzelliğin kapılarını da açan kendi ruhunun güzelliğinin bir şekilde farkına varılmasıyla alakalı ve 
kendi gönlüyle seyretmekle alakalı. Her birimiz kendi seçtiğimiz o güzeli fark edip yaşarken, 
aynı zamanda Allah'ın bize ilham ettiği güzellik duygusunu, yine bize ilham ettiği güzellik 
nosyonu dolayısıyla fark etmiş ve yaşamış oluyoruz. Oradaki tevhit de ancak Allah fikriyle 
mümkündür, 

Sadece estetik nosyon değil; ama, başta estetik nosyon olmak üzere, hayatın bütün 
kademelerinde olması gerekenlerin unutulduğu, unutulmasa bile bigane kalındığı zamanları idrak ediyoruz. 


Her dönem bunu kendisi adına da bir zamanlar idrak etmiş olabilir; ama, biz şu anda kendimizden sorumluyuz. Peki, ne yapmalıyız diye soracak olursanız, bana kalırsa, şimdi sizin dos- 
ya konusu olarak işlemekte olduğunuz estetik, bütün kademelerde hissettirilebilirse, yani iş hayatında, ilim hayatında, ibadet hayatında, bunların düzelmesine vesile olacaktır. Ben, bu hissettirişin, Müslüman hayatı açısından önemli olduğunu ve hatta başat derecede, esas seviyede bir 
önemi haiz olduğunu düşünüyorum. 


Tasavvufun çok kullandığı bir prensip var malumlarıdır, o prensipte bunu bütünleştirerek ifade etmek istiyorum, hayatın bütün kademelerinde edeple yaşamak mecburiyetindeyiz. 


Hazret-i Peygamber'in Mekke'nin fethinden önce şehrin 
önünde girmeden evvelki aldığı vaziyeti geçen gün televizyonda tasvir etmişlerdi, o tasvir hiç kulaklarımdan gitmiyor. 
Yani o kâinatın kendisi için yaratıldığı Güzel Efendimiz, en 
mütevazi haliyle, kudret O'nun, yol O'nun, şehir O'nun biiznillah en mütevazı haliyle oraya teveccüh etmişler. O'nun 
edebinde bizim kendimizi görmemizle alâkalıdır. y 

Edep, kendinden bilmemektir, yani kendini kendinden | 
bilmemektir. Ama, edep aynı zamanda kendini bilmektir, = 
haddini bilmek dolayısıyla. hi 

O zaman ritm oluyor, ahenk oluyor; çünkü, kâinatı kâ- (8 
inat kılan temel prensip karşısındaki teveccühünüzü, O'na | k 


olan niyazınızı yaşamış oluyorsunuz. O zaman işte insan | Kİ 
da insan oluyor. Yani, en güzel dediğimiz varlık, en gü- (5 
zel olmaklığı, O'nu düşünerek ve O'na yönelerek, O'nun- EE 


la alışveriş içinde olduğunu bilerek ve bütün tecellilerde f 
sadece O'nunla işini tutarak hayatını sürdürüyor. 

Allah, hepimize neyle alışverişte olduğumuzun 
farkına vararak yaşamayı nasip etsin, 





























æ Prot. Dr. M. Saim Yeprem: 
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Estetik ve İslâm estetiğinin kavramsal açılımını yapar mısınız? 


Dini literatürümüzde ilm-i cemal (güzellik ilmi) olarak adlandırılan estetik, felsefenin ana 
konularından biridir. İnsanoğlu yeryüzünde var olduğundan itibaren güzellik üzerine düşünmüş fikirler üretmiş, içinde bulunduğu ortama göre bu fikirler farklılık kazanmıştır. İslâm estetiği tabiri İslâm dininin tartışmasız bir estetik kavramı anlamına alınabilir ki kanaatimce bu 
doğru olmaz. Allah tarafından insanlara gönderilmiş hidayet unsurlarını ihtiva eden, her 
şartta, her zaman ve mekân diliminde, her coğrafyada kıyamete kadar yaşanabilir evrensel 
nitelikli bir dinin tek bir estetik felsefesinden bahsetmek olmaz. Müslümanlara göre bir estetikten bahsedilebilir. Dolayısıyla Müslüman estetiği demek daha doğru olur ki böyle dediğimizde dahi yine bir çeşitlilik ortaya çıkacaktır. Elbette Fas, Cezayir Müslümanlarının estetik anlayışı ile Malezya, Tayland Müslümanlarının, Arap yarımadasındaki Müslümanlarını ve 
Türkiye'deki Müslümanların estetik anlayışı arasında farklılıklar vardır. Müslüman olmuş çeşitli milletlerin mahalli güzellik ölçüleri olmakla birlikte, neticede güzelliği Allah'a ve Peygambere nispet etme noktasında bir birlik ortaya çıkar. 
Bölgesel farklılıklar güzelliği yansıtma biçiminde kendini bir şekilde hissettirir. 
Müslüman kültürünün ve Hristiyan kültürünün bütün çeşitliliğine rağmen birinin 
Müslüman diğerinin Hristiyan olmasından kaynaklanan ayırt edici belirgin esasları olmalı? Soyutluk, sadelik, orijinallik, tabiilik, ölçü ve ahenk ortak estetik anlayışımızın 
temel özellikleridir diyebilir miyiz? 
Müslümanların estetik anlayışına Allah inancı ve Allah'ın sıfatları ile ilgili esaslar etkindir. Dolayısıyla Müslümanların ortak güzellik anlayışları, güzellik yorumları bir orijinallik taşır. ‘Allah güzeldir, güzelliği sever" ifadesi genelde bütün Müslümanların estetik anlayışlarında, estetiğin sanatsal boyutlarında tezahür etmektedir. Elbette bizim 
estetik anlayışımızın sanatımıza hayatımızın bütün alanlarına yansıyan ayırt edici hususiyetleri var. Tenzih ve tevhit düşüncesi ile belirginleşen soyutlama sanat eserlerinde oldukça başarılı bir şekilde kendini gösterir. Meselâ Hristiyan dünyasında olduğu gibi 
açıkca melek tasvirleri yoktur. Müslümanların ortaya koydukları sanat eserlerinden 
güzellik anlayışlarına intikal edecek olursak, bunun elbette dinle ilgili tarafları, dini 
karakter kazanmış yönleri, yahut dinin esasları ile telif edilmiş yönleri var. Ve yine 
elbette evrensel nitelikte olan değerler Müslümanların sanatlarında da mevcut. 


Gazali; ‘hayal ve duyu âleminin varlıklarında sıkışanlar, güzelliğin; endam 
ve tenasüp, şekil ve suret güzelliğinden ibaret olduğunu zanneder. Onlara göre güzel; gözün güzel gördüğü şeydir. Onlar çoğunlukla şahısların güzellikleri- 
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ne takılıp kalırlar. Görülmeyen, tahayyül edilmeyen şekil ve renk almayan herhangi bir şeyin güzelliğinin algılanamayacağını sanırlar. Güzelliği 
sadece somut varlıklarla sınırlamak doğru değildir. Her şeyin güzelliği kendisine lâyık olan kemâlindendir. Hüsn ve cemal duyularla bilinmeyen şeyler- 
de de vardır’ diyerek güzellik anlayışına orijinal bir yorum katıyor. Biz neye 
güzel diyoruz? 

Buna başka sorular da ekleyebiliriz. Meselâ; herkesin güzel dediğine acaba 
hangi unsurları, hangi çizgilerinden dolayı güzel deniliyor? Acaba herkese göre 
güzel olan var mıdır? Güzellik bizim algılamamızdan mı ibarettir yoksa objektif bir 
güzellik var mıdır? Bunlar hep tartışıla gelen sorulardır. Bir görüşe göre güzellik 
izafidir. Birine göre güzel olan, diğerine göre çirkin olabilir. 

İmanla estetik arasında önemli bir bağ vardır. İslâm sanatları bağlamında konuya yaklaşırsak (hat, tezhip, musiki, mimari vd...) güzellik kavramının doğrudan 
İslâm dininin inançları ile ilgili olduğu anlaşılır. Yani Allah'ın güzellik sıfatı ve güzelliği seviyor olması Müslümanları her şeyde güzelliği aramaya yöneltmiştir. Bu arayış 
edebiyatımıza, mimarimize, tezyinatımıza, yazımıza yansımıştır. “Severim her güzeli 
Senden eserdir diyerek" mısramda muhatap Cenab-ı Rabbü'| Alemin'dir. Her ne güzel 
var ise âlemde O'nun güzellik sıfatının tecelli ettiği varlıklardır. İnsan olsun, cemadat olsun, nebatat olsun ila ahiri... Güzel olanın güzelliğinde İlâhi güzellik görülebiliyorsa bu, 
müminin inancı ile bir bağlantı kuruluyor demektir. İşte imanla estetik arasındaki bağlant burada başlar. Bu bağlamda: 


“Güzel sevilir” denir. Sevgi kavramı da güzelliğin ayrılmaz gayrımufarıkı mı? 


Severim her güzeli Senden eserdir diyerek” mısrada ifade edildiği gibi Allah sevgilidir. O'nun bizi sevmesi ise Müslümanın ümididir. Hatta Allah'ın bizi sevmesini talep etmek, 
Peygambere tâbi olmaktan geçtiği bizzat âyette bildirildiğine göre Allah'a ibadet, Peygambere tâbi olmak, güzellik, sevgi hep birlikte düşünülmesi gereken kavramlardır. 

Mesela; Bizim Peygamberimiz sanatımızda hilye formunda tecessüm etmiştir. Bu form 
muhtevası, yazısı ve tezyinat ile bir bütünlük halinde güzeldir. Hilye metninde yer alan Peygamber tasviri, insanda nasıl bir güzellik anlayışı sorusuna cevap verir. GÜzellikte en güzel olanı iman ettiğimiz Peygamberin buradaki sifatlarına baktığınızda insan için gerçek güzellik kriterlerini yakalayabilirsiniz. 

Bizim estetik anlayışımızla şekillenen Selimiye gibi, 
Süleymaniye gibi şaheserlerimiz var. Fakat bugün bunları aşmak şöyle dursun benzerlerini dahi ortaya koyamiıyoruz. Yaşadığımız estetik yozlaşmanın sebebi nedir 
sizce? 


Bu, şuursuz katı gelenekçilikten kaynaklanıyor. Ne kastettiğimi açıklayayım. Sanat eserleri meydana getirildiği zamanın 
-İslâmi yaklaşım itibariyle yaratıldığı zaman demekte bir mahzur yoktur- medeniyetini, estetik anlayışını, sanatkarın dehasını ve maharetini ekonomik durumunu vs. ihtiva 
eder, döneminin simgesidir âdeta. Bu itibarla sanat eseri canlıdır. Şimdi şartlar değişti, zaman 
değişti, ortam değişti. Sadece tarih özlemiyle "bizim ecdadımız neler yapmış neler" diyerek eski eserler taklit etmeye 
kalkışmak dönem taklit edilenlerin 
dönemi olmadığı için elbette 
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uyumsuzluklar olacaktır. Meselâ Osmanlı camilerinde minareler hem fonksiyonel hem de estetik bir unsurdur. Şehir mimarisiyle bir bütünlük içindedir. Minarenin estetiği o çevre içinde fonksiyonla birleştirilmiştir. Kubbe ile 
minare arasında oranlar son derece uyumludur. Aynı minareyi çok katlı binaların olduğu bir mekanda yaptığınızda minarenin hem fonksiyonunu, hem de estetiğini yitirir. Yüksek binalar sesi 
perdeliyor diye minareyi biraz daha uzatırsanız bu kez minare ile kubbenin oranı bozulur, estetik 

ölçüler kaybolur. 
Günün şartları içinde, bizim sanat eserimiz diyebileceğimiz cami mimarisi oluşturamaz 

miyiz? 
Bunun en önemli engeli; mutlaka geçmiş dönemin mimari tarzını taklit etmeliyiz anlayışı, 
geleneğin oluştuğu zamanda kötü bir taklitle devam etme gayretidir. Üstelik deforme ve dejenere edilmiş bir şekilde, Günümüz şartları içinde, bütün teknik imkânlar kullanılarak yeni, 
çok estetik formlarda aynı zamanda fonksiyonel denemeler var. Bunun yaygınlaşmaması tarihimizi iyi bilmemekten kaynaklanıyor. Selçukluların da Osmanlıların da kendilerine 
mahsus mimari tarzları vardı. O dönemlerde yaşayanlar ecdadımız Selçukluların mimari tarzı, cami tezyinatı hatta kullanılan renkler neden değişti deselerdi bu şaheserler 
her dem yeniden doğar mıydı? Birbirlerinden geldikleri coğrafyalardan, başka kültürlerden de etkilendiler pek tabii ama kendi ruhlarını nakşettikleri orijinal eserler verdiler. Baktığınız zaman sadelik içinde muhteşem bir güzellik sizi çepeçevre kuşatıyor. 
Taklitçilikten, katı gelenekçilikten bahsettiniz. Bizim büyük bir estetik birikimimiz var. Bu sözlerinizle geleneği reddetmiyor bilâkis geleneği çok iyi okuyarak ve oradan ilham alarak yeni şeyler deneme cesareti göstermeyi , kendi asrına bir şeyler söyletmeyi kastediyorsunuz sanırım. Yoksa her yeni güzel olamayacağı gibi, üsluplu da olmayabilir. 
Orijinali dejenere etmeden, yozlaştırmadan bizim de kendimizi tarihe nakşedecek, bugünün estetik değerleriyle oluşmuş, orijinal eserler verme gayretimiz olmalı, her dönem kendi eserlerini ortaya koymalı demek istiyorum. 


“Teferruatı bırak esasa bak’ diye diye sadece düşüncelerimiz değil sanatımız da 
yozlaştı. Halbuki hem düşünce hem de sanat teferruatla olgunlaşır. Güzellik ayrıntılardadır. Güzelliği ve fonksiyonelliği birlikte yakalayalım diyorum. 
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Taşa işlenmiş bir zarafet, bir ruh, bir mânâ var. Sözlerin en güzellerini taçlandıran bir tezyini geleneğimiz var. Bir yerlerde nasıl bir kırılma 
yaşandı ki güzellik adına eline bir kova boya, bir fırça alan kimileri bunların üzerini dümdüz boyuyor veya on sekizlik bir çiviyi sırf alelade bir saati 
camiin duvarına asmak için kıymet biçilemez tezyinatın tam kalbine saplıyor, ya da birileri gelip kocaman sayaçları bunların üzerine monte ediyor. 
Birileri Akif'in namahrem eli değmesin diye haykırdığı mabedimizin çinilerini söküp kendi elleriyle yabana teslim ediyor. Bu katliama dur diyecek estetik duyarlılık nasıl sağlanabilir? 


Tarihi ve coğrafi şartların değişimi ile birlikte Müslümanların estetik anlayışlarında ve da estetik dönüşümler, kırılmalar olmuştur. Bu kırılmalar hayatın hep 
men her alanına yansımıştır. ; 


Sanat eğitimi konusunda Osmanlının bıraktığı yere dahi ulaşmış değiliz. Genel 
eğitim içinde sanat eğitimine hak ettiği değeri vermek lazım. Osmanlı sultanlarının 
kimi şair, kimi hattat, kimi musikişinas idi. Kendileri sanat icra etmekle kalmayıp, saray etrafında sanatkarları korurlardı. Muhteşem eserlerin odrtaya çıkmasında sanatkara 
verilen bu desteğin etkisi göz ardı edilemez. Sultan Mahmud'un hatları hâlâ camiye girenleri hayran bırakır. Abdülhamid'in ağaç işlemeciliği mükemmeldir. Başkanlığımızda 
dahi onun elinden çıkmış ince eserler vardır. Şeyhülislâm Yahya Efendi büyük bir şairdir. 
Şair Baki hakeza. Hem Şeyhülislâm hem de musikişinas olanlar vardı. Din eğitimi ile birlikte yürüyen güzel sanatlar eğitimi belli aralıklarla kesintiye uğradı. Bir başka sosyolojik 
gerçeği de göz önünde bulundurmak lazım. Güzel sanatlar büyük oranda tekkelerin etrafinda şekillenmekte idi. Zaman içinde bunlar da tekkeler dışına çıkabildiği kadar çıktı. Kimi din adına bu sanatlara tepkisel yaklaştı, kimileri de Müslümanlıkla bağlarıtısını sağlayacak kökleri atma gayreti gösterdi, itidal kayboldu. Yani toplumda meydana gelen olayları 
tek bir sebebe irca etmek doğru değildir. 

Diyanetten sorumlu devlet bakanımız, Prof. Dr. Mehmet Aydın'ın Kubbealtı Mecmuası 4. sayısında, “İslâm'ın Estetik Görüşü’ başlıklı yazısında yer alan; ” Eğer insan 
tekdüze çalışan bir makine gibi otomat bir hâle dönüştürülmez de fıtratın doğal yapısına uygun bir eğitim anlayışıyla beslenirse estetik idrak daha ileri bir süreç izleyerek 
hikmeti idrakle birlikte bir şuur patlaması yapabilir.” İfadeleri temennimiz olsun inşallah. 

Bu söyleşi için size çok teşekkür ederim. 
Hâlık'ın her an müthiş ve muhteşem bir yaratışı var. Hepimize sevgi ve esin kaynağı ol- 


e eğdi Ağı. 
aa a p e: i a k 


F; r ao ; p. ir TY -$ 


z3 
e aT 





















Uğur Derman: 


Türk Petrol Vakfında nadide eserlerin bulunduğu bu mekânda, eserlerden yola çıkarak estetik anlayışımızdan, hat sanatından, hattatlardan, sanatımızın mânâsından konuşalım izninizle. Hemen kapının üzerinde bir besmele levhası var. Biz de besmeleyle başlayalım ede- 
ben. 


“Besmeleyle idelim fethi kelâm / Fethola tabı muammayı menam” demiş şair. 


Efendim, mümin zaten, hep sözüne “Rahman ve Rahim Olan Allah'ın adıyla” başlar. Biz de 
onun için, kapımızın üstüne besmeleyi koymuşuzdur. Bu besmele celi talik hattı ve zerendut altınla yapılmış bir yazı. Halim Özyazıcı'nın hattı, 


gaten, Kur'an-ı Kerim'de sure başlarında, bir surenin de içinde geçer besmele. Dolayısıyla, hattatlarını da en çok yazdıkları, hiç şüphe etmiyorum ki, besmeledir. İşin hoş tarafı, hat sanatına da 
çok uygun gelir besmele. Hattatlar, Kur'an-ı Kerim'i kitap olarak, yazmanın dışında bir ayet yazmak 
istediklerinde -bir sipariş geldiyse öyle de yazarlar- mânâ ile birlikte onda hüsnü hat kaidelerine göre harflerin nasıl oturacağı, nasıl bir bedii görüntü kazanacağını da hesap ederler. 

Hattat, talebesine meşk ettirirken nasıl bir müfredat takip eder? 


Talik yazı öğretilirken elif, be, cim, dal gibi harflerin tek tek yazılması öğretilir. Ondan sonra, 

iki harfin birbiriyle bitişmesi öğretilir. Ona da müfredat meşki denir. O bittikten sonra -ki bu 

en az iki yılı almıştır- eğer bu işle uğraşanda istidat varsa, o zaman ona tertip imkânı veren 

, Sözler -bu ayet olur, hadis olur- ama umumiyetle silsile gitsin diye bir kaside yazılması tercih 

edilir. Meselâ, Molla Camii'nin Farsça bir besmele kasidesi vardır, her harf için bir beyit 
söylemiştir, 19 beyitlik bir besmele kasidesi, o yazılmaya başlanır. Zaten onun ilk mısrat “Bismillahirrahmanirrahim”dir. 


Ama, sülüs, nesih öğrenilirken, ki o daha ziyade Arapça diline, dolayısıyla Türkçe'ye hitap eden bir yazı cinsidir -harekeli olduğu için, onda önce ‘Rabbi yessir ve la 
Luassir rabbi temmim bi'l hayr" yazılır ve hiçbir harfle uğraşmadan doğrudan doğruya 
onu yazan bir genç, kabiliyeti yoksa zaten tasfiyeye uğrar. 

Kur'an, Kahire'de okundu, İstanbul'da yazıldı deniyor. 


Ona hiç şüphe yok; ama, ben Hak'tan yanayım, eğer eski çalışmalar olmasaydı, lstanbul'da bu öyle birdenbire ortaya çıkamazdı. Yani, bunu besleyen bir arka plân var. 
Önce bu hattın ilmi yapılmış Arap âleminde. Düşünün, 800'lerde, Milâdi 700 — 
800'lerde yetişen ihlâslı İslâm âlimleri var Arap âleminde. O zaman, işin ilmi yapılmış, 
önce ilm-i hat teşekkül etmiş, yazı kaideleri teşekkül etmiş ve bunu Rahmetli Nihat Çetin çok iyi bilirdi. IRCICA'nın bastığı "İslâm Kültür Mirasında Hat Sanatı" kitabında çok 
güzel işlemiştir 14 — 15 sayfa içinde. İlm-i hat teşekkül etmekle beraber, onun yanında 
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sanat tarafı da oluşmaya başlıyor. Önce küfi devresi var, o bitiyor; yuvarlaklık ağır A | d ay 
bastıkça hatta, işin güzelliği meydana çıkıyor. Arap âleminde, bilhassa ilk Emevi, O 
Abbasi devirlerinde, dikkat ederseniz, mimaride köşe hakimdir, sert ve köşeli olmak 
hakimdir. Yazı da onun paralelinde gidiyor, küfi yazı da öyle. Vaktaki, yazı yuvarlaklik kazanıyor -bütün bildiğimiz, bilhassa Osmanlı'nın kullandığı yazı çeşitleri, hep o 
yuvarlaklığa dayanır- ondan sonra, estetik evci balasına çıkıyor eski tabirle ve Osmanlı, o işin başlarında devreye girmiyor. Selçuklularda da aynı şekilde; yani, 
1300'ler, 1400'lerin ilk yarısı, o şekilde. Fakat, İstanbul'u aldıktan sonra, aşağı yukari, zaten İslâm kültür ve sanatının merkezi, makarri durumuna geçiyor İstanbul. Yüz 
yıl içinde, ondan sonra kimse elinden tutamıyor, yetişemiyor. j 

Zaten hat sanatının en büyük hususiyeti, tam eski tabiriyle ıstıfa hareketi, yavaş p 
yavaş süzülüp arınması. l 

Bazı yazılar munis ve insanı öylece kuşatıyor, bazı yazılar daha sert ya da ben 
böyle algılıyorum. Eğer hata yapıyorsam bağışlayınız lütfen. Hattatın karakteri yaziya yansıyor galiba? 

Karakterin çok rolü var bu işte. Meselâ, Osmanlı devrinden misal vereceğim; yazı gittikçe incelik, yuvarlaklık, göze güzel görünme hassasını kazanıyor. Ama, meselâ, tarihe çok sert 
karakterli olarak geçmiş bir hattatımız var -bizim, burada da yazıları var- Mahmut Celalettin. 
18 inci asrın sonu, 19 uncu asrın başlarında yaşayan hattatın —vefatı 1829'dur- sert karakterli olduğu anlaşılıyor ve bu yazısına aksetmiş. O yumuşama devrinde, karşınıza apayrı bir hava 
içinde çıkıyor ki, ince yazılarında çok yumuşak görüntüsü olan bu zatın, celi dediğimiz uzaktan okuma vasfını kazanmış büyük yazılarında o sertliğiyle çıkıyor karşımıza. Üslübu beyan, ayniyle insan derler, o yazı için de geçerli. Zaten, yazıdan insanın karakterini çıkaran bir ilim var. 


Tuğralar güç ve estetiğin birleştiği formlar olarak tarif edilse de meselâ, burada “Ya 
Hazret-i Mevlânâ, Celâleddin-i Rumi” tuğra formunda yazılmış. 
Tuğra, bir padişah amblemi olarak çıkmış ve her padişah için yenilenmesi âdet. Ama, Osmanlı sultanları kendilerine has olan bu şeklin, şekil zenginliğinn başka hususlarda da kullarılmasına müsamaha göstermişler Meselâ, tuğrayla bir ayet yazılması, 
tuğrayla bir hadis yazılması, tuğrayla tarikat pirlerinin isimleri- 
nin yazılması, Osmanlı saltanatında uygun görülmüş, 
sultanlar buna izin vermişlerdir. 

İslâm estetiğinin temel prensiplerinden birisi de 
ölçü ve ahenk. Bu yazıda da biz, uzatan harflerde bu 
ölçüyü görüyoruz. 

Ona çok dikkat eder hattatlar. Her yazının bir 
vezni vardır. Meselâ, uzatmalı harfler var. Onları öyle yere oturtulur ki, hem başta hem sonda bir vezin 
hâsıl olur, Yani, bir tarafa toplansaydı onlar, nitekim 
muvazene bozulurdu. Yani, hele bu istifli yazılarda 
meraklı hattatlar aylarca estetiği yakalamaya çalışırlar. Söz ve sözün resmi olan yazıdır hat. Hemen kalemi eline alıp yazılmıyor hatlar. 


Meselâ, son devrin en 
büyük isimlerinden meşhur hattat Sami Efendi, 
çok ağır yazan, yazdığını dürüp, büküp, 
kaldırıp üç ay sönra tekrar çıkarıp - 





bakan ve o nispette de mükemmel neticelere varan bir zattır. En güzeli yakalamak mesele, Şimdi, Sami Efendi'ye diyorlar ki, üstad 

altı ayda da yazi yazılır mı? Cevaba bakın: Altı ayda yazıldı demezler, Sami yazdı derler. 

Hocam, burada kalem, kalem açacağı, 

hokka gibi birtakım aletler görüyoruz. 

Bunlar, yazıyı vücuda getiren aletlerin en 

mühümi, Kalem, sulak yerlerde yetişen sazlardan 

| yapılıyor. Tabii, meselâ İstanbul'daki sazlardanı 

A fi i böyle bir şey yapılamaz, dayanmaz çünkü. İs mürekkebi kullanılıyor. Kalemi kesmek içir kalemtraşlar, yazı tashihinde kazımak içir kullanılanı tashih aletleri, kâğıt makasları vd... Zaten, hat sanatında kullanılan aletlerin çoğu -ki burada sanat eseri olanlar az, Topkapı Sarayında bulabiliriz- başlı 

başına bir sanat dalı olmuştur. 


Ve yazı altlığı. Hattatlar, masa üzerinde değil diz üstünde yazı yazarlar, tabii dizin üstünde kâğıdı tutmak mümkün değil, bu tarzda bir destek konur alta, İsmini çokca andığımız büyük hattat Sami Efendi'nin yazı altlığı, yazılarını yazarken, nokta ölçüsüne göre ayarını yapmakta kullandığı per- 


gelleri var gördüğünüz gibi. Osmanlı tarihi boyunca bu aletlerin de bir sanat eseri gibi ortaya çıkmasına gayret edilmiş. 


Kaleme ve kağıda hürmet varmış bir zamanlar. 


Kalem bir ayet-i kerimede alem olduğu için hattatlar kaleme ayri bir değer vermişler ve kalemin 
açılışında ortaya çıkan, yonga dediğimiz küçük parçaları bir yere atmamışlar. Kalem kırığı da bittiği 
zamanı atmamışlar, onları topluca yüksek bir yere bırakmışlar veya öldükten sonra yıkanacakları suyun bu yongaâlarla ısıtılmasını vasiyet etmişler. 


Bediiyat yalnız yazı için bahis konusu değil, ona bağlı olan bütün sanatlarda da yer almış. 


Kitabı yazıyorsunuz, onun üzerine bir kap yapılması gerekiyor, o da en güzel şekliyle yapılmış İslâm âleminde; ama, Osmanlılarda çok hoş cild örnekleri var. 


Şimdi, bu kadar güzel çiltler yapılmıyor çünkü, bu masraflı bir yol, Üstünde, gördüğümüz hakiki 
altın. Onun dışında, ortaya çıkarmak kolay değil. Meselâ, Mimar Sinan Üniversitesinde sadece klasik cilt bölümü var, talip çok az zuhur ediyor. Diğer sanatlarla, meselâ hatla, tezhiple tek başına 
bir kimsenin uğraşması mümkünken, bunu yapabilmek için, muhakkak bir teşkilat, avadanlık lazım, alet edevat lazım. Onlar, bir atölye isteyen konular olduğu için, bütün ısrarımıza rağmen, çok az yetişiyor mücellit. 

Karalama yazılar da var. Karalamaya, karalama deyip geçelim mi, onun bir yorumu var mi? 


Var. Karalama, hattatın boş kaldığı zamanlarda elinin durmaması için devamlı yazıyla 
uğraşması... Bugün nasıl müzikle uğraşan bir kimse, bir piyanist, her gün çalışmazsa 
formdan düşüyorsa, hattat da öyle. Eğer normal siparişler dışında da kendisini hat sanatına adamazsa formundan düşer ve hiçbir mânâ düşünmeden, harf veya söz, aklına gelenleri üst üste yazar. Öyle ki, kâğıdın üzerinde beyazdan çok karalık hakim olduğu için, buna karalama adı verilmiştir. Ama, içlerinde o kadar güzel harfler zuhur eder ki, çünkü 


bir ısmarlama yok, içinden geldiği gibi, sonra onlar daha sonraki hattatlara yol gösteren rehberler olmuştur. 


Hattatlar yazılarını “falancanın talebesi falanca Allah günahlarını affetsin’ yazip imzalıyorlar ve imzaları daha görünür. Müzehhiplerse imzalarını gizliyorlar. 


Hattatlar onu yazarak, hem kendilerinin günahlarının affını, hatta bazen öyle gelir 
ki, ailesinin, ceddinin, hatta ve hatta o yazıya nazar edenlerin günahlarının affını dahi talep ederler imzalarının içinde. Onun için hattatların yazdığı beyitlerden biri de 
şudur: “Babı hakkı dakkedenler ben deyu / Reddolundu ben değilsin sen deyu.” 
Hak kapısını çalanlar, ben geldim gibilerden o kapıyı çalıyorlarsa, onlar ben değilsin 
sen diyerek reddedilirler demek istiyor. Hak kapısında reddedilirler, içeri alınmazlar 
demek istiyor. 


Burada bir hilyemiz var. 


Hazret-i Peygamberin bedeni ve ruhi vasıflarını anlatan rivayet. Hilye malum, 
Arapça'da süs mânâsına gelen bir kelime ama tahsisen bu maksatla da kullanılıyor kelime. Herkes eski devirlerde o rivayeti bir bereket addederek üstünde taşımak uygun 
görülürmüş. Ama, bizim Osmanlı'nın dahi hattatlarından Hafız Osman -17 nci yüzyılda yaşamıştır- ilk defa levha şekline o getiriyor ve o zamandan itibaren bir hilye 
yazma geleneği başlıyor hattatlar içinde ve tezhip etme geleneği başlıyor müzehhipler içinde. 

Kibrit kutusu büyüklüğünde hilyeler olduğu gibi boyu 225 santime kadar olan hilye 
de var. 

Biz, hatta sözün resmi diyoruz, biz resmi öyle çiziyoruz. Şimdi düşünün, dışarıya gittiğiniz vakit, Hazret-i İsa'nın binbir çeşit resmi var. Biz, bunu, sözle ifade ediyoruz, siz tasavvurunuzda istediğiniz Hz. Peygamber'i yaratın, kimse ona bir şey diyemez. Estetiği böyle sağlıyoruz ve zaten hattatlar Kur'an-ı Kerim yazmaktan sonra en büyük emeği hilyeye vermişlerdir. 
Müzehhipler de, Kur'an-ı Kerim tezhibinden sonra, en büyük emeği hilyeye vermişlerdir. Bakın, şurada bir büyük hilye var. Bu zamanımızda yazılmış bir hilye. Hilye geleneği hâlâ devam 
ediyor ve o özen gösterilmeye gayret ediliyor daima. (Çiçek Derman söz alıyor): Bu hilye günümüzün bir eseri. Muhteşem bir örnek karşımızdaki. Hattı Mehmet Özçay'a ait, Müzehhibi ise 
Gülnur Duran. Çok canlı bir kırmızı kullanılmış; ama, yine bakarsak, lacivert, altın ön plânda. Diğer renkler onlara yardımcı olarak görünüyorlar. Burada, ilk defa denemiş çok güzel bir üslüp 
var, halkâri ile klâsik tezhibir bir arada uygularıdığı, bu hakikaten bugüne kadar ilk defa yapılmiş ve çok başarılı bir örnektir. 


İcazet için hilye yazma ve hilye tezhibi yapma geleneği var değil mi? 


Hatta hilye yazılması gerekmez. Tezhipte de hilye tezyinatı ile icazet alınır diye bir şey yok. 
Ama, son devirde öyle bir âdet çıktı ortaya. Bir kıta yapmak çok daha kolay, hilye ise daha güç. 

Yirmi yıl evvel yahut yirmi beş yıl evvel, bu, artık Kaf Dağının arkasına çekildi diyordum ben 
şahsen. Hele yetiştiğim büyük üstatlar ümitsiz olarak gittiler bu iş bitti diye. Arkadan birden bir 
uyanış başladı 70'li e 
yılların ortasında. ajea 
Fakat, buiiş o ka- j : 
dar kolay değil. ' fad 

Zaman zaman 
gözlerinizden 
yaşların süzüldüğünü görüyorum. Bizim estetik dünyamızda 
yazı halâ kiymetli. Gözyaşlarınız 
bir dua olsun inşaallah ve hepimizin gözleri aydın olsun. 
















İnşaallah. 
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Ezberci eğitimde, belli 


bilgilerin aynen 


ezberlenmesi, nihai amaçtır. 
Çünkü ezberci eğitim 
anlayışına göre, sunulan hazır 
bilgiler mutlak, değişmez 
doğrulardır. Öğrencinin 
yapacağı iş, onlari 
ezberleyerek elde etmek, 
onları pasif kabullenici 
pozisyonda olmak ve ona 
göre davranmaktır. Sunuları 
bilgileri anlamlandırmak için 
onları sorgulamaya, 
irdelemeye, araştırmaya, 
yeni bilgiler üretmeye gerek 
Yoktur, 
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Kur'an Kursu ve 


Ezberci Eğitim 


Kur'an Kursu denince nedense bazı kimselerin aklına 
hemen ezberci eğitim gelmektedir. Bu bağlamda 
Kur'an Kursu, ezberci eğitim yapmakla itham edilmektedir, Bu itham, görmezden gelinecek türden değildir. 
İşte söz konusu iddialara bir akademisyenin yazısından 
örnek; 


“Kur'an Kursları esas olarak, çocukların ve gençlerin 
anlamadıkları bir dilde, Arapça ile yazılmış kutsal kitabımizi ezberlemeler üzerine kuruludur. 


Yani temelinde, anlamadan ezberlemek yatar. 
Şimdi soru şu: 
Biz Türkiye olarak 21. yüzyıla, tüm evlatlarımızı an- 


lamadan ezberleme yöntemiyle eğiterek ve bu yönteme 
alıştırarak mı hazırlanacağız? 


Türkiye çağdaş dünya ile, ezberci kafalarla mı rekabet edecek? 


Bence Kur'anı kurslarını yaygınlaştırmak ve derinleştirmek isteyenlerin asıl yanıtlamaları gereken soru budur.” 


Bu sorunun cevabı gayet açık seçik ve kolaydır; öyle 
uzun uzadıya düşünüp taşınmayı gerektirmez: Tabii ki, 
“Türkiye, çağdaş dünya ile, ezberci kafalarla rekabet 
edecek” değildir. Bunun aksini hiçbir aklı başında vatandaşımız düşünemez, Ancak, yukarıdaki değerlendirmeden hareketle üzerinde durulması gereken birkaç 
noktaya işaret etmekte yarar var. 


Bir; “ezberci eğitim” kavramı, çok ulu orta kullanılmakta, zihin karışıklıklarına neden olunmaktadır. Onun 
için bu kavram üzerinde durmak, içeriğini çözümlemek 
gerekmektedir. Burada ayrıntılara girmeden kısaca şunlar söylenebilir: Hemen belirtelim ki, ezberci eğitim, ezbere yer veren eğitim değildir. Belli bilgilerin hafızaya 
yüklenmesi, akılda tutulması, bellenmesi anlamında ezber, her tür eğitimde yer almaktadır, alacaktır da. Ezbe- 


re hiç yer vermeyen eğitim yoktur. Konudan konuya bunun 
dozu artar veya eksilir, Söz geli- 
mi, bir dil öğretiminde, bir çarpım tablosunun öğretiminde 
vb. ezberin olmaması mümkün 
mü? 

Önemli olan, eğitimde hiç 
ezbere yer vermemek değil, bunu ihtiyaç miktarıyla sınırlamak 
ve onu diğer anlamlı öğrenmeler için bir atlama taşı, bir alt basamak olarak görmektir. Bellenen bu bilgiler arasında bağlar 
kurularak, bunlar sorgulanacak, 
anlamlandırılacak, birtakım zihinsel işlemelerden geçirilerek 
yeni bilgiler üretilecektir. Böylece daha üst basamaklardaki öğrenmeler gerçekleştirilecektir. 
Aksi takdirde, ezberlenen bilgiler, sahibine yük olmaktan başka bir işe yaramaz. Bu nedenle 
Montaigne, “Bir şeyi ezberlemek, bilmek demek değildir.” 
der. 

Ezberci eğitimde, belli bilgilerin aynen ezberlenmesi, nihai 
amaçtır. Çünkü ezberci eğitim 
anlayışına göre, sunulan hazır 
bilgiler mutlak, değişmez doğrulardır. Öğrencinin yapacağı iş, 


onları ezberleyerek elde etmek, 
onları pasif kabullenici pozisyonda olmak ve ona göre davranmaktır. Sunulan bilgileri anlamlandırmak için onları sorgulamaya, irdelemeye, araştırmaya, yeni bilgiler üretmeye gerek 
yoktur. 

Ezberci eğitimde önemli 
olan, doğruluğu kabul edilmiş 
bu bilgilerdir, onların aktarılmasıdır. Dolayısıyla eğitimde merkeze bu bilgiler ve o bilgilerin 
sahibi öğretmen konuşlandırılır; 
öğrenci, öğrencinin hazır bulunuşluk düzeyi, hayatı, sorunları, 
ihtiyaçları, beklentileri... değil. 
Öğrencinin sorunlarına, ihtiyaçlarına rağmen düzenlenip uygulanan bu eğitim, öğrenciye 
göre olmadığından cazip değildir, iticidir, bıktıricıdır, sıkıcıdır. 

Ezberci eğitim, bireyi özgürleştirmek yerine esir alır, köleleştirir, neticede âdeta robotlaştınr. Bu birey, kumandası kimin 
elinde olursa, ona göre davranır. Özgür olmadığı için, davranışlarını tamamen dış şartlar 
(dıştan gelecek ödüller, cezalar), kumandasını kullanan çevresi belirler. 
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Bu dışa bağımlı kişi, kendine 
özgü değerlerini, ilkelerini oluşturamayacağından kendini yöneten, kendini denetleyen Özgür-bağımsız birey konumuna 
asla yükselemez. Dolayısıyla o 
ahlâklı olamaz; bilâkis ahlâklı 
görünür, Nerede nasıl davranacağı belli olmaz; çok yüzlüdür. 

Günümüzde her şey hızla 
değişmekte, buna bağlı olarak 
hızla üretilen bilgi çabucak tüketilmekte, mevcut bilgiler kısa 
bir süre sonra geçersiz kalmak- 
ta, yenilerinin üretilmesine ihtiyaç duyulmaktadır. Bu şartlarda 
sürekli hazır bilgi sunarak bireylere katkı sağlamak mümkün 
değildir. Onun için ezberci eğitimin tarihe gömülüp, anlamlı 
öğrenmenin gerçekleştirilmesi- 
ne yönelik bir eğitim yaklaşımınn benimsenmesi, düşünme- 
nin/sorgulamanın önünün açılması gerekmektedir. Bireylere 
bilgi ezberletmek yerine, öğrenmeyi öğretmek durumundayız. 
Ancak bu sayede birey, mevcut 
bilgileri kullanarak yeni durumlar/ihtiyaçlar için gerekli bilgileri 
kendi kendine üretebilir. Sürekli 
yeni, farklı sorunlarla karşılaşan 
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birey, böyle bir donanımla sorunlarına çözüm üretip onların 
üstesinden gelebilir. Konfüçyüs'ün dediği gibi, “düşünmeden öğrenmek, kaybedilmiş çabadır.” Bu durum, din eğitimi 
için de aynen geçerlidir. 

Kur'an'a, sünnete ve İslâm'ın ilk asırlardaki eğitim geleneğine böyle bir eğitim anlayni onaylatmak mümkün değildir. Tekrar tekrar ilmin, irfa- 
nın, bilginin, aklın önemine vurgu yapan, sürekli aklın kullanılmasının gerekliliğine atıfta bulunan, varlık üzerinde daima 
düşünmeyi tavsiye eden, imani 
kişinin özgür seçimiyle gerçek- 
İeşen bir karar olarak gören, 
dinde zorlamayı yasaklayan, 
mümin insanın ahlâklı görünmesini değil de ahlâklı olmasını 
amaçlayan... Kur'an, birtakım 
bilgilere körü körüne bağlanmayi öngören ezberci eğitim 
anlayışına nasıl onay verebilir? 
Allah adına hiç kimsenin konuşamayacağı ilkesini koyup, ayetlere ilişkin her yorumun sorgulanabileceğini, hiçbir içtihadırı 
başka bir başka içtihadın yolunu 
tıkamayacağını ve içtihadında 
hata yapanın bile ödüllendirileceğini, Kur'an'ı anlamada aklın 
özgürce kullanımını öngören... 
İslâm'la ezberci eğitimi yan yana getirmek gerçekter olası değildir. 

İki; eğer Kur'an Kursu, bugün hâlâ ezberci eğitim anlayışiyla eğitim yapıyorsa, başta bu 
kurumlara olumlu bakan kimselerin bununla mücadele etmesi 
ve böyle bir anlayışın tarihin derinliklerine gömülmesi için seferber olması gerekir. Çünkü, 
genelde beşeri bilimlerin, özelde ise eğitim bilimlerinin bu kadar geliştiği çağımızda ezberci 
eğitimin olumsuzluğunu, onun 
Kur'an ve sünnetin ruhuyla asla 
bağdaşmayacağını anlamamış 
olmak, aklı başında bir Müslümana yakışacak bir durum değildir. Din eğitiminin, ezbercilik 
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ile birlikte anılır olması, mutlak 
bilimi, düşünmeyi takdir edip 
yücelten İslâm adına son derece 
üzücüdür. 


Kur'anı Kurslarının bugün bu 
ezberci din eğitimi anlayışından 
uzaklaşmakta olduğunu düşünüyorum. Diyanet İşleri Başkanliği, bunu son derece önemsemekte ve bu din eğitimi kurumlarının, çağdaş eğitim bilimlerinin önerileri doğrultusunda donanım, anlayış ve uygulama boyutlarıyla kendilerini yenileyerek 
geliştirmeleri için önlemler almaktadır, 

Üç; “Kur'an Kursları esas olarak, çocukların ve gençlerin anlamadıkları bir dilde, Arapça ile 
yazılmış kutsal kitabımızı ezberlemeler üzerine kuruludur.” iddiası doğru mu? Elbette yanlış. 
Bugün Kur'an Kurslarında öğrenci, Müslüman bir bireyin ibadetlerini yerine getirmesinde 
kullanacağı kadar Kur'an'dan 
ayetler ezberlemekle birlikte, 
Kur'an meali okumayı, İslâm dininin inanç ibadet, ahlâk esaslarını ve Hz. Peygamber'in hayatıni ana hatlarıyla öğrenir. Yani, 
Kur'an ezberleme, eğitimin bütünü içinde bir birimdir. Ayrıca 
isteyen olursa onlara hafızlık da 
yaptırılır. Şimdi Kur'an Kursunda, ne tür içeriklerin öğretim 
konusu yapıldığı ve bu konuların nasıl bir eğitim anlayışıyla 
öğretildiği alan araştırmalarıyla 
tespit edilmeksizin sadece programında Kur'an ezberlemeye de 
yer verildiğinden hareketle, bu 
kurumdaki eğitimi ezberci olarak nitelemek ne kadar doğrudur, ne kadar bilimsel bir yaklaşımdır? 

Dört; ezbercilik denilince 
neden hemen Kur'an Kursu akla 
geliyor? Ezbercilikle suçlarımayacak hangi eğitim kurumumuz 
var? Yukarıdaki bu iddianın sahibi, bir başka yazısında, “Mil 
yonlarca genç beyin Kur'an 
Kurslarında koşullandırılıyor... 
normal denen okullarda sorgu- 


layıcı, araştırıcı değil, dogmatik, 
bağnaz bir yaklaşımla yetiştiriliyor." değerlendirmesini yapmaktadır. (Bk. Kongar, 
06.03.2005) Demek ki, ona göre 
ezbercilik sadece Kur'an Kursuna özgü bir durum değil; bütün 
bir eğitim sistemimizin sorunudur. 


Emre 


Beş; genel eğitim sistemi, 
gerçekten bütün kurumlarıyla 
çağdaş eğitim bilimlerinin önerileri doğrultusunda dizayn edilmiş ve arzu edilen çağdaş-bağımsız bireyi yetiştiriyorsa, bu 
eğitimden geçmiş biri, ezberci/koşullandırıcı/doğmatik eğitim yapan bir Kur'an Kursunda- 
ki eğitimi benimseyebilir mi? 
Buna rağmen, o kuruma devam 
edebilir mi? Böylesine bir eğitim 
sistemi içinde öylesi bir Kur'an 
Kursu yaşayabilir mi? Böyle bir 
Kur'anı Kursu, halkın teveccühünü kazanabilir mi? Elbette hayır. 
Böyle bir Kur'an Kursu, asla öylesi bir eğitimden geçmiş bireyin ilgisini çekemez, onu tatmin 
edemez, iter. 

Bu değerlendirme ışığında, 
milletimizin, Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan Kur'an Kursu tāleplerinin giderek artması, halkımızın bu kurumlara yoğun ilgisi 
nasıl izah edilecektir? 


Alt; her şeye rağmen Kur'an 
Kursu, kendisinin ezberci/koşul- 
larıdırıcı/doğmatik eğitim ile 
suçlanması olgusunu görmezlikten gelmemeli, onu sorun 
edinmeli; savunma refleksine 
kapılmadan soğuk kanlı biçimde ciddi bir öz eleştiri yapıp 
eleştiri sınırlarını aşan değerlendirmelerden bile yararlanmasını 
bilmelidir. Böylesine çağdaş bir 
anlayışla soruna yaklaşması, sürekli kendini yenileyip geliştirmesinin, hizmetlerini güncelleştirmesinin yolunu açacaktır. Bu 
da, onun işlevsellik düzeyini 
yükseltecek, aha çok istenen, 
talep edilen konuma yükselmesini sağlayacaktır. 


Onun 
düşüncesinde bu 
ahlâki değerler 
hiçbir zaman 
sözde kalmamalı, 
yaşanmalıdır. Zira 
ameli olmayanın 
hikmetli sözü 
iğreti bir elbise 
gibidir. Ahlâk ve 
edep Allah'tan 
talep edilecek 
güzelliklerdendir. 
Çünkü ahlâksız ve 
edepsiz hem 
kendine, hem 
topluma, hem de 
bütün bir âleme 


zararı dokunacak 
kimsedir. 





Dr. Sali Arpaguş 


Marmara Univ, İatryai Fak 


Mevlânâ 
Celâleddin Rumi'ye göre 


ahlâki değer 
yargıları 


Değer, soyut bir kavram olarak dar mânâda “sadece “iyi, ‘arzu 
edilir” veya “değerli” gibi terimlerin tam olarak ifade ettiği şeyi içine 
alacak şekilde, geniş mânâda ise, her türlü ‘doğruluk’, “yükümlülük”, 
fazilet", ‘güzellik’, “hakikat” gibi terimleri kapsayacak şekilde” (Recep 
kihe, Ahlâkın Diri Temeli, Ankara 1992, $. 129) kullanılmaktadır. 

Ahlâk ise, Arapça “hulk” kelimesinin çoğuludur. “Hulk; din, tabiat, huy ve karakter” manalarına gelir, (Ibn Manzür, Lisânü'(-Arab, X, Beyrut 
1956, s Be) Terim olarak ahlâk ise, “insani kemâle sevk eden ilke ve 
esaslar, insani fiil ve alışkanlıkların hayır ve şer, fazilet ve rezilet ile 
olan münasebetleri, insan hayatının intizamını temin eden halleri celbeden ve beşeri saadeti temin eden amel ve fiiller bütünü” (Ahmed 
Hamdi Akseki, Ahlâk İlmi ve İslâm Ahlâkı, Ankara 1979, s. 34) şeklinde ifade edilmektedir. 


İslârn tasavvufu anlayışının “nefis tezkiyesi” ve “kalp tasfiyesi” tarzındaki eğitim boyutu, İslâm ahlâkını öğrenip benimsemek anlamına 
gelen “tahalluk” kavramı ile doğrudan alâkalıdır. Bu terim aynı zamanda güzel ahlâkı kazanmak ve kötü huylardan arınmak anlann- 
da bu anlayışın gayesidir. Tasavvufu “güzel ahlak” olarak tarif eden 
mutasavvıfların hemen tamamının dini ve ahlâki hükümleri tam bir 
bağlılıkla benimsedikleri ve ahlâki erdemleri tamamen geleneksel İsläm ahlâkı ölçüleri içinde ele almaya gayret gösterdikleri görülmektedir. Bu bağlamda özellikle din, ahlâk ve değer anlayışı olarak günümüz dünyasında oldukça dikkat çeken Hz. Mevlânâ'nın başta Wlesnevi'si olmak üzere eserleri baştan sona ahlâki değerler ve bunların 
eğitim-öğretimi ile ilgilidir. O Mesnevi'de aynı zamanda bir ahlâkçı 
sıfatıyla, “Ben bu talep ve taharri âleminde hüsn-i ahlâktarı daha iyi 
bir ehliyet görmedim!” (Mesnevi, Il, 62, b. 810) demektedir. 

Mevlânâ insanlara sevgiyi, ilâhi ve hakiki aşkı anlatırken, örnek insan olmayı da öğretir. Bütün eserlerinde hemen her zaman güzel ahlâk sahibi ve gönül âlemi zengin fertlerden oluşan toplumların huzurlu, mutlu ve müreffeh olacağını 
dile getirmektedir. O dini ve tasavvufi bir eğitimle kötü huylardan arınmanın, yüksek ahlâki değerler 
kazanmanın mümkün olduğu düşüncesindedir. Bu anlamda Mesnevi'de farklı konulara örnek olarak 
anlattığı hemen her hikâyeden ahlâki değerlendirmeler çıkarmak, bir değerler dünyası oluşturmak 
mümkündür, Bu nedenle onun ahlâki faziletler ve insanı yücelten değerlere bakışından önce onun bir 
varlık olarak insana bakışı üzerinde durmak gerekmektedir. 


Onun insana bakışı tamamen din eksenlidir. İslâm'a göre insan, “akıl ve idrak sahibi”, “Allah'ın yeryüzünde halife olarak yarattığı” (Bakara, 30-34) “mükerrem” bir varlik (isrâ, 70) ve “yaratılmışların en şereflisi"dir. (Mecâlis-i Seb'a, s. 16) “Ahsen-i takvim” (Tin, 4) üzere, “en güzel kıvam"da yaratılmış, maddi ve 
manevi birçok meziyetlerle donatılmış, “Allah'ın kendi ruhundan bir nefha üflediği”, (Hicr, 29; Sâd, 72) 
yüce bir varlıktır. Mevlânâ'ya göre, “AÂlemden maksat insandır.” İnsandan maksat ise; insan cinsinin 
yegâne temsilcisi ve “âlemlere rahmet olan” Hz. Peygamber'dir. (Mecâlis-i Seb'a, s. 49) Bu sebepledir ki 
Mevlânâ'ya göre, “insanın bir soluğu bin cana, ondan düşen bir kıl da bir madene değer... Fakat üyle bir insan da vardır ki, onunla konuşmak şöyle dursun, onu görmemek dünya 
mülküne değer!” (Rubâiler, s, 76) “Kimi olur, temizliğini melekler bile kıskanırlar, Kimi de olur ki, şeytan bile korkusuzluğunu görür de kaçar ondan!” (Ruböiler, s. 19) ii 


Kur'an-ı Kerim'de ifade edilmekte olan, “Biz emaneti göklere, yere, dağ- (58 N 
lara sunmuşuzdur da, onlar bunu yüklenmekten çekinmişler ve ondan ©; ra 
korkup titremişlerdir. Pek zalim ve çok cahil olan insan onu yüklenmiş- PEN i 
tir” ÇAhzâb, 72) ayetinin Mevlânâ anlayışında da insanın sorumluluğu- F; çi F > Mİ AŞI 
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sahip olduğu görülmektedir. (Mecâlis-i Seb'a, s. 15-163 İnsanın kendi EF İN I i 
değerini ve varlık içindeki yerini doğru olarak idrak ettiği, bunun F.: RAET . G 
gereklerini yerine getirdiği ve benliğinden sıyrıldığı zaman sırf RE e r arn 
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değer olma ya da insan olma vasfını haiz olabileceği Mevlânâ'nın bu konudaki düşüncesinin bir başka boyutudur. 


“Canında bir can var o canı ara! 
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Beden dağında bir mücev- 
her var, o mücevherin mâdenini aral 

A yürüyüp giden insan! Gücün yeterse aral 

Ama dışarıda değil, ne ararsan kendinde ara” (Rubâiler, s. 22) 

Mevlâna'ya göre, insan sadece bedenden ibaret değildir. 
Ona hayat veren, değer katan 
şey “Hak nuruna dost olan 
ruh”tur. Bu gerçeği bilen ve ruhunu dosta yöneltenler gerçek 
insandır ve bunlar melekten üstündür. 


Mevlânâ insanın meylinin 
Allah'a yakınlık, yani “kurbiyet” 
olması gerektiği üzerinde durmaktadır. Çünkü insan kısa bir 
süre için dünyaya gelmiş, vücut 
elbisesini giymiştir. Asıl vatanı 
bu âlem değildir. Bu yüzden 
Mevlânâ “ruhtan, “kara kargalar arasına sürülmüş bir doğan”, 
veya “çevresi kuzgunlarla dolu 
bir bülbül", ya da “eşek ahırındaki ceylan” diye söz etmektedir. Mesnevi, V, 70-71, b. 831-838) 
Malüm olduğu üzere Mesnevi'nin ilk beyitlerinde ifade edilen kamışlıktan kesilmiş “ayrılıklardan şikâyet eden ney” de pekâlâ bu şekilde mütâlâa edilebilir. Fakat insan nerede olursa olsun, görünüş itibariyle neye 
benzerse benzesin Allah aşkına 
sahipse onun değeri göklerden 
yücedir. 

Bütün bu ifadelerde ortaya 
konulmaya çalışılan insanın değeri ancak onun kendisine bahşedilen bu meziyetleri geliştirmesine, kemale ulaşmasına ve 
kendisini bulmasına bağlıdır. 
Mevlana bunun için de insanın 
kendisinde bulunabilecek şu 
dört vasıftan kurtulması gerektiğini ifade etmektedir. “Aklın 
çarmıhı” olarak vasıflandırdığı, 
insanı kendisinden ve taşıdığı 
değerden uzaklaştıran bu dört 
vasıf dört ayrı kuşa aittir. Bunlar 
İse; 

Tavus kuşunun gurur, kibir 
ve azameti, 


Kazın hirsi, 
Horozun şehveti, 


Karganın tül-i emel ve uzun 
ömre olan meylidir. 


Mevlânâ insanın kurtuluşunu kendisine yakışmayan bu 
hayvani vasıflardan uzaklaşmakta görmektedir. İnsanın kendi 
özüne dönmesi, yaratılış gayesini idrak ile insanca davranışlar 
içerisinde kisa olan bu dünyada- 
ki hayatını ebedi hayata bağlama gayreti içinde olması onun 
başlıca hedefidir. Bunun için de 
insanın bir değerler dünyası çerçevesi içerisinde olumlu yönlerini ahlâki güzelliklerle geliştirmesini, olumsuz taraflarını da belirli bir eğitim ve disiplin altında 
müspete tahvile çalışmasını istemektedir. Bu sebepledir ki o, 
güzel huyların insana kazandıracağı değeri ve kötü huyların insandan alıp götürdüklerini hemen her fırsatta dile getirmektedir. Ancak ahlâki güzelliğin, 
ya da edebin gösterişte kalmaması, gönülde yerleşmesi şarttır. Bunun gibi “hirs”, “kıskançlık”, “kibir”, “yalan”, “iki yüzlüdan da uzaklaşılmalı, bu gibi kötü ahlâka ait huylar terk edilmelidir. Çünkü; 

“Kimde güzel ahlâk varsa 
kurtulmuştur. Kim de şişe yürekli (bozuk ahlâklı) ise, kırılıp 
gitmiştir.” (Mesnevi, Il, 62, b, 816) 

“Kötü huylu güzel bir yüz 
beş para etmez. Eğer yüz hakir 
ve çirkin olur da ahlâkı iyi olursa 
onun ayağı dibinde bulun, bendesi ve hâdimi oll” (Mesnevi, 1, 78, 
b. 1018-1019) 

“Faziletiri izhârı, küstahlık ve 
bilgiçliktern vazgeç! İş görecek 
olan, hizmet ve güzel ahlâktır” 
(Mesnevi, VI, 198, b. 2500) 

Mevlânâ, “tevazu”, “edeb”, 
“isar”, “cömertlik”, “sabırlı olmak”, “şükür”, “doğruluk”, 
“sözünde durmak”, “haya”, "sir 
saklamak” gibi değer ifade 
eden ve ahlâk-ı hamide olarak 
vasıflandırılan huyları methetmekte ve sürekli olarak insanları 
bu yola teşvik etmektedir. 

“Alçak gönüllülük, tevazu 
insanı yücelten bir değerdir. İnsan topraktan yaratılmıştır. Bu 
sebeple alçak gönüllü ve tevazu 
sahibi olmalıdır. Suyun yukarıdan aşağıya akıp, sonra aşağıdan yükselmesi, buğdayın, yukarıdan aşağıya toprağa, yerlere 
karışıp, sonra oradan baş çikarıp 
yükselişi, tüm meyvelerin tohumunun yerden bitmesi gibi bütün nimetlerin felekten yere inerek alçalmakla temiz canlara gi- 
da olması insanın tevazu sahibi 
olmasi içim (Mesnevi, Ili, 36-37, b. 
454-460) misal olarak verilmektedir. Meyveli ağacın dalları yere 
eğilir, meyvesi yoksa dalları havaya uzanır. Ağaçtaki meyveler 
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arttıkça dalların yere değmemesi için direklerle desteklerler. Bu 
hususta, yani tevazu konusunda, her zaman olduğu gibi yine 
kendisinde her iki âlemin meyvelerinin toplandığı Hz. Peygamber eşsiz bir örnek (Fihi Mâ 
Fh, s 164) olarak değerlendirilmektedir. 


Mevlânâ insanın hâline şükredip mağrur olmamasını, ululanma ile eline bir şey geçmeyeceğini, bu sebeple Allah'ın bu 
husustaki emirlerine uyarak alçak gönüllü ve mütevazı olma- 
nın daha büyük bir fazilet olduğunu ifade etmektedir. 


Mevlânâ'nın övdüğü ve insanları sürekli olarak bu ahlâki 
davranışa yönelttiği bir başka 
meziyet ve fazilet de cömertliktir. Onun düşüncesinde cömert 
ve eli açık kimseler, özellikle fakir ve muhtaçlara yardımda bulunanlar cennet servi'sinin dalinı tutarlar, verdikleri çoğalarak 
kendilerine döner, 


sözünde durmak, insanın 
vefası için bir ölçüdür. Ancak sözüne vefalı insanlar övgüye láyıktır. Bir rubâisinde bu hususu 
ifade için, “İnsanın bilgisine, 
hünerine bakma. Ahdinde duruyor mu, vefası var mı? Ona 
bak. Ahdini yerine getiriyorsa istediğin kadar öv, ondan da artiktir o kişi” (Rubâiler, s. 69) demekte olduğunu görmekteyiz. 

İnsanın öfkesini dizginleyebilmesi, önemli bir ahlâki değer 
ve erdemdir. Mevlânâ bu fazile- 
te de işaret etmektedir. Ona göre, kızdığı zaman öfkesine hakim olan, Cenab-ı Hakk'ın hismından ve gazabından korunur. (Mesnevi, W, 10, b, 115-17) 

Mevlânâ, sonunda pişman 
olmamak için her zaman ihtiyatlı olmak, özellikle de ahirette 
perişan olmamak için dünya hayatında ihtiyatlı davranarak ahirete hazırlanmak konusunun 
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önemle üzerinde durmaktadır. 
Bu hususta “ihtiyat nedir?” sorusunu soran Mevlânâ cevabı 
da yine kendisi, “İki tedbir arasında tereddüte düşmeyip hangisi seni sürçtürmeyecekse onu 
yapmaktır” şeklinde vermektedir. 

Başkalarının hâlinden ibret 
almak da Mevlânâ'nın dikkatle 
üzerinde durduğu önemli bir 
husustur. O bu konu da da; 
“Akıllı © kimsedir ki dostların 
ölümünden ibret alır. Eğer ibret 
almaz ise onun azgınlığı neticesinde başına gelenlerden başkaları ibret alır.” (Mesnevi, |, 250-251, 
b. 3114, 3123) demektedir, 


Aceleci olmamak, teenni ile 
hareket etmek de onun tavsiye 
ve teşvik ettiği önemli ahlâki 
hususların başında gelmektedir. 
Hilâlin, hakikatte tedrici olarak 
kemale erip dolunay olması, yavaş yavaş kemale ermeye misaldir. Görünüşündeki eksiklik, yavaş yavaş, dolunay hâline gelmek kemal bulmak içindir. Geceleyin geceye yavaşlık (teerni) 
dersi vermektedir. Sıkıntının yavaş yavaş açılacağını gösterir. 
Baharın başlangıçta azar azar šlcaklık gösterip, sonraları sıcaklığını artırması, ağaçlarını sıcaklık 
yavaş yavaş geldiği zaman önce 
gülümsemeleri sonra azar azar 
yaprak ve meyvelerden elbiseler 
giymeleri hep aceleden uzak teenni iledir. Sonra da dervişler 
gibi hepsini birden ortaya kor 
ve varlarını yoklarını feda ederler. İşte bunun için dünya ve 
ahiret işlerinde de her kim acele 
eder ve mübâlâğa ederse, bu iş 
ona müyesser olmaz {Fihi Mâ Fih, 
5. 147.148) düşüncesi de aceleciliğin İnsana vereceği zararları, teenni ve ihtiyatlı davranmanın 
faziletini ortaya koymaktadır. 
Çünkü sabır, ferahlığın anahtandir. Sabırla her güçlük ortadan 
kalkar, (Mesnevi, Il, 6, b, 70-71); 241, 


b, 3145-49; Vi, 171, 2148): Ili, 18, b. 
211-14); İli, 150, b. 1841); Vİ, 391, b. 
4913) Teenni ile hareket her zaman övülen ve tavsiye edilen bir 
ahlâki değer olarak ortaya çıkmaktadır. 


Mevlânâ'nın sabır konusundaki düşüncelerinin temelinde 
çoğu zaman “Sabır kurtuluşun 
anahtarıdır” (Hadis hakkında Kuzâi'den yapıları rivdyetlere Suyütü'nin 
“zayi” kaydı koyduğu iade edilmektedir, bk. Ali Yardım, Mesnevi Hadisleri, s. 
154) hadisini bulmaktayız. 

“Asr” süresinin sonunu (Asr, 
3) dikkatlice oku da bir bak. Allah o sürede sabri hakla beraber 
andı, sabrı hakla eş etti. Allah 
yüz binlerce kimya yarattı ama 
insan sabır gibi bir kimya görmedi.” (Mesnevi, Ill, 151, b. 1853-54) 

Onun düşüncesinde bu ahlâkiı değerler hiçbir zaman sözde kalmamalı, yaşanmalıdır. 
Zira ameli olmayanın hikmetli 
sözü iğreti bir elbise gibidir. 
(Mesnevi, İl, 51, b. 670) Ahlâk ve 
edep Allah'tan talep edilecek 
güzelliklerdendir. Çünkü ahlâksız ve edepsiz hem kendine, 
hem topluma, hem de bütün 
bir âleme zararı dokunacak kimsedir. 


Günümüzde “tüketim toplumu"nun maddi-manevi her 
konuda her gün biraz daha seviye kaybettiği bilinen bir gerçektir. Bu dejenerasyondan zaman 
içerisinde “değerlerin de etkilenmesi kaçınılmazdır. Bu konuda fert ve toplum hayatına “değer” katacak kişi ve anlayışlar 
bu alanda daha fazla dikkate alınır ve kendisine o düzlemde yer 
bulabilirse gerek fert ve gerek 
toplum hayatı olumsuz etkilerden biraz olsun uzaklaşabilir. Bu 
da ancak milli ve manevi değerlerin “değerler piramidi”ndeki 
yerinin olumlu mânâda etkin bir 
hale getirilmesiyle olacaktır. 


Doç. Dr. Fikret Karaman 
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Yaklaşırken 


Takdir edileceği üzere, insan haya- 

| tında zaman bilincinin önemli bir yeri 
vardır. Tarihimiz, hatıralarımız, sevinglerimiz, başarılarımız, üzüntülerimiz, 
veya kayıplarımız hep zamanla şekillerimektedir. Bu nedenle zaman kavramı 
Kur'an'da; dehr, ebed, karn, vakt, sene, 
ay, gündüz, gece, sabah, kuşluk, ikindi, 
saat ve an gibi kelimelerle ifade edilerek 
ona çeşitli anlamlar yüklenmiştir. Mite- 
kim dini hükümlere bakıldığında da namaz, oruç, zekat, hac, kurban gibi ibadetler; zaman bölümleriyle ilişkili kilinarak belirli vakitlerde yerine getirilmesi 
öngörülmüştür. Çünkü Yüce Allah her 
an yaratma halindedir ve kainat üzerinde tasarruf sahibidir. Bu itibarla insan, 
hem dünya işleri yönünden hem ibadet 
konularında başarılı olmak için kendisine en büyük nimet olarak veriler zamani, çok iyi değerlendirmek zorundadır. 
Zira sevgili Peygamberimiz (5.a.5.) de; 
çoğu insanın değerini tam kavrayamadiği iki önemli nimetten söz etmektedir. Bunlardan birinin sağlık, diğerinin 
ise boş vakit olduğunu ifade buyurmuşlardır. (Buhari; Rikak; 1) 
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Allah, kullarının hayrına olmak üzere bazı gün, gece, ay veya an olarak ifade edilebilecek bir süreyi diğer 
vakitlere göre daha hayırlı ve bereketli kıldığını bildirmiştir. Kadir 
gecesi buna örnek gösterilebilir: 
“Biz onu (Kur'an'ı) Kadir Gecesi'nde indirdik. Kadir Gecesi'nin 
ne olduğunu sen bilir misin? Kadir gecesi, bin aydan hayırlıdır. 
© gecede, Rablerinin izniyle melekler ve ruh (Cebrail), her iş için 
iner dururlar. O gece, esenlik 
doludur. Ta fecrin doğuşuna kadar.” (Kadr; 1-5) Bu ayetlerden de 
anlaşıldığı gibi Kadir Gecesi'ni 
hayırlı ve anlamlı kılan o gecede 
vahyin nazil olması, meleklerin 
yeryüzüne inmesi, fecre kadar 
barış ve esenliğin hakim kılırımasıdır. Öyle anlaşılıyor ki zamanın 
kıymetini arttıran ve tarih olmasını sağlayan husus o süre içinde 
olup biten ve iz bırakan olaylardır. Milletlerin hayatında yer 
alan doğum, ölüm, zafer, kuru- 
İuş, kurtuluş ve bayram gibi 
önemli olayların yıl dönümleri- 
nin kutlanması ve hatırlanması 
da bunu göstermektedir. Dikkatlice düşünüldüğünde, önümüzde duran zamanın daha an=- 
lamlı ve verimli hale gelmesi; insanın azmi, kararlılığı, çalışması 
ve gayretiyle orantılı olduğu anlaşılmaktadır. Biz bu yazımızda, 
önemli zaman dilimlerinden birini teşkil eden ve Kadir Gecesi'- 
ni de içine alan ramazan ayı ile 
onu anlamlı hale getiren oruç, 
Kur'an ve teravih namazı gibi 
hususlardan söz etmek istiyoruz. 
Bilindiği gibi 24 Eylül 2006 Pazar günü yeni bir ramazan ayını 
idrak edeceğiz. Gerçekten tarihimizde, kültürümüzde, örf ve 
âdetimizde ramazan ayının özel 
bir yeri ve hatırası vardır. Bu ayda halkımızın inanç ve ibadet 
heyecanı artmaktadır. Bireysel 
ve sosyal hayatımızda psikolojik 
ve sosyolojik anlamda önemli 
değişikler yaşanmaktadır. Ramazan; Kur'an'ın işaret ettiği en 
önemli zaman dilimlerinden biridir. Sözlükte; şiddetli güneşin 
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etkisiyle taşların, kumların ve yerin ısınması ve yakması anlamına 
gelmektedir. Muhtemelen oruç 
tutanların da sıcaktan ve susuzluktan zahmet çekip yandıkları 
için bu aya ramazan ayı denilmiştir. Çünkü oruç, ramazan 
ayında yerine getirilmesi gereken bir ibadettir. Kaynaklarda 
ifade edildiğine göre oruç 
İslâm'dan önce de vardı. Bu durumda oruç; hac ve namaz gibi 
ilahi dinlerde teamül haline gelen çok eski bir ibadet biçimidir. 
Kur'an, İslâm döneminde orucun müminlere yeniden farz kilırndığımı şöyle açıklamaktadır: 
“Ey iman edenler! Oruç sizden 
önce gelip geçmiş ümmetlere 
farz kılındığı gibi size de farz yazıldı. Umulur ki korunursunuz. 
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Öyleyse sizden ramazan ayını idrak edenler onda oruç tutsun. 
Kim o anda hasta veya yolcu 
olursa (tutamadığı günler sayısınca) başka günlerde kaza etsin. © (Bakara, 183-185) Şimdi yeri 
gelmişken ramazan ayının faziletine, rahmetine ve bereketine 
vesile olan değerleri kısaca açıklayalım. Çünkü söz konusu zaman dilimini anlamlı hale getiren bu değerlerdir: 

Oruç: Arapça'da “savm” kelimesi ile ifade edilen oruç; 
İslâm'ın temel kaynaklarında 
şöyle tanımlanmaktadır: “Tan 
yerinin ağarmasında güneşin 
batmasına kadar yemek-içmek 
ve cinsel ilişkiden uzaklaşmaktır.” Gerçekten bu tanımdan yola çikarak olaya bakıldığında, 





ibadetler arasında orucun, koruyucu ve eğitici bir özelliğe sahip 
olduğu anlaşılmaktadır. Çünkü 
o insana, erdemlik ve ahlâki güzellik kazandırıyor. Olaylara karşı 
tahammüllü olmaya, sabırlı ve 
dayanıklı davranmaya alıştırmaktadır. Duygu ve düşüncesini 
duyarlı hale getirerek daha şefkatli ve merhametli kılmaktadır. 
Bir bakıma açlığın we çaresizliğin 
ne kadar zor olduğunu yaşayarak öğretmektedir. Daha da 
önemlisi, alışkanlıklara ve aşırılıklara karşı bilinçlenmeyi ve dirençli olmayı sağlamaktadır. Bu 
cümleden olarak sevgili peygamberimiz {s.a.s} da orucun 
maddi ve manevi hayatımız Üzerindeki etkisini şöyle açıklamışlardır: 


“Kim ramazanda Allah'a inanarak ve karşılığını sadece Allah'tan beklemek suretiyle oruç 
tutarsa geçmiş günahları bağışlanır.” (Buhari, İman, 28) 

“Herhangi biriniz oruçlu olduğu zaman artık bu kimse o 
gün kötü söz söylemesin ve bağırıp çağırmasın. Eğer birisi kendisine söver yahut sataşırsa hemen “Ben oruçluyum!” desin” 
(Müslim, Syam, 163) 

“Kim yalan söylemeyi ve bu 
yalana göre davranışta bulunmayı ve düşüncesizce hareket 
etmeyi bırakmazsa, Allah'ın da 
onun Yiyip içmeyi bırakmasına 
ihtiyacı yoktur.” (Buhari, Savm, 8) 

Hadislerin meallerinde; ortak 
payda konumunda olan ve orucun etkisini vurgulayan ifadeler 
yer almaktadır. Buna göre; ramazan ayında iman ve samimiyetle oruç tutanların bağışlanacağı müjdelenmektedir. Yine 
müminlerin oruç sayesinde yalan konuşmaktan, öfkelenmekten, kötü söz söylemekten, düşüncesiz ve sorumsuzca hareket 
etmekten korunacaklari bildirilmektedir. Çünkü hadiste oruç; 
insani ilâhi kurallara aykırı hareket etmesini önleyen “koruyucu 
bir kalkan” gibi değerlendirilmiştir. (Müslim, Syam, 162) 

Kur'an: Ramazan ayının değerini yücelten olaylardan biri 
de Kur'an'ın bu ayda indirilmiş 
olmasıdır. Bu yüzden ramazan 
ayına Kur'an ayı da denilmiştir. 
Bilindiği gibi yüce kitabımızın ilk 
âyetleri ramazan ayı içinde bulunan Kadir Gecesi'nde nazil olmuştur. Bu itibarla Kadir Gecesi'nin, dolayısıyla ramazan ayi- 
nın bin aydan daha hayırlı olduğu müjdelenmiştir. İnsanlara 
hak ve doğru yolu gösteren 
Kur'an, bu ayda nazil olmuştur: 
“Ramazan ayı, insanlara yol gösterici, doğrunun ve doğruyu eğriden ayırmanın açık delilleri olarak Kur'an'ın indirildiği aydır. 
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(Bakara, 185) Genelde İslâm âlemi 
özelde Türk toplumu ramazan 
ayını Kur'an ile özdeşleştirmiştir. 
Bu ayda evlerde, işyerlerinde, 
camilerde, radyo ve televizyonlarda okunan hatimler bunun en 
güzel örneğidir. Yıl içinde ihmal 
ve eksiklik olsa bile ramazan ayı 
gelince her taraf Kur'arı sesiyle 
dolup taşmaktadır. Seher vaktin- 
de veya gündüzleri namaz kılmak ve mukabele dinlemek için 
camilere akın eden o insanların 
sergiledikleri tablo bir başkadır. 
Kur'an sesleri âdeta kubbelerin 
ve minarelerin ışıklarıyla birleşerek sadece fiziki mekânlar değil, 
gönüller de aydınlarmaktadır. 


Teravih namazı: Ramazan 
ayının gecelerinde kılınan teravih sözlükte; istirahat etmek, 
dinlenmek, huzur duymak, rüzgarın serinliğinden yahut esintisinden yararlanmak ve bir işi kolaylaştırmak için nöbetleşe yapmak gibi anlamlara gelmektedir. 
Dini yönden ise teravih, ramazan ayına mahsus olarak akşamları yatsı namazından sonra kılınan bir gece namazıdır. Hz. Peygamber (5.a.5.) döneminden itibaren kılınan bu namaz, Müslümanlar arasında büyük bir istek, 
şevk, heyecan, birlik ve beraberlik meydana getirmektedir. Belki 
de camilerin en çok dolup taştığı mevsim ramazan ayı ve teravih omamazlarıdır. Kandiller, 
mahyalar, sokak lambaları belki 
de gözle göremediğimiz melekler âdeta müminlere eşlik etmekte ve yolların aydınlatmaktadır. Derin bir aşk, sevgi ve heyecanla yatsı ve teravih namazına kalkmaya hazırlanan insan 
seli. Yüzü nurlu mini mini yavrular, bıyığı henüz terleyen gençler; tarih, tecrübe, saygı ve asaleti yüzünden okunan ak sakallı 
insanlar hepsi yan yana ve omuz 
omuza... İşte ramazan geceleri, 
teravih namazıyla birlikte böylesine coşkulu ve hareketli geçmektedir. Aslında bu canlılığın 
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temelinde milletimizin ramazan 
ayına ve Hz. Peygamber (5.a.s.} 
"in sünnetine duyduğu saygı ve 
sevginin esprisi bulunmaktadır. 


Sosyal yardımlaşma: Ramazan ayının en önemli özelliklerinden biri de zekat ve sadaka-i 
fıtır gibi mali ibadetlerin bu ayda 
yerine getirilmesidir. Çoğu zaman toplumda kin, kıskançlık ve 
düşmanlık duygularının kabarmasına sebep olan mal ve servet; bu mevsimde ibadete dönüşünce insanlar arasında güven, sevgi ve kardeşlik duygularının gelişmesine sebep olmaktadır. Böylece maddi-manevi nimetlerle diğer değerlerin toplumda makul ölçüde paylaşma 
fırsatı elde edilmektedir. İşte 
İslâm'ın sosyal yönünü yansıtan 
en önemli özelliklerden biri olan 
cömertlik, böylece yılda bir kez 
de olsa tekrarlanmaktadır. Çünkü İslâm'da cimrilik ve bencillik 
yoktur. Toplumculuk ve sosyal 
yardımlaşma ruhu vardır. Bu güzelliğin bir uzantısı olarak kurulan İftar sofraları da; yil içinde bir 
araya gelemeyen nice akraba ve 
dostların buluştukları sevgi ve 
saygı dolu ortak halkaları oluşturmaktadır. 


Gerçekten ramazan ayı, hem 
maddi hem manevi yönden bir 
fuar gibidir. Bu atmosferin içine 
girenlerin yüzü gülmekte ve birbirine olan güveni artmaktadır. 
Dileyen herkes, bu nur ve rahmet havuzunda yıkanıp temizlenebilir, Kendini, nefsini, kitabını, 
dinini, Rabbini tanır görev ve 50- 
rumluluğunu yerine getirir. Hayır ve yardımseverlik duyguları 
duruğa ulaşır. Kanun, nizam ve 
ahlak dışı davranışlarda azalma 
olur. Diğer yandan suç ve suçluluk oranları düşer. İnsanlar her 
yönde huzur ve rahata kavuşurlar. 


Ortak sorumluluk: Buraya 
kadar özet hâlinde ifade edildiği 
gibi ramazan ayı milletimiz için 
önemli bir değer ve çok kiymetli bir zaman dilimidir. Şüphesiz 
ki bu kutsal zaman süreci sayılı 
günlerden ibarettir. Elbette bu 
güzel mevsimden yararlanmak 
ve onu iyi değerlendirmek toplumun yararınadır. Bu hususta 
kamu oyunu oluşturan ve toplumu etkilemede büyük rolü olan 
yazılı ve görsel basın-yayın kuruluşlarının önemli sorumlulukları 
vardır. Bu kuruluşlar; magazin 
ve eğlence yönünden çok, ramazan ayı ve oruç ibadetinin 
özüne yönelik konularda yoğunlaşmalıdırlar. Böylece inanç ve 
ibadete saygı ön plâna çıkarılmalıdır. Oruç tutanlarla tutmayanlar, kesinlikle karşı kutup ve 
rakip gibi gösterilmemelidir. 
Unutulmamalıdır ki herkes aynı 


geminin içinde bulunmaktadır. 
Diğer yandan ibadet ve kutsal 
değerlerimiz magazin haberlerle 
hafife alınarak aşındırılmamalıdir. Çünkü inanç ve ibadet hakkı, temel insan haklarına dayanan bir hükümdür. Oruç tutsun 
veya tutmasın birbirine saygıda 
kusur etmemelidir. Çünkü bir insanın çok hayır işlemesi veya 
ibadetini eksiksiz yerine getirmesi, bir başkasını incitme gerekçesini ve haklılığını beraberinde getirmez. Tersine ona olan 
sevgi ve acıma duygusunu daha 
da artırmalıdır. 


Diğer önemli bir konu da; ramazan ayında üzerine düşmediği halde dini konularda konuşma hatta kendilerine uzman süsü vererek dini açıklamalarda 
bulunma heyecanı ve arzusudur, Din hiçbir şahsın veya kurumun etkisinde ve tekelinde değildir. Makul ölçüler içinde muhatap kitlenin dururumu da dikkate alınarak inanç ve ibadet konulan açıklanabilir. Fakat toplumun beklentilerini yok sayarak 
vatandaşı şüpheye düşürecek, 
yanlış anlaşılma ihtimali yüksek 
açıklama ve üslüptan kaçınılmalıdır. Görev alanını, zamanı ve 
ihtiyacı göz önünde bulundurarak konuşmak önem arz etmektedir. Kaldı ki bu tür önemli konular ve açıklamalar hem mevzuat hem örf ve âdet bakımından Diyanet İşleri Başkanlığına 
verilmiştir. Dolayısıyla bu görev 
usulüne uygun bir şekilde zaten 
yerine getirilmektedir. Umarım 
ki bu ramazan ayında hep birlikte tam bir hoşgörü ortamında 
oruçlarımızı ve diğer ibadetlerimizi hakkıyla yerine getiririz. 
Kimseyi incitmeyiz ve kimseden 
de incinmeyiz inşallah, Şimdiden ramazan ayı ve içindeki güzellikler, herkese hayırlı ve uğurlu olsun. 
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Günümüzün en iyi 
iş yapan meslek 
grubu halini alan 
aile terapistlerinin 
yardımları dahi 
neden evlilikleri 
ayakta tutmaya 
yetmiyor? eğitim 
ve profesyonel 
yardımdan yana bir 
sıkıntısı olmayan 
yeni neslin, aile 
kavramıyla büyük 
sıkıntısı Var gibi 
görünüyor. BU 
çözülmenin 

| sebebini yüzeyde 
değil, derinlerde 
aramak gerektiği 
ise aşikardır. 
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Peygamber Efendimiz 
(5.8.5), Kisinin hayır 
yolunda harcadıkları 
içinde sevabi en bol 
olanı, aile bireylerine 
yaptığı harcamadır” 
buyurmuştur. İnsanın 
sadece kendi çıkarını 
duşunduğunde, bu 
kadar cok yorulup da 
elde ettiği kazancı 
başkalarıyla paylaşma 
konusunda, bunlar ailesi 
dahi olsa, bencilce 
davranması şaşılacak bir 
davranis değildir 
aslında. Bu yüzden 
Resulullah gerekli 
Uyarıyı Çağlar 
öncesinden yapmış: 
İnsanın aile bireylerini 
sefil bırakması günah 
olarak kendisine yeter 
buyurmuşlardır 
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Boşanma sayısındaki hızlı artış, dünyanın geri kalanında olduğu 
gibi Türkiye'de de kaygıyla izleniyor. Rakamlar, bizleri “âile anlayışımıza neler olduğu" hususunda düşünmeye sevk ediyor. Yeni neslin 
“aile” kavramını algılayış şeklinin bu problemin kaynağı olup olamayacağı sorgulanıyor, Sahiden nasıl oluyor da yeni çiftlerin neredeyse tamamına yakını ailede etkili iletişim üzerine kitaplar okuduğu, seminerler aldığı halde evlilikler bir türlü yürümüyor? Günümüzün en iyi iş yapan meslek grubu hâlini alan aile terapistlerinin yardımları dahi neden evlilikleri ayakta tutmaya yetmiyor? Eğitim ve 
profesyonel yardımdan yana bir sıkıntısı olmayan yeni neslin, aile 
kavramıyla büyük sıkıntısı var gibi görünüyor. Bu çözülmenin sebebini yüzeyde değil, derinlerde aramak gerektiği ise aşikârdır. 

İnsanlık, modernleşme (Sanayi Devrim, Rönesans, Reform) ile 
geleneği ortadan kaldırarak alternatif bir sistem oluşturmaya çalıştı. 
Ancak bu dönüşüm sonrası ne hâkim sistem hâlini alan kapitalizmin, ne alternatifi komünizmin aile kavramını yüceltmediği açıkça 
görüldü. Kapitalizm, erkekleri, kadınları hatta çocukları daha fazla 
üretebilmek için çalışmaya mecbur etmekte, aileye büyük darbe 
vurmaktadır. Komünizm ise toplum menfaati için aileyi göz kırpmadan feda etmekte, Engels'in deyimiyle müşterek mülkiyet prensibi 
gereği münferit ailelerin ortadan kaldırılmasını bir gereklilik olarak 
görmektedir. Ortaya çıkan gerçek A. İzzetbegoviç'in ifadesiyle şu 
şekildedir; Bütün dinler, aileyi insanın yuvası, anneyi de ilk ve yerine kimsenin geçemeyeceği mürebbi olarak telâkki edip yüceltmişlerdir. Yani, “anne” kavramı da “aile” kavramı da dini dünya anlayışıma aittir. O halde, aile anlayışımızdaki sorunların sebebini kaybettiğimiz dini ve ahlâki değerler ışığında aramak doğru bir yol olsa gerektir. 

Gerçekten de, farkında olmasak dahi “aile” kavramı etrafında 
yapılan konuşmalarda pek çok dini ve ahlâki ilkelere vurgu yapmaktayız. Henüz evlilik akdi yapılırken çiftlere: “Artık sizler birbirinize 
emanetsiniz”, denilir. “Kadın erkeğe, erkek kadına Allah'ın birer emaneti olarak davranmalıdır” diye uyarıda bulunulur. 

Emanet şey bir çöp dahi olsa dinen ne kadar da kıymetli görülmüş, emanete hıyanet etmek ne kadar da kötü bir amel 
olarak değerlendirilmiştir. Oysa bizler, annelerimizin komşudan aldığı tabağı emanet diye gözünden sakınmasını 
saçma bulur olmuşuz. Bakıcılar, çocuk yetiştirme yurtlarında kendilerine emanet edilen çocuklara insanlık dışı 
muamele edebiliyor, bankerler kendilerine emanet birakilan paraları vicdanları sızlamadan yiyebiliyor, otopark 
görevlileri kendilerine emanet edilen araba ile birkaç 
tur atmakta hiçbir sakınca görmüyor. Böyle çarpık bir 
emanet anlayışının bizi getirdiği nokta ise âile içi şiddet veya kötü muamele oluyor, maalesef, 
Ailedeki mutluluğu garanti edecek daha bir dizi 
prensip dini, ahlâki kökenden beslenmekte aslında. 
Örneğin eğitimcilerin üzerinde durdukları önemli 
bir husus, ailede “ben-sen” değil, “biz” anlayışı- 
nin inşa edilmesidir. Ben-merkezciliğin had safhada olduğu çağımızda, evliliklerde bu yüzden 
ciddi sıkıntılar gözlemlenmektedir. Maddi plân- 


da bile, çoğu ailede para kazanan tek birey olan 
babalar, eşlerinin ve çocuklarının, kendilerinin 
büyük zorluklarla kazandığı parayı yemelerinden 
şikâyetçi olabilmektedir. Oysaki Peygamber Efendimiz (s.a.s.), “Kişinin hayır yolunda harcadıkları 
içinde sevabı en bol olanı, aile bireylerine yaptığı 
harcamadır” buyurmuştur. İnsanın sadece kendi 
çıkarını düşündüğünde, bu kadar çok yorulup da 
elde ettiği kazancı başkalarıyla paylaşma konusunda, bunlar ailesi dahi olsa, bencilce davranması şaşılacak bir davranış değildir aslında. Bu 
yüzden Resulullah gerekli uyarıyı çağlar öncesinden yapmış: “İnsanın aile bireylerini sefil birakması günah olarak kendisine yeter” buyurmuşlardır. 
Çiftler maddi plânda bile “biz” olma sorunu 
yaşıyor olunca, manen “biz” olmak iyice zorlaşıyor, şüphesiz. Yeni nesil karşılıklı ilişkilerde oldukça tahammülsüz davranabilmekte, “yürümezse 
boşanırız” gibi bir düşünceyle evliliğe adım atabilmektedir. Elbette bu evliliğinde çok ciddi problemler olan bireylere “karı kusup, kızılcık şerbeti 
içtim demeleri” hususunda bir telkin olarak değerlendirilmemelidir. Maalesef, yeni neslin neredeyse geçinmek ve karşısındaki ile daha iyi iletişim kurmak gibi bir gayret içine bile girmediği 
gözlemlenmektedir. Oysaki çiftlerin, evliliğe, büyük uğraşı gerektirebileceği bilinci ile adım atması gerektiği bir gerçektir. Bunları, sadece annelerimiz, ninelerimiz değil; son yılların en çok okunan 
kitaplarından biri olan 5 Sevgi Dili'nin yazarı Gary 
Chapman dahi örneklerle ortaya koymaktadır. 
Yazar, kitap boyunca karşımızdakinin sevgi deposunun ancak bizim gayretlerimizle dolabileceğine 
vurgu yapmaktadır. Chapman'a göre, özellikle, 
eşimizin sevgi dili bizimkinden farklı ise ilişkimizi 
sürdürebilmemiz daha büyük fedakârlıklar gerektrebilir, eşimizin önceliklerine göre kendi hareketlerimizi değiştirmemize ihtiyaç duyulabilir. Bir 
ilişkiyi, özel durumlar müstesna, hemen bitirmek 
kolaya kaçmak olacaktır. Bizi bizden daha iyi tanıyan Rabbimiz bu hususta zaten muhteşem bir 
denge kurmuştur: İslâmiyet'te boşanma yolu bütünüyle kapatılmamış, ancak boşanma “en hoşlanılmayan helâl” olarak değerlendirilmiştir. 


Eşlerin birbirleriyle olan uyumlarının dışında 
çocukların dünyaya gelişi evliliklere yepyeni boyutlar katmaktadır, şüphesiz. Yetişkinlerle sıklıkla 
yaşanmayan bazı iletişim problemleri, çocuklarla 
çok sık yaşanabilmektedir, Psikologlar, bir insanı 
en çok inciten şeyin reddedilmekter ziyade yok 
sayılmak olduğu hususunda hemtfikirdirler. Bir yetişkini görmezden geldiğimiz belki pek vaki olmuyor ama sira çocuklara gelince iş değişiyor. Örneğin bir eve girdiğimizde çocuklar yok gibi davranıyoruz, Oysaki “Allah Resulü, bir sokaktan geçerken, çocuklar oynuyorsa, onları büyük insan yerine koyar, onore eder ve onlara “Selâmün aleyküm” derdi, onlar da mukabele ederlerdi.”diye 
kim bilir kaç kere okumüuşuzdur. Bu Nebevi prensipten ne kadar da uzaklaşmış olduğumuz hemen 
fark ediliyor davranış şeklimize bakılınca, Hâlbuki 
çocukları birer birey olarak görmedikçe eğitimin 
ilk basamağını asla aşamayacağımızın bilincinde 
olmalı değil miyiz? 

Aslında İslâm dini sadece selâmlaşma hususunda değil, tüm davranışlarımız için yetişkin- çocuk ayrımı yapmamıştır. Sürekli olarak bir yetişki- 
ne davranılabileceği gibi çocuklara da muamele 
edilmesi gerektiği vurgulanmaktadır. Yanlış olan 
sadece bir yetişkinin aldatılması değil aynı zamanda çocuğun da aldatılmasıdır. Sahabiniri biri, 
çocukluğuna âit bir olayı şöyle anlatmıştır: 

“Annem beni çağırarak: 

- Gel sana bir şey vereyim, dedi. 

Allah'ın elçisi anneme sordu: 

- Ona ne vereceksin? 

Annem: 

- Ona bir hurma vereceğim, dedi. 

Bunun üzerine Allah'ın elçisi anneme şöyle 
tembihte bulundu: 

- Dikkat et! Eğer sen çocuğa bir şey vermeyecek olsaydın, sana bir yalan günahı yazılırdı. 

Sonra oturanların hepsine birden şöyle hitap 
etti: 

- Hiçbiriniz çocuğa bir şey vaat edip de sonra 
onu yerine getirmemezlik yapmasın.” 

Yine aynı yüce insan, secdede iken torunu siruna bindiğinde, düşmesin diye sırtından ininceye 
kadar secdeden kalkmamıştır. Çocuklara değerli 
oldukları bu misallerden daha güzel şeylerle ifade 
edilemez sanırım. 


Görülen o ki; şu kısıtlı örneklerin de ortaya 
koyduğu gibi, dini ve ahlâki değerlerimize sahip 
çıkabildiğimiz kadar mutlu bir aile ortamına yaklaşıyoruz. Seyhan Büyükcoşkun'un ifadesiyle “Bu 
elbette çok çetin bir çaba içine girmektir. Dünya 
hayatındaki imtihanı Rabbin rızasının yanı sıra çöcukların geleceği için de kazanmaya çalışmaktır.” 
(Seyhan Büyükcaşkur, “Bern Bana Verilenim”, 5. 224-225) Allah cümlemizi bu imtihanı kazananlardan eylesin, 
hem dünya hem ahiret saadeti için... 
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küçük günah 
ayrımı var mı? 


Hayır ve şer, iyi ve kötü, doğru ve yanlış, hak ve batıl, sevap ve günah olan şeyleri yapabilecek yetenekte yaratılan insan, (Şems, 8-9) dünya hayatında iman veya inkâr, ibadet veya isyan, 
salih veya kötü amel, iyi veya kötü ahlâk sahibi olup olmama açısından imtihana tabi tutulmuştur. (bk. Âl-i İmrân, 159; Kehf, 7; Enbiya, 35; Mülk, 2; İnsan, 2) İmtihanında başarılı olabilmesi için de kendisine akıl verilmiş, peygamber ve kutsal kitaplarla rehberlik edilmiş, günah ve sevap olan söz, 
eylem ve davranışlar bildirilmiş, ancak bu konuda zorlanmamıştır. (Bakara, 256; Yunus, 90; Kehf, 29) 
Günah işleyenlere tövbe imkânı sağlanmış, (Nisa, 17-18, 110) günahların büyük ve küçük olmak 
üzere iki kısım olduğu, büyük günahlardan sakınan müminlerin küçük günahlarının bağışlanacağı ve cennete konulacağı bildirilmiştir: “(Ey Müminler!) Eğer size yasaklananların büyüklerinden kaçınırsanız, sizin küçük günahlarınızı örteriz ve sizi güzel bir yere/cennete koyarız" anlamındaki Nisa suresinin 31. ayeti bu hususu ifade etmektedir. 


Ayetle Allah'ın bir kısım söz, eylem ve davranışları yasakladığı, bu yasaklardan bir kısmının 
büyük, bir kısmının küçük olduğu, büyüklerinden sakınılırsa küçüklerini Allah'ın affedeceği ve 
bu kimselerin çok değerli bir yer olan cennete konulacağı bildirilmektedir. Böylece müminler, 
büyük günahlardan sakındırılmakta, mükâfat olarak da iki şey vaat edilmektedir. Birisi büyük 
günahlardan sakınıldığı takdirde küçük günahların bağışlanması, diğeri de cennete konulmasıdır. 

Ayette geçen “kebâir” kelimesi büyük anlamındaki “kebire” kelimesinin çoğuludur. “Seyyiat” kelimesi ise “seyyie” kelimesinin çoğulu olup bu ayette küçük günah anlamındadır. (Taberi, v, 5/44) “Müdhalen kerimen" terkibi, çok değerli, çok ikram edilen yer demek olup bununla maksat, cennettir, 


“Büyük günahlar”, bu ayette “yasaklanan şeylerin büyükleri” cümlesi ile, Şürâ süresinin 37. ve Necm süresinin 32. ayetlerinde ise “günahların büyükleri” terkipleriyle; “küçük günahlar” ise bu ayette, “seyyiât”, Necm 
süresinin 32. ayetinde “lemem” kelimesiyle ifade edilmiştir. 
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Bu ayetlerin dışında da bir kısım büyük günah zikredilmiştir: Meselâ inkâr etmek 
(el-hınsü'l-azimi, (vakıa, 46) Allah'a ortak koşmak (zulmün azimün), (Lokman, 13) yetim mali yemek (hüben kebi- > 
ren), (Nisa, 2) açlık korkusu ile çocukları öldürmek (hıt'en kebiren), 
(lsrâ, 31) içki içmek ve kumar oynamak (ismün kebirun), (Bakara, 719) haram aylarda savaş yapmak (kıtâlün fihi kebirün), (Bakara, 717) 'Allah, meleklerden kızlar edindi” demek (kavlen azimen) (srâ, 40) büyük günahtır. 
Peygamber efendimizin hadislerinde de “büyük günah” - “küçük günah” ayırımı 
ile büyük günahlardan sakınıldığı takdirde küçük günahların bağışlanacağı hususu geçmektedir. Meselâ; “Beş vakit namaz ve cuma namazı diğer cuma namazına kadar büyük 
günahlardan kaçınıldığı takdirde aralarında işlenen günahlara kefarettir” (Müslim, Tahâre, 14-15; 
Ahmed, li, 229) anlamındaki hadiste bu hususu açıkça görmekteyiz. Günahların küçük ve büyük A 
günah olmak üzere iki kısma ayrıldığı konusunda bütün İslâm bilginleri arasında ittifak vardır. 
Bunun kitap ve sünnetten delilleri de mevcuttur. (Beydâvi, Il, 60) 


Tahlil ettiğimiz ayette geçen “yasaklanan şeylerin büyükleri” ile maksat hangi günahlardır? 
Ayetin öncesinde ve sonrasında bir açıklık yoktur. Kur'an yorumcuları farklı görüşler zikretmişlerdir. Bu görüşlerden biri, sürenin evvelinden otuzuncu ayete kadar geçen günahlardır. Ancak 
otuz ayette; hüküm, tavsiye, emir, yasak ve haramlar zikredilmiş, sadece ikinci ayette yetim mal yemenin büyük günah olduğu açıkça bildirilmiştir. Ayrıca 14. ayette Allah'a ve peygambere isyarı eden, Allah'ın sınırlarına tecavüz eden kimselerin cehenneme atılacağı ve alçaltıcı bir azaba 
uğratılacakları, 18. ayette günahlarına tövbe etmeyenler ile kâfirler için acıklı bir azap olduğu, 
22. ayette üvey analarla evlenmenin çok çirkin ve gazabı gerektiren bir davranış olduğu, 29. ve 
30. ayetlerde haram kazancın ve cana kıymanın / intihar etmenin zulüm olduğu beyan edilmiştir. Diğer bir görüşe göre ayette kastedilen büyük günahlar; “Allah'a ortak koşmak, Allah'ın rahmetinden ümit kesmek, Allah'ın azabından emin olmaktır” veya “Allah'a ortak koşmak, cana kiymak, tefecilik yapmak, iftira etmek, yetim malı yemek, savaştan kaçmak ve dinden irtidat etmektir.” Ancak büyük günahların bunlardan ibaret olmadığı açıktır. 

Büyük günahın tanımı 

Sahabeden Abdullah ibni Abbas, büyük günahı; “Allah'ın yasak ettiği her günah büyük günahtır”, “Allah'a isyan olan her şey büyük günahtır”, “Allah'ın cehennemle cezalandıracağını veya işleyeme gazap ettiğini veya lanet ettiğini veya azap olduğunu bildirdiği her günah büyük günahtır” diye tarif etmiş, “tövbe ve istiğfar ile büyük günah kalmaz (affedilir), ısrar edilmesi halinde ise küçük günah yoktur (hepsi büyük günahtır)” demiştir. Büyük günahlar; “Haram olduğuna dair Kur'an'da ayet bulunan yasak fiiller” ve “işleyene ceza (had) olduğu bildirilen suçlar” 

| şeklinde de tanımlanmıştır. (bk. Taberi, IV; 5/37-47) “Günahın küçüğüne bakma fakat kime isyan etk tiğine bak” diyerek Allah'a isyan olan her inanç, söz, eylem ve davranışın büyük günah olduğu 
©“ görüşünü benimseyen âlimler de vardır. Bazı alimler de küçük-büyük günah kavramının göreceli olduğunu, bir günaha, diğerine nispetle küçük ve büyük denilebileceğini söylemişlerdir. Meselâ “Allah'a ortak koşmak, inkâr etmek ve münafıklık”, kumar, içki ve zinadan kıyas edilemeyecek kadar büyük günahtır. 
Hadislerde de “küçük günah”, (bk. Buhâri, İman, 54) “büyük günah” ve 
“daha büyük günah” ifadeleri vardır. Meselâ Peygamberimiz 
(5.a.5.); “Büyük günahların en büyüğünü size bildireyim 





mi?” buyurmuş ve bunları “Allah'a ortak koşmak, anne-babaya zulmetmek, yalancı şahitlik yapmak” şeklinde sıralamıştır. 
(Müslim, İman, 143; bk. Buhâri, Şahadet, 10) Konu ile ilgili başka 
bir rivayet şöyledir: Sahabeden Enes b. Malik diyor ki: Hz. Peygambere büyük günahlar hatırlatıldı/ soruldu: Hz. Peygamber de 
şöyle cevap verdi: “Allah'a ortak koşmak, cana kıymak ve anne-babaya 
zulmetmektir” (Sonra), “Size günahların en büyüğünü haber vereyim mi?” 
dedi ve “yalan konuşmaktır” buyurdu.” (Müslim, iman, 144; bk, Buhâri, Şahadet, 10) 5ahabeden Abdullah ibn Abbas diyor ki: Resülüllah (s.a.s.)'a “Allah katında günahların 


hangisi en yüktür diye sordum, “Seni yarattığı halde Allah'a ortak koşmandır” buyurdu. 


Kendisine, “bu elbette büyük günahtır, sonra hangisi daha büyüktür dedim, “Sonra seninle beraber yer içer / rızkına ortak olur endişesiyle çocuğunu öldürmendir” buyurdu. Sonra 
hangisidir dedim. “Sonra komşunun dostu (eşi veya kızı) ile zina etmendir” buyurdu. (Müslim, 
İman, 141) Bir başka hadisinde Peygamberimiz (s.a.s.), büyük günahların en büyüklerinden birini 
şöyle bildirmiştir: “Hiç şüphesiz, kişinin anne-babasına lanet etmesi büyük günahların en büyüklerindendir.” Kendisine “Ey Allah'ın Elçisi! Kişi anne-babasına nasıl söver?” diye sorulması üzerine, “Kişi birinin babasına ve annesine lanet eder o da onun babasına ve annesine lanet eder” 
(Ebü Dâvüd Edeb, 123; bk. Müslim, İman, 146) buyurmuştur. Bir başka hadisinde ise; “Kişinin, haksız yere bir insanın ırzı, onuru ve haysiyetine dil uzatması büyük günahların en büyüklerindendir. Birine sövmek de büyük günahlardandır” (Ebü Dâvüd, Edeb, 40) buyurmuştur. 

Hadislerde büyük günahlar; “kebir, ekber, azim ve a'zam” kelimeleri kullanılarak ifade edildiği gibi Allah'ın gazabı, laneti ve cezası bildirilmek suretiyle de ifade edilmiştir. Meselâ bir hadiste büyük günahlardan yedisini Peygamberimiz “helâk edici” ifadesiyle şöyle bildirmiştir: “Helâk edici yedi büyük günahtan sakının” buyurmuş, “Nedir onlar ey Allah'ın Elçisi? Denildiğinde, 
“Allah'a ortak koşmak, büyü yapmak, Allah'ın haram kıldığı cana haksız yere kıymak, yetim malı yemek, faiz yemek, savaştan kaçmak, iffetli ve namuslu kadınlara zina suçu isnat etmek” (Müslim, iman, 145) buyurmuştur.” 


Zikrettiğimiz ayet ve hadislerden anlaşıldığı üzere Allah'ın kesin olarak haram kıldığı ve yasak ettiği söz, fiil ve davranışlar büyük günahtır. Namaz, oruç, hac, zekat gibi yapılması farz olan 
dini görevleri terk etmek de büyük günahtır. İnsanlara zulüm olan her kötü söz, eylem ve davranış büyük günahtır. Şu hadis bunun açık delilidir: “Kim bir Müslümanın hakkını gasp edip alırsa Allah onu cehennemle cezalandırmayı gerekli kılar ve ona cenneti haram kılar.” Bir sahabinin 
“Basit bir şey olsa da mı ey Allah'ın Elçisi” diye sorması üzerine, “Erak ağacının bir dalı olsa bile” cevabını vermiştir. (Müslim, iman, 218; bk. Müslim, İman, 222) 

Büyük günahların sayısı 


Bir soru üzerine Abdullah ibn Abbas, büyük günahların sayısının yedi yüze yakın olduğunu 
söylemiştir. (bk. Taberi, Iv; 5/41) Konu ili ilgili kitap yazanlar, eserlerinde farklı sayıda büyük günahlar zikretmişlerdir. Meselâ Hafız Zehebi (662-748), “Kitâbü'l-Kebâir ve Tebyini'l-Mehârim” 
adlı eserinde 76 büyük günah zikretmiştir. Ahmed Ziyâüddin Gümüşhânevi (1128- 
1311) “Necâtü'l-gâfilin” adlı eserinde “büyük günahların 125 kadar olduğunu kabul ve tercih ediyoruz” demiştir. İbn Hacer el-Heytemi, “ez-Zevâcir An İrtikâbil-Kebâir” adh eserinde 476 büyük günah zikretmiştir. Ancak bu konuda kesin olarak bir rakam zikretmek mümkün değildir. Örnek 
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olması için Zehebi'nin eserine 
aldığı büyük günahların bir kısmını zikredebiliriz: “Allah'a ortak koşmak, küfür ve nifak, 
cana kıymak, büyü yapmak, namazı terk etmek, zekâtı 
vermemek, anne-babaya zulmetmek, riba, yetim mali yemek, 
Peygambere yalan isnat etmek, oruç tutmamak, savaştan kaçmak, 
zina etmek, zulmetmek, içki, büyüklenmek-kendini beğenmişlik (kibir, 
ucubi, yalancı şahitlik yapmak, zina suçu isnat etmek, kamu malini haksız yere almak ve kullanmak, haksız kazanç, hırsızlık, teröristlik-yol kesiciliği yapmak, 
yalan yere yemin etmek, yalan söylemek, intihar etmek, yargılamada haksız hüküm 
vermek, geçici ve gizi evlilik yapmak, yenilmesi haram şeyleri yemek, riya-gösteriş yapmak, hainlik yapmak, ilmi gizlemek-gerçekleri söylememek, yaptığı iyiliği başa kakmak, in- 1 
sanların sırlarını öğrenip ifşa etmek, insanlara lanet etmek, ahde vefa göstermemek, kahinleri, falcıları ve medyumları doğrulamak, akrabalarla ilişkiyi kesmek, koğuculuk yapmak, Müslü- “ 
manlara eziyet etmek, azgınlık etmek, arazinin sınırlarını değiştirmek, ashaba sövmek, insanlara 
haram ve günah olan şeyleri işlemeye çağırmak, bir insanı silah ve benzeri bir şeyle tehdit etmek, bir şeyi uğursuz saymak, ölçü ve tartıda hile yapmak, Allah'ın azabından emin olmak, Allah'ın rahmetinden ümit kesmek, Nimete nankörlük etmek, cimrilik etmek, hayvanlara eziyet etmek, kumar oynamak...” 

Büyük günah işleyenlerin durumu 

Bir mümin, inkâr etmediği, haram ve günah olduğunu kabul ettiği halde büyük günahları işlerse dinden çıkmaz yine mümindir ancak isyarıkâr ve fâsık olur, “Ey iman edenler! Allah'a içtenlikle tövbe edin. Rabbiniz günahlarınızı örter, peygamberi ve onunla birlikte iman edenleri utandırmayacağı günde Allah sizi, içlerinden ırmaklar akan cennetlere koyar... anlamındaki ayet ile 
“Şefaatim ümmetimden büyük günah işleyenler içindir,” (Ebü Dâvüd, Sünnet, 23) “İyi veya kötü (günahkâr) her Müslümanın -büyük günah işlese bile- arkasında namaz kılmak gerekir” (Ebü Dâvüd, 
Cihâd, 35) anlamındaki hadisler bunun delilidir. 


Büyük günah işleyen kimsenin şartlarına uygun tövbe etmesi gerekir. Peygamberimiz (s.a.5.) 
“Adem oğlunun hepsi günahkârdır. Günah işleyenlerin en hayırlısı ise tövbe edenlerdir,” (Ibn mäce, İl, 1420, Ne: 4251) “Günahına tövbe eden kimse hiç günahı olmayan kimse gibidir” (Ibn Mâce, 
Zühd, 30) buyurmuştur. Günahlarına tövbe etmeden ölen müminin hali Allah'a kalır. Allah âhiret- 
te müşrik, kâfir ve münafıkları affetmez (bk. Nisa, 18,116; Tevbe, 80) ancak müminlerin günahlarını 
affedebilir. (Nisa, 116) Mümin affa mazhar olmazsa günahının cezasını çeker, neticede imanının 
mükafatı olarak cennete girer. (bk. Nisa, 123-124) İnsanı, nefsine, şeytana ve kötü insanlara uyarak | 
günah işleyebilir. Önemli olan hiç günah işlememek değil, günah da ısrar etmemek (bk. Âli Imrån, 135) ve hemen günahın akabinde samimi olarak tövbe edebilmektir. (Nisa, 17-18, 110) İçtenlikle yapılan tövbeleri Allah kabul eder, Günahına gerçekten tövbe edebilen insan, muttaki insandır, cennet de muttakiler için hazırlanmıştır. (bk. Âl-i İmrân, 133) 


Sonuç olarak; insan günah işleyebilecek nitelikte yaratılmıştır. Bu sebeple peygamberler 
hariç bütün insanların az-çok günahı vardır. Ayet ve hadislerde günahlar küçük ve büyük olarak nitelenmiş, büyük günahlardan sakınıldığı takdirde, küçük günahların bağışlanacağı bildirilmiştir. Mümine düşen imanını korumak, farzları, sünnetleri, 
haramları, helalleri, küçük ve büyük günahları öğrenmek haram ve büyük 
günahlardan kaçınmak, bir günah işlediği zaman hemen tövbe etmektir. 
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Başkasını 
Sevebilmek 


Sevgili Peygamberimiz (s.a.s.) bir hadislerinde şöyle buyurdular; “Sizden biriniz, kendisi için arzu edip istediği şeyi kardeşi iin de istemedikçe iman etmiş olmaz.” (Buhari, İman, 7) 

Maliki Mezhebi âlimlerinden Abdullah 
b. Ebu Zeyd, bütün hayır ve iyiliklerin yukarıdaki rivayetin de içinde yer aldığı dört 
hadisten kaynaklandığını söylemiştir. Diğerleri, “Allah'a ve ahiret gününe iman 


eden hayır konuşsun veya sussun”, “kendisini ilgilendirmeyen şeyi terk etmesi kişinin 
Müslümanlığının güzelliğindendir” hadisleri ile Hz. Peygamber'in birisine yaptığı 
“öfkelenme” tavsiyesidir. (Nevevi, el-Minhaç, 
2/19, Beyrut-1 397) 


şarihler, başta zikrettiğimiz hadiste geçen “mümin olmama” keyfiyetini imanın 
olgunlaşmaması olarak açıklamışlardır. 
Başka bir ifadeyle hadis, böyle bir tutumun 
Müslümana yakışmayacağını vurgulamaktadır. Rivayetlerin çoğunda “kardeşi”, bazılarında ise “komşusu” olarak geçen kelime ilk bakışta bu kardeş veya komşunun 
Müslüman olduğunu ima etmektedir. Bu, 
doğru olmakla beraber, buradaki kardeşliğin, insan kardeşliğini de kapsayacak bir 
genişlikte anlaşılmasına mani bir hal 
yoktur. Rivayetin bir varyantında 
“Müslüman kardeşi" tahsisinin ve 
“kendisi için hayır olarak istediği” 

kaydının bulunması, (İbr Hacer, 

Fethu'Bâri, 1/20, Beyrut-1 379) 


Müslüman olmayanların hayrına bir şey isteyemeyeceğimiz anlamına gelmez, Meselâ, onların hidayete erip doğru yolu bulmalanni dilememiz, onlar adına isteyecegimiz en büyük hayırdır. Düşmanlık, zulüm ve haksızlık yapmadıkları sürece onlar 
için de iyilikler ve güzellikler dilemek Müslümanin geniş gönlüne bir yük getirmeyecektir. 

İnsanları Allah için sevmeyi (Buhari, Iman, 
9), kendisi için istediğini başkaları için de 
istemeyi imanın gereklerinden sayan başka 
bir din ve öğreti acaba var midir? Günümüzde, “kişinin, kendisini karşısındakinin 
yerine koyarak onun duygularını anlayabilme yeteneği" şeklinde tanımlanan empati” kavramı hadiste ifade edilen manayı 
karşılamakta kanaatimce yetersizdir. Örneğin, acı çeken insanın elemini, ya da yoksul bir kimsenin sıkıntısını empati yoluyla 
anlamaya çalışacaksınız. Bunu başarabilir 
ve nihayet yardım etme isteği duyarsanız 
ona elinizi uzatacaksınız. Halbuki sevgili 
Peygamberimiz, insanın, kendisi için isteyebileceği bütün güzellikleri ve hayırları 
kardeşi için de peşinen dilemeyi, kendisinin sakınıp çekindiği bütün kötülüklerden 
onun da uzak olmasını arzu etmeyi imanın 
bir gereği sayarak, “kendisi” ve “başkası” 
ayrımını adeta ortadan kaldırmıştır. 
Onun bu öğretisi, Mekke'den 
Medine'ye hicret sonrasında Ensar'ın muhacir- 





lere gösterdiği davranış 

biçimiyle Zirve 

noktasına ulaşmış ve 

Cenabı Hakk'ın övgüsü- 

ne mazhar olan bu tutum, 

(Haşr, 9) “gerektiğinde başkasını 

kendisine tercih etme anlayışı” 

(sâru'n-nefs) olarak İslâm ahlâkının 
şahikasimı oluşturmuştur. 


Müminleri, bazen bir binanın tuğlalari, (Buhari, Salat, 88) bazen bir bedenin uzuvlari (Buhari, Edeb, 27) gibi niteleyen Peygamberimiz, onları, birbirlerine destek veren, 
birbirlerinin dertleriyle dertlenen duyarlı bir 
toplum haline getirmeyi amaçlamıştır. 
Hodgamlık (bencillik) yerine diğergamılığı 
(başkalarını düşünmeyi), israf ve cimrilik 
yerine infak ve tasadduku, kabile asabiyeti 
yerine İslâm kardeşliği ve dayanışmasını 
ikame ederek, kaışılıklı sevgi, saygı ve yardımlaşmanın egemen olduğu bir ümmet 
oluşturmak istemiştir. Kur'an'ın ifadesiyle 
bu ümmet, “Allah'a iman eden, birbirlerine 
iyiliği tavsiye eden, kötülükten sakındıran, 
insanlık için çıkarılmış hayırlı bir ümmettir” 
(Ali İmran, 110) 

Peygamber Efendimiz, sevgilerin açığa 
vurulmasını tavsiye ederek, sevgi ve (ulluluğun paylaşılarak çoğalacağı gerçeğine de 
işaret etmiştir. Bir hadislerinde, “Bir kimse 
kardeşini seviyorsa, sevdiğini o kimseye haber versin” buyurmuştur. (Ebu Davud, Edeb, 
122) Enes b. Malik'in naklettiği bir hadise 
göre Hz.Peygamber'in huzuruna gelen birisi oradan ayrılmakta olan bir kişi için “ya 
Resulallah ben bu adamı seviyorum” demiş, Hz.Peygamber'in, “bunu ona bildir- 

din mi?” sorusuna “hayır” cevabı verince, Peygamberimiz, “öyle ise bildir” 
buyurmuştur. Bunun üzerine adam, 
oradan ayrılan kişiye yetişerek, 
“ben seni Allah için seviyorum” 
demiş, o da; “beni uğrunda 
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sevdiğin 

Allah da seni 
sevsin” diye dua 
etmiştir. (Ebu Davud, 
Edeb, 177) 


Sevginin Allah için olması, kişiyi, herhangi bir dunyevi çikar beklentisi için değil, 
Allah katında sevilmeye layık niteliklere sahip olduğu için sevmek anlamini taşır, Bir kimseye buğz etmek, yani onu sevmemek de ancak Allah için olabilir. Böylece, sevgi ve nefrelimizin ölçüsü 
kişiden kişiye ve günden güne değişen göreceli değerler yerine, hiçbir zaman değişmeyecek sağlam bir ilkeye bağlarımış olur. 
Bu ilke İslâm kültüründe “el-hubbu lillah 
vwe'l-buğzu lillah” (Allah için sevgi, Allah 
için nefret) şeklinde formule edilmiştir. Bunun kaynağı, “kim Allah için sever, Allah 
için buğz ede, Allah için verir, Allah için 
men ederse imanı olgunluğa ermiştir” hadisidir. (Ebu Davud, Sünne, 15) Bu hadis aynı 
zamanda, Müslümanın, hemcinsleriyle ilişkisinde sadece nefsani duygularla hareket 
etmesine mani olan bir çerçeve olusturmaktadır, 


Bütün aşırılıklarda olduğu gibi, sevgi ve 
nefrelle aşiriya gitmek de hoş karşılarıma 
musr, Hz. Ali'ye atfedilen şu söz bunu çok 
güzel ifade etmektedir: “Sevdiğini dengeli 
sev, gün gelir düşmanın olur, kızdığına 
dengeli kız, yün geli dostun olur” (Tirmizi, 
Birr, 60) Allah için sevmek, Allah için buğz 
etmek, kendimizin olduğu gibi başkalarının 
da iyiliğini ve hayrını dilemek, bize bulaşmasını istemediğimiz kötülükleri başkasına 
da reva görmemek İslâm dininin bize öğrettiği yüce ahlâki erdemlerdir. İşte, Cenab-i Hakk'ın birbirlerinin dostu olarak tavsif 
ettiği müminler topluluğunu (Tevbe, 

71) bu ahlâki güzellikleri nefislerinde toplayan Müslümanlar 


oluşluracaklır. 
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Kültürümüzde Temizliğe 
Verilen Önemin Tezahürü 


Türk-İslâm şehirlerinin önemli sosyal yapılarından birisi hamamdır. Toplumumuzun gelenekleri ve İslâm dininin hükümleri 
temizliği ön plânda tutmaktadır. Bu sebeple gerek Kur'an ve gerekse Hz. Peygamberin hadislerinde bu mesele üzerinde önemle 
durulur, Temizlik olmadan birçok ibadetin yapılamayacağı emri 
gereğince her Müslüman hem vücudunu, hem elbisesini, hem de 
bulunduğu çevreyi temiz tutmak zorundadır. Bu anlayışın bir 50- 
nucu olacak ki, ibadet yeri olan cami yapılmadan önce, onun inşaatında çalışanların temizlenmesi için hamam yapılıyordu. 


Arapça'da “ısıtmak, sıcak olmak” anlamındaki hamm (hamem) 
kökünden türeyen hamam (hammâm) kelimesinin sözlük anlami 
“ısıtan yer” demek olup “yikanma yeri” mânâsında kullanılmaktadır. 


Hamam, suyun ısıtılması suretiyle insanların yıkanması için yapilmış bir tesistir. Yer altından fışkıran, içinde kimyevi maddelerin 
varlığı sayesinde bazı hastalıklara karşı şifa verici özellikleri bulunan 
suların kullanıldığı yapılara da bazen hamam denilmekle beraber, 
bunlara Türkçe'de kaplıca ve suyun genellikle tabii olarak sıcak oluşundan dolayı ılıca adı verilir, Kaplıcaları haramlardan ayıran en 
önemli özellik, büyük yıkanma mekânının ortasında bulunan geniş 
havuzdur. 


İslâm dininin vücut temizliği üzerinde durmasından dolayı 
Müslümanlar hamama büyük önem vermiş ve bilhassa Türklerde 
hamam, şehirlerin, yerleşim yerlerinin vazgeçilmez bir unsuru olmuştur, 


Selçukluların Anadolu topraklarına yerleşmesiyle her tarafta hamamlar yapılmaya başlanmıştır. Hamama en fazla önem veren Osmanlı Türkleri olmuş ve devletin sınırlarının ulaştığı her yerde irili 
ufaklı hamamlar yapılmıştır. Bunların dışında büyük konaklarda, 
varlıklı kişilerin evlerinin yanında küçük ölçüde özel hamamlar da 
yapılmıştır. Küçük yerleşim yerleriyle köylerdeki evlerde ise gusülhane denilen yıkanma yerleri bulunurdu. 

Kaplıca veya ılıcalar dışında havuzu bulunmayan Türk hamamlarında kurna başında su dökünerek yıkanılır. Terleme için ise ayrı 
kapali bir mekârı değil, her sıcaklık bölümünün ortasındaki “göbek 
taşı” denilen yüksekçe seki tercih edilmiştir. Soyunma yeri büyük 
ve abidevi bir mekân hâlini almış, burası yorgunluk çıkarma, dinlenme ve ferahlama mahalli olarak düşünülmüştür. 





Türklerin hamama verdikleri büyük önem, ko- Ml 
nakladıkları yerlerde çadır hamamları kurmala- | 
rından da anlaşılmaktadır. Sultan |. Alaeddin 
Keykubat'ın “hamâm-i seferi" denilen bir 
çadır hamamıyla seferlere çıktığı da bilinmektedir. 





Osmanlı tarihi boyunca çok sayıda hamam inşa edilmesinin iki sebebi vardır. Bun- b ie 
lardan birincisi; hamamların iyi gelir getir- göl P RK y i 
meleri sebebiyle hayır eserlerine gelir kaynağı | lem ry 
olarak vakfedilmesidir. İkincisi; hamamların ait = a 
oldukları yapı manzumesinin merkezi olan cami 
cemaatine hizmet vermesidir. 
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Hamamların içtimai hayatın 
çeşitli safhalarıyla da ilgisi vardı. 
Evlenecek kızlar düğünden iki 
gün önce “gelin hamamı"na 
götürülür, kız ve oğlan tarafı ile 
yakın akraba ve eş dost hamama 
davet edilirdi. Bunun için hamam, kız evi tarafından kiralanır 
veya davetlilerin ücretleri de 
ödenirdi. Anadolu'da “kına hamari” da denilen gelin hamamindan başka bazı yörelerde 
“güvey hamamı” da yapılırdı. 
(DİA, 15/407-431) 


Türk dili içinde de hamam 
kaynaklı çok sayıda deyime rastlanır. “Hamam gibi olmak”, aşırı 
sıcak yerler için kullanılır. “Hamama giren terler”, güç durumu göze alanların karşılaştıkları 
zorlukları anlatır. Kendisini boş 
yere övenler için kullanılanı deyim de “hamamda gazel atmaktır.” “Hamam suyu ile misafir 
ağırlanmaz”, Türk toplumunda 
misafire verilen önemi anlatır. 
“Düğüne gider zurmaya, hamama gider kurmaya aşık olur” sözü ayran gönüllüler için, “düğünde zurna beğenmez, hamamda kurna beğenmez” hoşmutsuzluğu bir karakter hâline 
getirenler için kullanılır. Değişmeyen durumları anlatmak için, 
“eski hamam eski tas” denir. 
Mevleviliğir deyimlerinden birisi 
olan “hamama götürmek” ise, 
çileyi dolduran mevlevinin hamama götürülerek çile elbisesini 
çıkarttıktan sonra yıkarıması ve 
yeni elbise giyerek postuna 
oturmaya hak kazanması anlamına gelirdi. 

Hamamlar, mimari büyüklükleri ve güzellikleri, devlet 
adamları ya da zengin kişiler tarafından yaptırılmaları, bir nevi 
sosyal yardım hizmet verme 
özellikleri, hemen herkesin mutlaka yararlandıkları yerler olmaları nedeniyle doğal olarak edebiyatın da konusu olmuşlardır. 
Osmanlı divan edebiyatında ħamamları anlatan şiirlere genel 
olarak “hammamiye” denirdi. 
Hammamiyeler genellikle kaside 
olarak kaleme alırmışlarsa da, 
başka formlarda yazılmış hammamiyelere de rastlanır. Divan 
edebiyatında ilk harımamiye örnekleri XVI, Yüzyılda verilmiştir. 
Halk edebiyatında hamamları 
anlatan destan örnekleri görü- 





lür. XIX. Yüzyılın başlarında lstanbul'a gelen Tosyalı Aşık Mustafa'nın İstanbul hamamlarını 
övdüğü 150 kıtalık bir destanı 
vardır. 


Türk hamamlarında bir kısmı 
hâlen kullanılan, bir kısmı ise artik imal edilmeyen bir dizi aksesuar ve araç kullanılır. İşlemeli 
pirinç, bakır ve gümüş hamam 
tasları ve nalınlar, el işçiliğinin 
en güzel örneklerinin verildiği 
hamam aksesuarlarındandır. Gelinin çeyiz baohçasında gümüş 
hamam tasi bulunması, bazı 
bölgelerde hali vakti iyi olanlar 
tarafından hâlen sürdürülen bir 
gelenektir. Hamamda bulunmasına rağmen, Osmanlı döneminde kadınlar çoğunlukla kendi 
hamam taslarını götürürlerdi. 
Günümüzde maliyeti ve mermerle çarpışınca çok ses çıkarması sebebiyle artık plâstik hamam tasları kullanılmaktadır. 


Hamamlarda kadınların 
ayaklarına giydikleri ve Türk el 
sanatının narin ürünleri olan nalınlar, ayakları sıçrayan pis sulardarı korumak için yaklaşık bir karış yüksekliğinde ve kaymayı önlemek için tahtadan imal edilir; 
üzerleri sedef, kaplumbağa kabuğu ve gümüş kakma ile süslenirdi. Nalınlarını süslemeleri de 
diğer hamam malzemeleri gibi 
yıkanan kişinin sınıfsal konumunu göslerirdi. Yeni gelinlerin, loğusaların, hali vakti yerinde 
olanların nalınları mutlaka gümüş kakmalı olurdu. Nalınlar 


Osmanlı hamamla 

rı XVII Yüzyıldan iti 
baren Avrupalıların il 
gısını çekmiş ve bazı 
yerlerde benzerleri 
yapılmıştır. Bu ilginin 
kaynağı şuphesiz Os 
manlı İmparatorluğunu ziyaret eden 
gezginler, tuccarlar 
ve yabanci elçilerdi 








eve götürülmez, hamamcı kadına emanet edilirdi. Günümüzde artık BU geziler ya da gö 
halın yapılmamakta, onun yerine ender olarak yine tahtadan yapılmış revier sonrasında Av 
ancak süslemesi olmayan takunyalar, çoğunlukla ise plâstik terlikler rupa dillerine bugün 
e i N de varlığını koruyan 
Osmanlı hamamları XVIII. Yüzyıldan itibaren Avrupalıların ilgisini |, | i 
çekmiş ve bazı yerlerde benzerleri yapılmıştır. Bu ilginin kaynağı şüp- Türk hamamı” deyimi 
hesiz Osmanlı İmparatorluğu'nu ziyaret eden gezginler, tüccarlar ve girmistir 
yabancı elçilerdi. Bu geziler ya da görevler sonrasında Avrupa dille- 


rine bugün de varlığını koruyan “Türk hamamı” deyimi girmiştir. 



















Pierre Belon 1553'te Paris'te yayınlanan kitabında, Türklerin, çocuklarını bakımı, beslenmesi ve temizliklerinde Avrupalılardan ileri durumda olduklarını söyler, İstanbul'daki hamamlardan ve sağlık üzerindeki olumlu etkilerinden bahseder, (Orhan Yılmazkaya, Türk Hamamı, Çitlembik Yay, İstanbul, 2002) 


A. Ragıp Akyavaş “Hamam Safası” başlıklı yazısında 
kendine özgü üslübuyla hamamları şöyle anlatmaktadır; 


Eskiden sauna idi, Fin hamamı idi, böyle şeyler bilmezdik. Bizim bildiğimiz, ortasında büyük bir göbek taşı bulunarı kurmalı, halvetli, külhanlı, üstü kubbeli ecdat yadigârı 
klâsik Türk hamamları idi. Bu hamamlara mektebe gider gibi annelerimizle beraber gitmekle başlar, erginlik çağına 
ulaşınca elimize pasaportu tutuştururlardı, 


Eski terbiyede hamama gittim, hamamdan geliyorum demek ayıp sayılırdı. Sıcağa gittim, sıcaktan 
geliyorum denilirdi. Hamamdan çıktıktan sonra 
sıra sıra büyüklerin elleri öpülür, karşılığında 
güle güle kirlen veya sağlıcakla diye hayır 
dua alınırdı. 

Hamamla ilgili eski geleneklerimizin bugün için devam ettiğini söylememiz biraz zor 
olsa gerek. Anadolu'muzun bazı yerlerinde ayakta 
kalabilmiş bu sosyal tesisler bugün de birer nostalji 
olarak işlevini sürdürmektedir. Yerine yenileri yapılmayan hamamların, günümüze kadar ulaşabilmiş olanların duvarlarında ve hamamın aydınlığını sağlayan kisımlarında otların boy göstermeleri yüreğimizi sızlatmaktadır. 
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Mehmet Erdoğan 


Konfüçyüs'ün öğretisinde bilgi hayat içindir ve toplumdan 
öğrenilir. İnsanın özünde birtakım yetenekler varsa da bunları geliştiren sonradan edinilen bilgilerdir. Neyin öğretilmesi gerektiğini gelenek ve görenekler gösterir. Çünkü değerleri şekillendiren ve onları besleyen geleneklerdir. 
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Eğitimci ve devlet adamı olan 
Konfüçyüs, M. Ö. 552-479 yılları 
arasında yaşamış ve insanı hayata 
bağlayan ilkelerin erdemden kaynaklanan sorumluluklar olduğu görüşünü savunan Çinli bir filozoftur. 
Konfüçyüs'ün felsefesi, Çin geleneklerinden kaynaklanarı ve eğitimi 
temel alan bir ahlâk öğretisidir. 
Onun ahlâk öğretisinin bilgelik, insanlık, doğruluk, bağlılık ve ölçülülük gibi beş temel ilkesi vardır. Bunlar birer erdem niteliği taşıdığından 
sürekli geçerliliği olan ahlâk yasası 
durumundadır. Bu beş ilkenin ortak 
kaynağı öğrenmedir. Öğrenme insanda sorumluluk bilincini, sevgi ve 
saygı duygusunu geliştirir. İşte bilgeliğin yolu da budur. 

Ona göre bilgelik insanın gelişmesine, inanç ve geleneklerine 
uyarak hayatını düzenlemesine yarar. Bilgeliğin birtakım kuralları vardır. Bunlar teoriden çok pratiktir; 
yani bizzat hayatın içinde yaşanılarak öğrenilir. İnsanlık denen ilkenin 
özünü sevgi, merhamet ve yardımlaşma duygusu oluşturur. İnsanlar, 
birbirlerine karşı merhametli ve yardım sever olmalıdır. Kendine yapılmasını istemediğini başkalarına 
yapmamalıdır. Doğruluk ruhun 
kurtuluşunu sağlar. İnsanın önce 
kendi nefsine karşı doğru olması 


BÖ DivANIT AYLIK DERGİ EYLÜL 3006 


çyus 


Sini e 
(a 


gerekir. Kendini bilmeyen, kendine 
karşı doğru olmayan, doğruluğun 
gerektirdiği biçimde davramamaz 
ve onu başkalarına öğretemez. 
Bağlılık, insanı ikiyüzlülükten ve tutarsız davranışlardan korur, Ölçülülük (itidal) bütün insanlara karşı 
eşit, adaletli davranmak, gerekeni 
yapmada dengeyi bozmamaktır. 

Konfüçyüs için temel varlık insandır. Ona göre bireylerin birbirine karşı görevleri vardır. Toplumun 
çekirdek kurumunu aile oluşturur. 
Aile üyelerinin aile içinde görev ve 
sorumlulukları vardır. Toplumda 
yönetenle yönetilen arasındaki 
bağlantı da tıpkı aile üyelerinin ilişkilerine benzer. Yönetenler eğitici, 
yetiştirici, bilge kişiler olmalıdır. Yönetilenleri yönetime karşı saygılı, 
çalışkan ve bağlı kılmanın başka bir 
yolu yoktur. 

Konfüçyüs'ün öğretisinde bilgi 
hayat içindir ve toplumdan öğrenilir. İnsanın özünde birtakım yetenekler varsa da bunları geliştiren 
sonradan edinilen bilgilerdir. Neyin 
öğretilmesi gerektiğini gelenek ve 
görenekler gösterir. Çünkü değerleri şekillendiren ve onları besleyen 
geleneklerdir. 

Konfüçyüs'ün öğretisi, çağlar 
boyunca Çin'de eğitim ve öğretimin temeli sayılmış, yeni yorumlar- 








la geliştirilmiş ve toplumun hayat anlayışını şekillendirmiştir. 
Evrensel niteliği sebebiyle, özellikle günümüzün yozlaşmış mcdern toplumlarında da büyük 
bir ilgi görmektedir. 
Konfüçyüs'ün öğretisi konuşmalarına dayanır. Kendine 
sorulan sorulara verdiği cevaplar, şifahi olarak yüzyıllarca korunmuş, çok sonraları kayda 
geçirilmiştir. Ancak öğretisi, 
toplum tarafından öylesine benimsenmiştir ki hiçbir kesintiye 
uğramadan 2500 yıl boyunca 
etkisini korumuştur. Bugünkü 
dev Çin toplumunu ve süper 
güç Çini besleyen tarihsel ve 
manevi öğreti işte budur. 
Konfüçyen öğreti bir ahlâk 
felsefesi olduğu için toplum tarafından sürekli yaşatılmış, geliştirilmiş ve bütün çağlarda etkili olabilmiştir. Yozlaşma dönemlerinde manevi güç, kalkınma dönemlerinde yol gösterici 
güç olma niteliğini korumuştur. 
Konfüçyüs'e, “Ülkenin yönetimi sana bırakılsaydı ilk iş olarak ne yapardın?” diye sorarlar. 
O da “Hiç kuşkusuz dili gözden 
geçirmekle, dili düzeltmekle işe 
başlardım.” der. “Niçin?” derler. “Dil düzgün olmayınca söylenen söylenmek istenen değildir, söylenen söylenmek istenen olmayınca yapılması gereken yapılmadan kalır, yapılması 
gereken yapılmadan kalınca törelerle sanatlar geriler, törelerle 
sanatlar gerileyince de adalet 
yoldan çıkar, adalet yoldan çıkinca halk çaresizlik içinde kalır. 
Bu sebeple söylenmesi gereken 
başıboş bırakılamaz Onun için 
dil her şeyden önemlidir.” der, 
Konfüçyüs, hikmetli sözleriyle insanlığın yolunu aydınlatmaya devam ediyor: 
“Evinde bir düzen kuran, 
devletini iyi bir yönetime kavuşturur,” 


"Adalet devletin hazinesidir.” 

"Yönetmek düzeltmekten 
ibarettir. Sen doğruluğunla 
yönlendirirsen kim cesaret edebilir doğru olmamaya?” 

‘Kendi inancından olmayanlar için özveride bulunmak 
dalkavukluktur. Hakkı görüp eyleme geçmemek ödlekliktir ” 

“İnsanlar beni bilmiyor diye 
kaygı duymam, ama ben onları 
anlamıyorsam kaygılanırım.” 

“Bilmek bilgiyle amel etmektir, bilmediğin zaman da biliyormuş gibi görünmemektir.” 

“Eski zamanlarda insanlar 
bilgiyi kendilerini yetiştirmek 
için edinirlerdi Şimdikiler başkalarını etkilemek için ediniyorlar.” 

“Konuşmamak gereken yer 
de konuşmak, buna acelecilik 
denir; konuşmak gereken yerde 
susmak, buna gizlenme denir 
ve konuştuğu zaman ifadesine 
dikkat etmemek, buna körlük 
denir.” 

“Aldatmayı anlamayan veya 
vefasızlık hesapları yapmayan, 
fakat bir hile yapıldığında hileyi 
görmekte çabuk olan insan, 
sağlam bir duyguya (sağduyu- 
ya) sahip olmalı.” 

“Hiçbir şey yüreğin sırları kadar dışarıdan görülebilir değildir: İnsanın gizlemeğe çalıştığı 
şeyden daha açık ne vardır?" 

“İnsan, ötekilere kendinden 
giderek ulaşır.” 

“Herkes yer içer, fakat pek 
az kişi tadı fark eder.” 

“Bir atın cins oluşu kuvvetinden değil, özelliklerinin dengesinden gelir.” 

Konfüçyen öğretiyi şu özlü 
sözlerle özetlemek mümkündür: 

“Nasıl yenilerse gün 

yenile gün be gün 

yenile ve yinele.” 
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Resmi adlı: 

Gambiya Cumhuriyeti 

Bağımsızlık tarihi: 

18 Şubat 1965 

Yönetim biçimi: 

Cumhuriyet 

Başkeriti: 

Banjul 

Nüfusu: 

1,641,564 (2006 tahminleri) 

Yüzölçümü: 

11 300 km” 

Önemli şehirleri: 

Serrekunda, Brikama, Bakau, Farafenni, Guntur, Sukuta 
Dir; 

Müslüman 9696, Hıristiyan 963, yerel inançlar 96) 

Dil: 

İngilizce (resmi), Mandeng, Volof, Fulani (Pöh) ve diğer 
yerel diller 

Doğal kaynakları: 

Balık, titanyum, kalay, zirkon, silis kum, kil, petrol 
Arazi yapısı: 

Gambiya Nehrinin ovaları en yükseği 100 metreyi ge 
çemeyen bepeliklere sahiptir, 


Fiziki ve beşeri coğrafya 

Batı Afrika ülkelerinden olan Gambiya, dünyadaki tek sınır komşusu olan devletlerden olup, 
ülkenin batı kıyısı Atlas Okyanusu ile diğer üç tarafı ise Senegal ile çevrilidir. Ülke toprakları Gambiya nehri boyunca doğudan batıya 330 km. 
uzanmakta ve iki tarafında 20 ila 40 km. arasında değişen bir genişlik oluşturmaktadır. Ülkede 
savan ve Sahraaltı bölgesi iklimi hakimdir. 


Halkının çoğunluğunu Mali, Senegal, Fildişi 
Shaili, Gine ve Burkina Faso'da da kalabalık olarak yaşayan Manding soylular ile Fulâniler, Senegal'de çoğunluğu oluşturanlarla aynı soya mensup Voloflar, Jula ve Sarakole asıllılardan oluşmaktadır. Halkın çoğunluğu kalabalık nüfus barındırmaya elverişli olmadığı için başkent Banjul 
yerine buraya 10 km, mesafedeki Kombo bölgesinin merkezi olan Serrekunda şehrinde yaşamaktadır ve ülke nüfusunun neredeyse yarısı burada ikamet etmektedir 





Tarih 

ANI, yüzyılda Gambiya wadisine yerleşen Manding, Volof ve 
Fulâni toplumları burada küçük 
topluluklar oluşturarak bölgenin 
güçlü devleti Mali Sultanlığı'na 
vergi vermeye başladılar. Portekizliler 1455 yılından itibaren 
Batı Afrika sahillerinde ve özellikle Gambiya nehri boyunca ticaret tezgahları kurmuşlar ve 
özellikle buradan köle satın almaktaydılar, 

16 yüzyılda Portekizliler'in 
yerini İngilizler, Fransızlar ve 
Hollandalılar aldılar. 1650'li yıllarda Atlas Okyanusu sahillerinde en yaygın ticaret köle alıp 
satmaktı. Avrupa devletleri şirketlere verdikleri ruhsatlarla belli bir kota koyarak buradan satın 
alacakları köleleri Amerika kıtasındaki sömürgelerine götürüp 
satmalarını teşvik ettiler. Özellikle Gambiya nehri Afrika içleri- 
ne ilerleyerek daha fazla köle elde etme imkânı veriyordu. Nehir üzerindeki James adası adını 
verdikleri yer son derece stratejik bir konuma geldi ve yılda 
600 satın alıp sevkettikleri burası 40 yılda sekiz defa Avrupalılar 
arasında el değiştirdi. Bölgeden 
yapılan köle ticareti İngilizler tarafından 1833, Fransızlar tarafından da 1848 yılında yasaklanmasına kadar aralıksız devam 
etti. 





Gambiya ve çevresi 1816 
yılında İngiltere bugünkü Banjul 
adasını satın alarak burada Bathurst şehrini kurdular ve 1821 
yılında İngiliz sömürgesi oldu. 
Fransızlar kendilerini Batı Afrika'nın yegane sahibi gördükleri 
için Gambiya'yı da Senegal'in 
bir parçası olarak kendi sınırları 
içine almak isteseler de İngilizler 
Fransız sömürge toprakları içir- 
de burayı stratejik bir nokta olarak ellerinde tutmaya devam ettiler, 1889 yılında da Fransa ile 
İngiltere arasında yapılan bir 
anlaşma ile bugünkü Gambiya 
sınırları sabit hale getirildi ve 
burasının 1894 yılında uluslararası camiaya bir İngiliz himayesi 
olduğu resmen duyuruldu. 

Gambiya'yı sömürgesi yapan İngiltere kendi aralarındaki 
günlük işlerinde halkın sorumluluğunu daha ziyade mahalli reislere bırakmış, ama bunlardarı 
hiçbirisini sömürge idari yapısı 
içine herhangi bir görevle dahi 
olma yaklaştırmamıştı. Halkı 
kendi sömürge menfaatlerine 
uygun gördüğü yerfıstığı üreti- 
mi yapması için zorladı. İlk defa 











ÜLKE 


| İkinci Dünya Savaşı sonrasında 


bazı idari görevlerde ilk defa 
yerlilerden memurlar çalıştırılmaya başlandı. Ülkede 1950'li 
yıllarda siyasi partilerin yavaş 
yavaş kurulmasına müsaade 
edildi ve ilk defa 1960 yılında 
seçimler yapıldı. 

18 Şubat 1965 tarihinde Ingiltere'nin de kendinden ayrılmasi yönündeki baskısı sonucu 
bağımsızlığını elde ederi ve nü- 
İusunun çoğunluğu Müslüman 
ülkede Davuda Kaybara Cavara 
(Dawda Kaibara Jawara) isimli 
bir Hrıstiyan başbakan oldu. lktidarı boyunca Halk Kalkınma 
Partisi'ni (People's Progressive 
Party, PPP) destekledi. 

Gambiya'nın 24 Ekim 
1970'de cumhuriyet ilân edilmesi üzerine Cavara yapılan referandum sonucu devlet başkanlığı makamına getirildi. 
1981 yılında kendisine karşı yapilan başarısız bir darbe sırasın- 
da 500 kişi öldü ve ayrıca Senegal komşusunun iç işlerine karışarak müdahalede bulundu. 

Bu müdahalenin de etkisiyle 
17 Aralık 1981 tarihinde Senegal ile Gambiya bir konfederasyon kurarak Senegambiya adiy- 


la birleştiler. Senegal devletbaşkanı Abdu Diuf (Abdou Diouf) 
yeni konfederasyonun başkanı 
olurken Cavara ise başkan yardımcısı oldu. Ne ekonomik ne 
de siyasi manada müspet netice vermeyen bu dokuz yıllık 
birliktelik 30 Eylül 1989 tarihinde bozuldu. Aynı coğrafyada 
bulunmaları ve aynı soydan 
gelmeleri bir tarafa özellikle 
nüfuslarının tamamına yakını- 
nın Müslüman olması bu iki 
kardeş ülkeyi birleştirmeye kafi 
gelmişse de bu birlikteliklerini 
uzun yıllar sürdürmelerine imkân vermedi. Çünkü yaşadıklari yaklaşık bir asırlık sömürgecilik dönemi sonunda Senegal 
Fransız kültürünün hâkim olduğu bir topluma dönüşürken, 
Gambiya ise İngiliz kültürünün 
aşırı tesirinde kalmıştı. Sömürgecilik döneminde iki ülke insanını bir arada yaşatacak ortak 
dil, dünya görüşü, toplum hayatı ve siyasi anlayışları temelinden değişmişti. Bir Gambiyalı Müslüman her türlü yazışma ve dış dünyayla bağlantısını İngilizce yaparken Senegalliler Fransızca yapmaktaydılar. 
Her ne kadar iki ülke arasındaki 
birliktelik bozulsa da 1991 yılında bir dostluk anlaşması imzalamayı da ihmal etmediler, 


1994 yılı Temmuz ayında 
Yahya Ebubekir Camne (Yahya 
lamneh) isimli genç bir subay 
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önderliğinde yapilan askeri 
darbe sonucu Cavara iktidardan uzaklaştırıldı. 


8 Ağustos 1996 tarihinde 
yeni anayasa %70'lik bir oy 
aranı ile kabul edildiği gibi aynı yil 26 Eylül günü yapılan 
devlet başkanlığı seçimini 
Camne 9656 oyla kazanarak 
görevine devam etti. 

2001 yılı Eylül ayında yenilenen devlet başkanlığı seçimi- 
nin de 9653 oyla galibi olan 
Camne kendinden önceki devlet başkanı Cavara zamanında 








Türkiye ile başlatılan askeri ve 
diğer alanlardaki ilişkilerin daha da gelişmesine önem verdi. 
Kendisi de Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Afrikalı devlet 
adamlarından birisidir. 


Halkının tamamına yakını- 
nın Müslüman olduğu ülkede 
bazı konularda sömürge döneminden kalma baskıcı uygulamalar yüzünden sıkıntı çekilmektedir. 

Son 30 yıl içerisinde yağışlarda görülen 96 30'luk azalma, 
küresel ısınmayla artan erozyon ve su seviyesinin yükselmesi Gambia halkını olumsuz 
etkilemektedir. 

2006 yılı Nisan ayında Afrika Birliği ülkeleri olağan top- 


lantısı Gambiya'nın başkenti 
Banjul'da toplandı. 
Ülkede İslâmiyet 


Batı Afrika'da İslâm'ın geniş 
kitleler arasında yayılması Mali 
Sultanlığı'nın etkisiyle olduğu 
için Gambiya toprakları için 13 
ve 14, yüzyıllarda bu dönemde 
İslâm ile tanıştı, Portekizliler 15. 
yüzyilda bu ülkenin sahillerine 
geldiklerinde halkının Müslüman olduğunu görmüşlerdi. İslamlaşma 19. yüzyıla kadar devam etti. Maliki Mezhebine 
mensup olan Gambiyalı Müslümanlar arasında Kadiriye tarikat yaygındı. İngiliz sömürgeciliği 
döneminde Müslümanlar farklı 
cemiyetler kurarak varlıklarını 
sürdürdüler. Bunlardan Senegal'in başkenti Dakar'da kurulan İslâm Kültür Birliği'nin (Union Culturelle Musulmane) alt 
kolu olarak kurulan Gambiya 
İslâm Cemiyeti (Gambia Muslim Association) ve Gambiya 
Hac Cemiyeti (Gambia Filgrim 
Association) önde gelen kuruluşlardı. 


İslâmiyet'in çok erken dönemlerde yayıldığı Gambiya'da 
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halk arasında büyük bir hoşgörü 
anlayışı hâkimdir. Özellikle bütün Müslüman toplumlarda olduğu gibi Kur'an ve peygamber 
sevgisi oldukça yüksektir. 

Gambiya Yüksek İslâm Konseyi ülkedeki dini işlerden birinci derecede sorumlu makam 
olan başkanlığını Alhaji Banding 
Drammeh yapmaktadır. 

Gambiya'da son yıllarda Mısır'da müntesipleri bulunan ve 
önderi Seyyid Ahmed Bedevi 
olan Ahmediye isimli tarikatın 
diğer Afrika ülkelerinde olduğu 
gibi müntesipleri arttı. Halk İslâm dünyası hakkında yeterli 
bilgi sahibi olmadığı için bu tarikatı Hindistan'da ortaya çıkan 
ve İngilizlerle yakın işbirliği sayesinde özellikle Batı Afrika ülkelerinde taraftar toplayan ve 
daha ziyade Kadiyanilik de denen Ahmediye ile karıştırabilmektedirler. Oysaki Mısır menşeli tarikat Kuzey Afrika'daki diğer benzerleri gibi ehl-i sünnete 
bağlıdır. 

İngilizler Kadiyanileri Gambiya'da etkili kılabilmek için buraya onlara bağlanmış bulunanı 





Farman Sangat isimli kişiyi sömürge valisi yapmışlardı. Bu kişi 
Pakistan'a giderek Kadiyaniliğin 
ikinci derecedeki temsilcisi Mirza Beşirüddin Mahmud'e biat 
etmişti. Gambiya'yi sık sık ziyaret eden Kadiyaniliğin önde gelen isimleri buranin halkının Ingiliz sömürgeciliğine itaat etmeleri yönünde konuşmalar yapıyorlardı. Halen devletbaşkanlığı görevini yürüten Yahya Ebubekir Jamne ülkedeki Kadiyani 
toplumun bir Müslüman azınlık 
olmadığını resmen ilân etti. Za- 





ten bu konu İslâm Konferansı 


Teşkilâtı tarafından 1974 yılı Wisan ayında, Ezher uleması tarafından 1988 yılında İslâm dışı 
bir hareket olarak karara bağlanmış ve bütün İslâm dünyasına duyurulmuştu. Yine 1 Nisan 
1996 tarihinde Güney Afrika 
Cumhuriyeti Yüksek Mahkemesi 
de bir karar alarak Kadiyaniler'in 
Müslüman kisvesi altında ülkedeki camilere girerek konuşma 
yapmalarını yasaklamıştı. 


İngilizler'in Gambiya toplumunda kendi menfaatleri için 
etkili kıldıkları bu toplum ülkedeki bütün çevrelerce de dışlanmış oldu. Özellikle Gambiya'da 
İslâm adına en yetkili kurum 
olan Yüksek İslâm Konseyi Kadi- 








yaniliğin tehlikeli bir hareket olduğu konusunda halkı defalarca 
uyardı. 

Ayrıca ülkede yoğun bir misyonerlik faaliyeti yürütülmekte 
olup İrlandalı, Hintli, Polonyalı, 
Ganalı, Nijeryalı, Sierra Leoneli, 
Ruandalı, İngiliz, Italyan, Bangladeşli, Kanadalı ve ABD'li çok 
sayıda misyoner burada Hrıstiyanlığı yayma gayreti içindeler. 

Kültürel hayat 

İngiliz sömürgeciliği ile birlikte resmi dil İngilizce yapılmış 
ve ahali daha önce kullandıkları 
Arapça'dan uzaklaştıkları gibi 
kendi anadillerini de yazılı olarak öğrenemediler, Son yıllarda 
hükümetin aldığı bir kararla ilkokulun ilk üç yılında Manding, 
Valof, Fulâni, Jula ve Sarakole 
dillerinin öğretilmesi için çalışmalar yapılmaktadır. 

Ekonomi 

başlıca geçim kaynakları tahil, ver fıstığı, hayvancılık ve balıkçılıktır. Ülkede herhangi kullanılabilir madenler bulunmamaktır. Yatırımlar genelde gıda 
ve tekstil üzerine ağırlıklı olarak 
yapılmıştır. Özellikle savan turizmine elverişli coğrafyasıyla 
yılda 100 binin üzerinde turist 
çekebilmektedir. Gambiya'nın 
tek uluslararası havaalanı olan 
Yundum dış dünyayla önemli 
bir köprü oluşturmaktadır. 
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Prof. Dr. Hayriye Süleymanoğlu Yenisoy 


Balkan Folklorunda 






Nasrettin Hoca Anadolu sınırlarını aşarak 
önce Balkanlar'a yerleşmiş, buralarda “vatandaşlığa” 
geçirilmiş, sonra da yoluna devam ederek dünyanın değişik 
ülkelerine gitmiştir. Efsaneleştirilip ölümsüzleştirilen bu tarihi şahis, Balkanlar'da ve dünyamın 
birçok yerinde içtenlikle kabullenilmiş, bilgeli sözleriyle, kisa 
esprileriyle sevilip sayılmış, insanların gönüllerine yerleşmiştir. 

Hoca fıkralarının Balkanlar'a 
ne zaman gittiği ve önce Balkanlar'ın hangi bölgesinde yayıldığı hakkında bazı Balkanlı araştırmacılar, bilinen belgelere dayanarak Nasrettin Hoca'nın XIII. 
yüzyılda yaşadığı, ünlü Sarı Saltuk'un da aynı dönemde yaşadığı ve Nasrettin Hoca ile görüştü- 
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N ğü, Hoca fıkralarını 
da Sarı Saltuk ile Selçuklu Hanedanından 
Keykavus'un idaresi altında Dobruca'ya gelip 
yerleşen Selçuklu Türkleri 
buralara kadar taşımış olduğu 
görüşünü ortaya atmaktadırlar. 
(Yenisoy, H Süleymanoğlu. Balkan Halklan Folklorunda Nasrettin Hoca Fıkraları, 
Balkanlar'daki Türk Kültürünün Dünü- 
Bugünü-Yarını, Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü, Uluslararası Sempozyum (26-28 
Ekim 2001) Bildiri Kitabı, Bursa 2007, 
191) Daha sonraları söz konusu 
fıkraların tüm Balkanlar'a yayılmasi kuşkusuz, Osmanlı Türkleri 
sayesinde olmuştur. Balkan Yarımadası'na yerleşen ve buralarını 
yurt edinen Osmanlı Türkleri, 
kendi kültür geleneklerini bu 
topraklarda da yaşatmışlar ve 
yeni tarihi koşullarda zengin bir 
kültür geliştirmişlerdir. 

Yüzyıllar boyunca aynı devletin sınırları içerisinde, aynı 505- 
yal-ekonomik koşullarda yanyana yaşamış Balkan halkları birbirleri aralarında kültür alışveri- 


Nasrettin 
Hoca 


Bundan yüzyıllar önce Anadolu'dan kalkarak "Suyun ötesine", Balkanlara giden, yüzünden tebessümü hiç eksik olmayan Türk bilgesi Nasrettin Hoca akyla, bilgisiyle, mizahıyla, şakalarıyla ve 
sıcak tavrıyla Balkan insanının gönlüne 
alli bura halklarının folklorunda bir 
ikra kahramanı olarak taht kurmuştur. 


şinde de bulunmuş ve bu kültür 
alışverişinde Türk kültüründen 
oldukça etkilenmişlerdir. Halk 
bilimi düzeyinde gerçekleşen etkilenme daha belirgin, daha 
güçlü olmuş ve bu halkların halk 
biliminin gelişmesi ve zenginleşmesinde Türk halk bilimi önemli rol oynamıştır. (Yenisoy, H. Süleymanaoğlu, Bulgar Folklorunda Türk Folklor Etkileri. V. Milletlerarası Türk Halk Kültürü Kongresi, Genel Konular, Seksiyon 
Bildirileri, T.C. Kültür Bakanlığı, Arıkara 
1997, 235) 


Balkan halklarının Türk folklor türlerinden birçoğunu öz 
kültür varlıklarına mâl etmiş aldukları günümüzde de görülmektedir. Yüzyıllar önce Balkan 
folkloruna mål edilmiş türlerden 
biri de fıkra türüdür. Fıkra denince de her şeyden önce Nasrettin 
Hoca fıkraları anlaşılmaktadır. 

Nasrettin Hoca'yla ilgili fıkraların sözlü olarak Balkanlar'a yayılmış olmasının kesin tarihini 
belirlemek olanaksızdır, ama bu 
tarih kesinlikle XIV-XV. Yüzyil 
Osmanlı istilâsından sonraya 





rastladığını yazıyor Alexandre 
Popovic. (Popovic, A. Yugoslavya'da 
Nasreddin Hoca: Bibliyografya araştırması, Nasreddin Hoca'ya Armağan, Oğlak Armağanı Kitaplar, Yayına Hazırlayan: 
M.Sabri Koz, İstanbul 1996, 291) Başka 
bir grup araştırmacı ise fıkraların 
Balkanlar'a yayılmasını XV. ve 
XVI. yüzyıllara bağlamaktadırlar. 


XV. ve XVI, yüzyıllar Osmanlı İmparatorluğunun yükseliş dönemidir. İmparatorluğun başkenti İstanbul'da ve Selânik, Filibe, Sofya gibi büyük şehirlerde 
birçok kahvehaneler vardı. Bunlar Nasrettin Hoca'nın fıkralarını 
yayan merkezler durumundaydi. Ana yollar üzerinde ve kasabalarda hanlar vardı. Fıkra ve 
güldürü masalları en çok erkeklerin sık sık karşılaşmış oldukları 
bu hanlarda, kahvehanelerde ve 
dükkânlarda dile getiriliyordu. 
Fıkraların geçmişte türlü sosyal 
gruplardan başlıca erkeklerin 
eğlence aracı olduğu bazı yayımlanmış derlemelerden anlaşılmaktadır. (Dobreva, D. Rengârenk 
Nasreddin Simas. Bu Simanın Balkarlar'da Yaygınlaşması Üzerine. Eskil ve 
çağdaş Nasrettin, Sofya 1997, 192) Bu 
sözlü edebiyat türünün yaygınlaşmasında seyyahlar, bilginler 
ve tacirler arasındaki ilişkiler 
önemli rol oynamıştır. İki ciltlik 
Yunan ve Arnavut Masalları derlemesini hazırlayan ve çeviren 
Alman araştırmacı Hahn bu konuda ilginç bilgiler vermektedir. 
Bunlar XIX. Yüzyıla aittir. Araştırmaci Yunan, Arnavut ve Bulgar 
hanlarını dolaşmış, buralarda 
geceleri anlatılan hikâye ve ilginç güncel olayları dinliyerek 
birçok fıkra toplamıştır, Türlü etnik, sosyal ve dini toplulukların 
temsilcilerinin bir araya geldiği 
bu hanlarda Nasrettin Hoca fıkralarının da anlatıldığını bildirmektedir. (Hahn, ].G.V. Griechische 
und albanisehe Märchen, Gesammelt 
und überzetzt vonn |G. von Hahn. Bd. lil. Leipzig 1864, Zweite Ausgabe München und Berlin 1918, $. XXIV, 192) 


Fıkralar sözlü ve yazılı olmak 
üzere iki yolla yayılmışlardır. 


Bunların yayılmasında Balkanlar'daki Türkler ve Türk dili 
önemli rol oynamıştır. Türklerle 
bir bölgede veya aynı yerleşim 
yerlerinde yaşayan, birbirleriyle 
komşuluk eden öteki etnik topluluklar da fıkraları Türkçe olarak 
anlatmışlar, zamanla kendi halk 
kültürlerine de mâl ederek bunları aralarında yaşatmışlardır. 
Balkan halkları ana dilleriyle birlikte Türkçeyi de iyi biliyorlardı. 
Osmanlı Devletinin resmi dili 
olan Türkçe, yüzyıllarca Balkan 
halklarını birleştirici, bütünleştirici bir etken olmuştur, 
Günümüz Balkan dillerinde 
hâlâ varlığını sürdürmekte olan 
binlerce Türkçe kökenli kelime, 
(Bulgarcada Türkçe kökenli kelimelerini 
sayısı 7500'ün Üzerinde (Bk: A Dictionary of Turkisms in Bulgarian (A. Grannes K.R.Hauge, H. Süleymanoğlu, Movus Forlag, The Institute for Comparative 
Research in Human Culture, Oslo, 
2002), Turcizmi u srpskohrvatskom jeziku, Sarajevo: “Svjetlost” Izdavacko preduzece, 1966; Arnavutçada 4000 civarında (Abazı-Egro, Bk: Arnavutluk'ta Türkoloji Çalışmaları. Bilig, Sayi 21, 2002, 
193. Öteki Balkan dillerinde de Türkçe 
kökenli kelimelerin sayısı oldukça çoktur.) binlerce atasözü ve deyim, 
(Ünlü Bulgar mizah yazarı Roday Ralin 
Bulgarcada kullanılmakta olan Türkçe 
kökenli atasözlerinin sayısının 500 olduğunu söylüyor. Ancak geçmişte bunların 
saysının birkaç bin olduğu ve sadece 
P.R.Slaveykow'ur Bulgarlardan iki binden 
farla Türk atasözü toplamış olduğu bilirmektedir. Bulgar Bilimler Akademisi yayım olan Bulgarcanın Frazeolojik Sözlüğünde Türkçe kökenli deyimlerin sayısı 
da 900'ün üzerindedir.) yüzlerce fıkra 
ve özellikle Nasrettin Hoca fikraları (Bulgarlar arasında bilinen Nasrettin 
Hoca fıkralarının 900, varyantlarıyla birlikte 2000 dılayında olduğunu yazıyor 
Sava Popow. Veliçko Vilçev, bu sayıyı biraz yüksek bulsa da Hoca'nın fıkralarının 
Bulgar folklorunda sayı ve konu bakımın. 
dan pek çok olduğunu itiraf etmektedir.) 
Türk dilinin ve Türk kültürünün 
güçlü etkisinin izleridir. Bunların 
çoğu sözlü olarak halk ağızları 
düzeyinde Balkan dillerine geç- 








miştir, çünkü semantik analizleri 
yapıldığında birçoğunun halkın 
yaşayışıyla bağlı oldukları görülmektedir. Yaşayış tarzı ve maddi 
kültür, bu tür kelime, atasözü, 
deyim ve fıkraların geçişinde 
“çıkış noktası” rolünü oynamıştır. 

Nasrettin Hoca simasının 
zenginleştirilerek Balkanlar'a ve 
tüm dünyaya yayılmasında sözlü geleneğin yanı sıra yazılı geleneğin de büyük rol oynadığını 
belirtmek gerekir. Fıkraların Balkanlar'da kitap yoluyla yayılması 
XIX. yüzyıla rastlar. Nasrettin 
Hoca fıkralarının Balkan dilinde 
kitap olarak ilk çıkışı Romanya'da olduğu iddia edilmektedir. Rumen halk bilimcisi Gh. 
Constantinin belirttiğine göre 
Rumen ozan ve yazır Anton 
Pann'ın 1853'te Bükreş'te Rumen dilinde yayımlamış olduğu 
fıkra kitabı Balkanlar'da bir Balkan dilinde ilk yayımlanmış kitaptır. (Pann, A, Mazdravani ile Jül Nasratin Hogea. București, 1883) Bulgar 
araştırmacı V. Vilçev'in saptamasına göre ise 1853 yılında Hacı 
Nayden Yovanoviç adında bir 
Bulgar da Belgrat'ta ilk Nasrettin Hoca fıkraları kitabını Bulgarca olarak yayımlamıştır. Hacı 
Nayden Yovanoviç, Nasrettin 
Hoca ve Hasekiy Hakkında Eğlenceli ve Meraklı Hikâyeler adlı 
derleresiyle Nasrettin Hocayı 
ilk kez Bulgar okurlarına sunar, 
dolayısıyla ilk kez Balkan halkları 
arasında yazılı olarak Nasrettin 
Hoca'yı popülerize etmiş olur, 
diyor V. Vilçev, (Vilçev, V, Hitir Petir 
| Nastradin Hoca, İz istroriyata na bilgarskiya naroden anekdot Kurnaz Petir 
ve Mastradin Hoca, Bulgar fıkralarının tarihine Dair, Sofia 1975, Giriş Bölümü) 

Eski Yugoslavya'da da Nasrettin Hoca fıkraları türlü kitaplar 
halinde yayımlanmıştır. (Eski Yugoslerya sınırları içerisinde Masrettin Höca'ya İlişkin yayımlarımış eserler hakkırı- 
da bk.: T.Hafız, Yugoslavya'da Nasrettin 
Hoca ile İlgili Yayınlar. 1. Milletlerarası 
Nasrettin Hoca Sempozyumu Bildirileri. 
Ankara 1990, 133-156; Popovi , A. 
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a.g.e, 291-300; A. 5. Recepoğlu, Dağılmış Yugoslavya'da Nasreddin Hoca'ya 
Ait Fıkralar, Yedi İklim, 2001, 81-83) Kisaca şunları belirtmeliyiz: 

- Makedon folklorunda Nasrettin Hoca'nın özel bir yeri vardir. Hocanın fıkraları halk arasına bir yandan sözlü olarak yayıirken, öte yandan da yazılı olarak yayılmıştır. Bunların yazılı 
yolla XIX. yüzyılın ilk yarısında 
yayılmaya başladığına dair bilgiler vardır. Çok verimli ünlü Makedon folklor derleyicisi Marko 
Tsepenkov daha çocuk yaşlarındayken elinde Nasrettin Hoca 
ve Bertoldo ile ilgili bir risaleyi 
bulundurduğunu bildirmektedir. (Tsepenkav, M, avtobiografiya, Makedonsko narodno tvorçesivo, Dr. Kiril 
Penulitski. Kn. 10. 5, 411-412, Skopje 
1972) Derleyici yazmayı, okumayı ve öykü anlatımını Nasrettin'in ve Bertoldo'nun kitaplarını 
okuyarak öğrenmiştir. (Todorov, |, 
H. Fermanciev, avtobiograliyata na Marko Tsepenkov, Literaturna istoriya, 1979, 
kn, 5, s. 3-35) M. Tsepenkov'un 
bildirdiğine göre, o zamanlarda 
Nasrettin Hoca'nın İtalyarı benzeri (ikizi) Bertodo'nun fıkraları 
da yayılmıştır. Nasrettin Hoca ile 
Bertoldo Balkanlar'ın bu bölgesinde aynı nitelikte mizahçılar 
olarak birlikte anılmaktadırlar, 
Bilindiği gibi, 1771 yılında Nikola Palikuça Bertoldo'yu Nasrettin Hoca adıyla ilk olarak Dalmaçya'da tanıtmaya başlamıştır. 
Bertoldo-Nasrettin Hoca değişimi (metamorfozu), ünlü Türk 
bilgesinin İtalyan halkı arasında 
da ne ölçüde tanındığını göstermektedir. Bu veri Nasrettin Hoca'nın daha XVIII yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu sınırları dişında, Rumeli ötesi bölgelerde, 
Dalmaçya'da bile sevilen, popüler bir kişi olduğunu kanıtlamaktadır, (Yaşar-Masteva, O. 
Makedonya'da Ooo Nasrettin Hoca, 
Balkanlar'da Türk Kültürü, Sayı 3, 1992, 
8-9) 


- Sırp araştırmacı Stevan Srematc 1894'te Hikâyelerde Nasrettin Hoca'nın Lâtife ve Aptal- 





lıkları adlı derlemesini yayımlar. 
V. Karaciç ve V. Vrçeviç'in derlemelerindeki Nasrettin Hoca fıkralarına da yer verdiğini bildirir. 
Bu bilgiler Nasrettin Hoca fıkralarının Srematc'ın derlemesinden çok daha önceleri yayılmış 
olduğunu göstermektedir. 
(Srematc, Stevan. Nasraddin-Hoca, 
Miegöve Dosetke | Budalaştine 313 
Prica, Belgrad 1894) Srematc'ın bu 
kitabı pratikte hiçbir zaman eskimeyecek, dolayısıyla daha uzun 
süre elden düşmemeyi hak eden 
değerli bir eser olduğu araştırmacılarca belirtilmektedir. Daha 
sonraki yıllarda yapılan araştırmalara başalıca kaynak eser olmuştur. 


- Hırvatistan'da 1857 yılında 
Nasrettin ya da Bertoldo ve Latifeleri, Hileleri, oKurnazlıkları 
(Mastradin iliti Bertoldo | negova 
pritanka domişliyatost | lukavştina. Bk.: 
Wesselski, Cit |, $. XLvi) adlı bir broşür yayımlanır. 1903'te de Nasradin Yaşlı Anasının Yanına Dönüyor ve Nasradiniç (Masradin k 
Staroy matigi povrace | Masridinic. Bk.: 
Wesselski, Cilt 1, 5. LV) adlı kitap 
basılır. Her ikisi de İtalyan soytarı Bertoldo ile oğlu Bertoldino 
yerine Nasradin ile Nasradiniç'i 
koyup çevirme ve fıkra malzemesinin yeniden yazılmasından 
ibarettir. (Acaroğlu, M. T. Avrupa'da, 
Balkanlar'da, Özellikle Romanya'da 
Nasreddin Hoca, V, Milletlerarası Türk 
Halk Kültürü Kongresi. 
Bildirileri, ankara 1996, 4-5) 

Bosna Hersek'te 1893'te Et- 
hem Mulabdiç Kucak Dolusu 
Fıkra (Rukovijet Sale) adlı kitabını yayımlamıştır. (Popovic, A. a.g.e, 
793) Nasrettin Hoca fıkralarının 
Boşnak halk biliminde çok büyük özelliği vardır. 


Seksiyon 


Bir Balkan ülkesi olan Arnavutluk'ta ve komşu ülkelerde yasayan Arnavutlar arasında da 
ünlü bilgemiz çok sevilen bir simadır. Araştırmacı Şevket Plana'nın bildirdiğine göre, Arnavutluk ve eski Yugoslavya arşivlerinde ve araştırma enstitülerin- 
de, Arnavut halkından derlenen 








birçok Nasrettin Hoca fıkrası bu- 


lurnmaktadır. Hoca'nın fıkralarında Türkler ve öteki halklar için 
genel nitelikte olan konulardan 
başka, hayatın çeşitli alanların- 
da, Arnavutların da yöresel örnekleri görülüyor. (Acaroğlu, M. T. 
a.g.e, 194) 

Yunanistan'da da Nasrettin 
Hoca bilinen bir Türk bilgesidir. 
A. Welsselski'nin 1911 yılında 
yayımladığı Der Hodscha Nasreddin (Vilçev, V. age, 195) adli kitabından ve V, Vilçev'in 1975'te 
yayımlanan Kurnaz Petir ve 
Nastradin Hoca (Hitir Petir; 
Nastradin Hocaj adlı kitabının 
araştırma bölümünden edinilen 
bilgilere göre, ünlü Hocamız Yunan halkı arasında pek büyük bir 
saygıya sahipmiş. Kısa ve özlü 
fıkralarıyla sevilen Nasrettin Hoca'ya geniş halk yığınlarınca ilginç efsaneler yaratılmıştır. Dedeağaç yöresinde yaygın olan 
bir efsaneye göre, her gün Nasrettin Hoca üzerine bir fıkra anlatmak gerekiyormuş; yoksa geleneğe göre, bir gün bile adı 
anılmazsa, Hoca mezarından 
kalkarmış. 


Romanya'ya bakıldığında, 
benzer efsanelerin burada da 
var olduğu görülüyor. Bu konuda Mustafa Mehmet, bir araştırmasında şöyle yazıyor: “Nasreddin Hoca'nın Romaya'da hâlâ 
yaşamakta olan bazi fıkralarının 
yanı sıra, gerek Türk-İslâm toplumu arasında ve gerekse Rumen halkı arasında takdire değer birtakım inançların da dilden dile dolaştığını görmekteyiz 
ki, bunları oldukça ilginç ve hatta düşündürücü bulmaktayım. 
Nitekim, Tuna boylarında bulunan Maçin kasabasında, Türk 
toplumu arasında şöyle bir 
inançtan Ooo bahsedilmektedir: 
“Dünyada, bir gün dahi olsa, 
Nasreddin Hoca hakkında konuşulmazsa, Nasreddin Hoca yeniden dirilecektir.” Yine Tuna havzasında, Tulça şehrinde, bu kez 
Rumen halkı arasında: “Nasreddin Hoca hakkında bir gür dahi 








konuşulmazsa dünya altüst 
olur” inancı oldukça yaygındır. 
Bunlar veya bunlara benzer 
inançlar, dünya üzerinde yaşayan insanların her gün bilerek 
veya bilmeyerek, hiç olmazsa bir 
tanesinin Nasreddin Hoca'yı anmak suretiyle, gerek onun yerinde rahat yatmasına ve gerekse 
dünyamızın, altüst olmadan, eskisi gibi, devam etmesine vesile 
olmaktadır, şeklinde yorumlamak da mümkündür.” (Mehmet, 
M. V. Milletlerarası Türk Halk Kültürü 
Kongresi. Türk Halk Kültürü Kongresi, 
Program ve Bildiri Özetleri, Ankara 
1996, 33-34) 

Bulgaristan'a gelince: Nasrettin Hoca fıkralarının en yaygın olduğu Balkan ülkesi belki 
de Bulgaristan'dır. Yukarıda da 
belirtildiği üzere Bulgarlar arasında yaygın olan fıkraların sayisı varyantlarıyla birlikte 2000 
dolayındadır. Bu sayı Nasrettin 
Hoca'nın Bulgar halkı arasında 
büyük popülerliğe sahip olduğunun bir kanıtıdır. Kitap hâlinde fıkraların yayımlanmasına 
XIX yüzyil ortalarında başlanmış ve günümüze kadar bir hayli derleme ve araştırma basılmıştır. Bu alanda ayrıntılı bilgileri 
araştırmacı Veliçko  Vilçev'in 
Kurnaz Petir ve Nastradin Hoca 
(Hitir Petir i Nastradin Hoca) adli çok değerli kitabında bulmaktayız. 


Hoca'nın nükte, gülmece ve 
fıkralarına gösterilen ilgi, Büyük 
İskender'in kişiliğine ilişkin bir 
zamanlar Avrupa ve Asya'da 
yaygınlık kazanan halk bilimi yapıtlarına gösterilen ilgiyle kiyaslanmaktadır. o Kahramanlıkları 
Büyük İskender'e daha sağlığın- 
da, öylesine ün kazandırır ki 
onunla ilgili hiçbir söylenti veya 
olay kimsede kuşku uyandırmaz. Gerçi Büyük İskender'in 
askeri yeteneklere sahip olduğunu eylemleri de kanıtlamıştı. Ancak bu kadar kan döktürerek ve 
kurban vererek kurduğu imparatorluk, ardılları arasındaki kav- 


galar sonucu olümünden sadece birkaç yıl sonra dağılıp gider. 
İskender'in zaferleri bugün bir 
çılgınlık örneği olarak anılmaktadır. Nasrettin Hoca ise daha 
sonraki yüzyıllarda “imparatorluğunu” güldürü kahramanlarından oluşturduğu orduyla kurdu. Bir başka deyişle, Türk halkının maneviyatıyla birlikte çeşitli 
dini, etnik ve sosyal kökenli sıradan insanların demokrasi ve hümanist düşüncesine dayanan 
geniş bir dünya görüşü ve güldürüleriyle dünyayı, gönülleri 
fethetti. Nasrettin Hoca ile ilgili 
fıkra derlemelerinin de giderek 
çoğalması işte böyle açıklanabilir. (Vilçev, V. Ezopos, Nasreddin Hoca 
ve Kurnaz Petir. Eskil ve Çağdaş 
Nasreddin, Sofya 1997, 82-97) 


Tüm dünyada yaygınlık kazanmuış Nasrettin Hoca fıkralarının Balkan folklorunda yeri bir 
başkadır. Bura halkları Nasrettin 
Hoca imajının değiştirerek “Bulgarlaştırılmış”, “Sırplaştırılmış”, 
“Rumlaştırılmış” ve “Rumenleştirilmiş” biçimlerini oluşturmuşlardır. (Dobreva, D. a.g.e, 607) GÜney Slavlarda böyle bir “millileştirme”, bir “benimseme” daha 
belirgindir. Örnek olarak da 
Sırplardan Stevan Stremac'ın, 
Bulgarlardan da iliya Bliskov'un 
yayımlamış oldukları derlemelerini göstermek yeterlidir. Nasrettin Hoca fıkralarından birçoğu, Balkan halklarının ortak folklor süjelerini vb. günümüzde de 
Balkan halkları arasında anlatılan ortak fıkralarını oluşturmaktadır. 


Nasrettin Kaybolan Eşeği Buluyor, Nasrettin Hoca Bayırın 
Tepesinde Su Değirmeni Kurmaya Çalışıyor vb. Bunların ilginç Balkan varyantları da vardır. 

Daha çok yaygınlık kazanmış 
derlemelerde yer alan fıkralar 
türlü kaynaklardan seçilmiş ve 
her derleyici veya yazar, Balkan 
folkloruna dayanarak fıkralara 
belirli ölçüde yeni bir süje ve an- 





latım biçimi vermiştir. Bu özel 
varyantlar, aralarında bazı farklılklara rağmen, Nasrettin Hoca 
fikra demetinin ortak yanlarını 
da sergilemektedirler, 


Balkan halkları arasında yayılmış bir süje olarak “Nasrettin 
Kaybolan Eşeği Buluyor” fıkrası 
gösterilmektedir; 


- “Hoca köylüleri toplar ve 
aralarında kimin kahve ve rakı 
içmediğini, sigara kullanmadığını sorar. Köylülerden biri çıkar 
ve “Ben”, der. O zaman Hoca 
sahibine dönerek: “İşte senin 
eşeğin, tak boynuna yuları”, 
der. Bu fıkranın türlü varyantlarına Bulgar, Sırp, Yunan ve Ruman derlemelerinde rastlanmaktadır. (Dobreva, D. a.g.e, 61) 


Bundan yüzyıllar önce Anadolu'dan kalkarak “Suyun ötesine”, Balkanlar'a giden, yüzünden tebessümü hiç eksik olmayan Türk bilgesi Nasrettin Hoca 
aklıyla, bilgisiyle, mizahıyla, şakalarıyla ve sıcak tavrıyla Balkan 
insanının gönlüne girmiş, bura 
halklarının folklorunda bir fıkra 
kahramanı olarak taht kurmuştur. Balkan halklarına özgü bir 
Nasrettin Hoca Balcanicus siması yaratılmış, tüm özellikleriyle 
bu sima günümüzde de Balkan 
folklorunda canlılığını koruyarak 
varlığını sürdürmektedir. 
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Hadislerin ayıklanması! 


Halkı din konusunda aydınlatma misyonu gereği Diyanet İşleri 
Başkanlığı çeşitli yayın faaliyetlerinde bulunmaktadır. Bu cümleden olarak Başkanlığımız hadis 
alanında çeşitli eserler yayımlamıştır, Tecrid-i Sarih, Riyazü's-Salihin, 250 Hadis, Hadis İlimleri ve 
istilahları ve Seçme Hadisler bu 
çalışmalardan bazılarıdır. Seçme 
Hadisler geçtiğimiz yıl yeniden 
gözden geçirilerek ve kaynakları 
ayrıca tespit edilerek okuyucuların 
istifadesine sunulmuştur. 

son olarak bu alanla ilgili yeni 
bir çalışma söz korusu. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın kapsamlı bir hadis derleme çalışması projesi üzeinde çalışıyor olması kamuoyuna 
yanlış bir şekilde aksettirildi. *Hadisler ayıklanacakmış” (Milli Gaze- 
te, 19.07.06), ‘Diyanet hadisleri 
ayıklayacak', 'hadis temizliği,'gibi 
başlıklarla mesele olduğundan 
farklı yönlere çekildi. Oysa amaç 
iddia edildiği gibi güvenilir kaynağı olmayan hadisleri temizleme, 
devrimci bir hamle ile hadisleri 
gözden geçirme (Aktif Haber, 
16.07.06) değil, oldukça kapsamli bir hadis derlemesi ortaya koymaktır. Bu proje tamamlandığın- 
da gerek halkımızın gerekse araştırmacıların hadislere ve kaynaklarına kolayca ulaşabilecekleri ve yararlanabilecekleri bir eser vücuda 
getirilmiş olacaktır. 


Nevzuhur bir söz: Birliktelik! 


Özellikle magazin programlarinin görsel medyayı istila edercesine kapladığı ve çocuklar ve 
gençler üzerinde tahripkar etkiler 
meydana getirdiği aşikardır. Özel 
hayatını gizliliği, kişisel hak ve hukuk, ahlâki ve milli değerlerimiz 
reyting uğruna günden güne artan bir şekilde göz ardi edilmektedir. Bu programlarda kim kiminle 
birlikte, kiminle özel hayatını yaşıyor, nerede eğleniyor, nasıl giyiniyor, ne içiyor v.s. gibi hiç toplumla ilgisi olmayan şeyler öne çıkarılmaktadır. Öne çıkan bir husus ise 
bu programlarla eğlence hayatının devamlı surette özendirilmesi 
we pembe tablolar çizilmesi. Ve 
gazetelerden okunan, bu gibi görüntülerin cazibesine kapılarak evden kaçan, ailesini terk eden 
gençler, çocuklarla ilgili haberler... 


Özellikle aile yapımızı olumsuz 
yönde etkileyen bu kabil medya 
görüntülerinde sıkça gündeme 
getirilen bir ifade var: Evlilik yerine 
birliktelik! Evli değil ama birlikte!... 
Evlilik gibi kutsal bir kurumun yerini birliktelik alamaz. Birliktelik 
evliliğin alternatifi olabilir mi? 

İslamofobi ırkçılığın yerini 
alıyor 


Irkçılık toplumlar arasındaki 
birlik ve dayanışmayı yok ettiği, 
zulüm ve sömürüye yol açtığı için 
İslâm tarafından yasaklanmıştır. 
Kur'an ırkların aynı kökten geldiklerini ifade ederek, üstünlük iddialarının temelsizliğini ortaya koymuştur. Tüm insanlar Hz. Adem 
(a.5.) ile eşi Havva'dan yaratılmıştır. İnsan toplumunun ırklara, kabilelere ayrılması da onların tanışmaları ve yardımlaşmalarına yöneliktir. İnsanların ve toplumların 
iyilik ve üstünlükleri Allah'a imanlarına, O'nun emirlerine ve yasaklarına karşı duyarlı olmalarına ayrica insana duydukları saygıya bağlıdır. 


Ne var ki son yıllarda insanlığın çok çektiği, İslâm'ın yasakladıği ırkçılığın yerini İslâm dinine karşı önyargılardan ve bilgisizlikten 
kaynaklanan korkunun adı olan İslamafobinin almaya başladığı görülmektedir. Bunu ırkçılığın farklı 
bir boyutu olarak değerlendirmek 
mümkündür. 


Merkezi Almanya'da bulunan 
Türkiye Araştırmalar Merkezi Vakf'min yaptırdığı bir anket çalışmasi çok ilginç sonuçlar ortaya koymuştur, Kısa adı TAM olan kurulusun Alman ve Türk toplumu arasında yaptığı anketten şu çarpıcı 
sonuçlar çıkmıştır: 

- Almanların yüzde 47'si lslam'ın Batı medeniyetine uymadığını düşünüyor. Yüzde 40'ına göre ise medeniyetler arası çatışma 
kaçınılmaz. 

- Almanlar arasında, Kültürel 


farklılıkların çatışma doğuracağına 
inananların oranı yüzde 58. Ancak 


Bahattin Akbaş 
Dir işleri Yüksek Kurulu Uzmanı 


Yüzde 29'u barış içinde yaşama- 
nın mümkün olduğunu düşünüyor. 


- Türk göçmenler arasında düzenlediği yıllık anketlerin sonuçlarına göre ise, Türk göçmen, kendisini dindar olarak tanımlama 
eğiliminde. 

Vakıf başkanı Şen'in sonuçlara 
ilişkin değerlendirmeleri ön yargılara maruz kalan Türk göçmenlerin yaşadıkları sorunları ortaya 
koymak açısından önem taşımaktadır. Vakıf Direktörü Prof. Dr. Faruk Şen'e göre, Avrupa'da önyargılara maruz kalan Türk göçmenlerin sorunlarına daha fazla ilgi 
gösterilmesi gerekmektedir. 
TAM'a göre 11 Eylül saldırılarının 
ardından Avrupa'da İslâma karşı 
yükselen önyargılar, ırkçılık ve yabancı düşmanlığının yerini almıştır. Avrupalıların tehdit algılamalarında İslâm ilk sıralardadır ve tedbir alınmazsa dünya medeniyetler 
çatışması senaryolarına hızla yuvarlanacaktır. 


Ankette, Almanların farklı kültürlerin çatışma doğuracağına 
inanmaları ve medeniyetler arası 
çatışmanın kaçınılmaz olduğuna 
inananların çokluğu üzerinde hassasiyetle durmak ve hal çareleri 
üretmek hem Avrupa'da yaşayan 
Türk göçmenleri adına hem de 
bölge ve dünya barışı adına bir zaruret halini almıştır. Sorunun bir 
boyutunu yanlış imaj oluşturmak- 
ta ise, bir diğer boyutunu da bilgisizlik/yanlış veya önyargılı enformasyon oluşturmaktadır. Kendimizi, dinimizi iyi ortaya koymak, 
doğru bilgilendirmek ön yargıları 
kırmada yararlı olacaktır. Avrupa'da din adına yapılan savaşlarda 
pek çok insan hayatını Yitirdi. 
Farklılıklarla ve farklı inançlarla bir 
arada barış içinde yaşama kültürünün iyi özümsenmesi ve uygulanması önemlidir. Dünya ve insanlık 
medeniyetler çatışmasından irkçilktan çektiğinden daha fazla çekebilir! Bunun ise zarardan başka 
kime ne yararı olabilirki?... 


medya kritik . 
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"(O sayılı günler), insanlar için 
bir hidayet rehberi, doğru yolun ve 
hak ile batılı birbirinden ayırmanın 
apaçık delilleri olarak Kur'an'ın kendisinde 
indirildiği Ramazan ayıdır. 
Öyle ise içinizden kim bu aya 
ulaşırsa onu oruçla geçirsin. 
Kim de hasta veya yolcu olursa 
tutamadığı günler sayısınca 
başka günlerde tutsun. 

Allah size kolaylık diler, zorluk dilemez. 
Bu da sayıyı tamamlamanız ve 
hidayete ulaştırmasına karsılık 

Allah'ı yüceltmeniz ve şükretmeniz içindir.” 
(Bakara, 185) 
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